SALI 


Türkiye KDP'nin 


kurulma çalışmalaı 1950'de başladı 


8.sayfada 


Bulgaristan'ın Türkiye” den geçecek TIR” larından ücret alınmayacak 
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Temmuz 1979 


Kuruluş yık: 1921 
500 KURUŞ 


Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


BÜTÜN ÜLKELERİN N HALKLAR, BİRLEŞİN! 


YAYINIMIZ APOCU 
ÇETEYİ PANİĞE 


UĞRATTI! 


e Türkiye, görüşmelerde Bulgaristan”dan Türkiye'ye sokulan kaçak silahlar sorununun ele alınmasını ısterken, Bulgaristan, j içinde “kaçakçılıkla mücadele” sözü geçen bir anlaşmayı imzalamamakta © iy & İğ 
IF 


Jivkov Türkiye de, -= 


Gaziantep Emniyeti, 
Zeki Ön” ü öldüren Apocuların üzerine gitmiyor 


e TiKP Tunceli İl 


í Bulgar 
İsanspont 


TODOR JİVKOV 


/ 


o TT ~ 1 i 
Yöneticisi Adil Aydın da i F: 
Ta f pusu komandolar CHP uran Apöcular f polis < i ve TIKP 
H Li jandarma binalarına saldırdı vi a ezim peen o kaçtılar epin dere aş pe m sa; yet Halk Partisi il binalarını tahrip © Gaziantep Emniyeti, | ettiler. i Apocuların TKP Aydın! aki olaylar Halk-Der adll Merkezine ajan ii olarak gönderdikleri 'tışmaya girmele.iyle başladı. Bu ça- 


(Devamı sa.7, sü.9'da) 


Ali Poyraz | serbest bıraktı 


GAZİANTEP (ÖZEL) 

Gaziantep Emniyetinin Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) Gaziantep İl Başkanını öldüren Apocular adı verilen cinayet şebekesinin üzerine gitmeye niyetli olmadığı belirtiliyor. 

TİKP'İ! Başkanı Zeki ön 3 Temmuz günü Apocular tarafından öldürülmüş ve görgü tanıklarının ifadesiyle cinayeti Apocuların işlediği ortaya çıkmıştı. Zeki Ön'ün öldürülmesinden bir gün sonra Apocular Ali Poyraz isimli bir başka çete mensubunu TİKP İl binasna yolladılar. TİKP yetkilileri Ali Poyraz'ın il binasına ajanlık için geldiğini tespit ederek, tanıklarıyla birlikte emniyete teslim ettiler. Ali 

(Devamı Sa. 7, Sü. 3'te) 


Skylab yarın dünyaya 


e Sıkıyönetim Mahkemesinde sanıklar 900 bin mermiyi Bulgaristan'ın Varna Limanından aldıklarını itiraf ettiler 


HABER MERKEZİ Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'un Ecevit'le görüşmek üzere Türkiye-ye geldiği günlerde, İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde de Bulgaristan'ın Varna Limanından 
900 bin adet Geco marka merminin 
"Gayret" adlı balıkçı motoruyla, yurda kaçak olarak sokulması davasına bakıldı. Sanıklar mahkemede mermileri Bulgaristan'ın Varna Limanın dan aldıklarını itiraf ettiler Ecevit'in de Antalya'da yapılan görüşmelerde Jivkov'a Bulgaristan" dan Türkiye'ye sokulan kaçak silah lar ve mallar konusunda önlem alın masını önereceği öğrenildi. Bilindiği gibi, Bulgaristan, Türkiye'nin müra caatını silah ticaretini, resmi İthalat İhracat şirketlerinin yaptığı gerekçesiyle geri çevirmiş ve bilgi vermekten 


Bulgaristan'dan Tükiye'ye kaçak olarak sokulan 900 bin adet mermi ile ilgili davaya İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde bakılıyor. 


MHP” yi kurtarma hareketinde yeni girişim de çöktü 


özaltına alınan olislerin MHP'nin 


Demirel, Doğu Perinçek'in "Rusya'nın yıkıcılığına karşı açık tavır almıyorsunuz" uya rısına, ''bunlar devletin meseleleridir" şeklinde cevap verdi 


” kaçınmıştı. 
düşecek AP ve TİKP Genel Başkanları Ankara Gazeteciler BULGARİSTAN . ENE KANALIYLA YAPILAN BP Cemiyetinin geleneksel toplantısında karşılaştılar KACAKÇILIK ın Bulgaristan'ın Varna Limanından 
o ii vi i ° o "Gayret"' adlı balıkçı motoruyla geti- 2 
pa gi 4 rilen 900 bin adet Geco marka mer- poy (e| pa | ülkelere düşeceği erin © emire iz miyle ilgili olarak İstanbul Sıkıyöne- 
2 / tim Askeri Savcılığının açtığı davada, 
saat önce / 1 q n Alkan Keskin, Veli Kırcı, Mustafa Ül- e o o öğrenilecek Rusya ya rşı e en aç k ker, Abdülaziz Kuş, Hüseyin Garip, Mehmet Ömer Kaya adlı sanıkların s Š @ Parçaların b m I yansın. firarda bulunan Celal Dereli ve | Gi | S | ye @ Bazı polislerin gözaltına alınması VTH Sali ırıcı adlı sanıklar vargılandı. ` AA ilmili wewe | tavir almadığını sordu | öm. il eş Yıldız hakkında ise yeolasılığına karşılık terli delil bulunmadığın- e Yakalananlardan bir komisyon NURİ ÇOLAKOĞLU ga ykoğseiemeze Fe sekizi serbest HH Ankara Ge teciler Cë- olmadığı ararı verildi b dee mink in Üüleneksei |, Gayret adl balıkçı de Yaz Partisi" yaz nedeniy motoru Arnavutköy-Or-HABER MERKEZİ le fazla kalabalık değildi taköy istikametinde sey- bırakılması ABD tarafından çeşit- İktidar ve muhalefet ka rederken şüphe üzerine l li araştırmalarda bulun- nadından milletvekili ve Galata Köprüsüne çekile- bekleniyor ması için uzaya fırlatılan senatörler yok denecek rek arama yapıldı. Bu Skylab uzay labaratuarı kadar azdı. Bu durumu arada motorda bulunan ANKARA (ÖZEL) yarın gece 03.30 ile per- gören bir CHP milletveki (Devamı Sa. 7, Sü. 8'de) MHP Genel Merkezini 


şembe akşamı 19.30 arasında dünyaya düşecek. 
Skylab'in atmosfere girdikten sonra yüksek sıcaklık nedeniyle büyük bir kısmı yanarak yol o- 
(Devamı sa.7, sü.4'de) 


12... 


VIZE 


Jivkov-Ecevit görüşmesinin birinci maddesi, iki ülke arasındaki transit geçişlerin- de vize mecburiyetinin kaldırılmasıymış. 

Hani Ecevit 
447 roket için 
"belki de transit geçiyorlardı" demişti ya. 

Herhalde bunun muamelesini tamamlayacaklar. 


NIŞANCI 


el ile birlikte. 


Vietnam sınır boyunca Çinlilere ateş açıyor 


Çin Başbakan 


Yardımcısı:” Vietnam'a verilen ders yeterli 


olmadı” 


Çin Halk Cumhuriyeti 


NEW YORK (AA) 
Başbakan Yardımcısı Li Sien-nien İhtar Harekatı ile Vietnam'a verilen dersin yeterli olmadığının ortaya çıktığını ve yeni bir savaşın gözden uzak tutulmaması gerektiğini belirtti. 

Amerika'da yayınlanan N&wsweek dergisine bir de- 


(Devamı sa.7,sü.l'de) 


TİKP Başkanı Doğu Perinçek ler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi ve Demir 


Ankara Gazeteci 


li ise "baksanıza ortalıkta hiç kimse yok dişle Demirel meclisi zor toplar, hükümeti zor dü 


şürür"" diyordu 
Ödüller dağıtılırken 


herkes törenin yapıldı 


3u gi 


ğı masanın etrafında top 7, sü.4'de) 


(Devamı sa 


Afganistan'da 

Müslüman ac illalar bir 

per ve 168 hükümet erini ele geçirdi 


İSLAMABAD 

Afganistan'da Moskova yanlısı 

Nur Muhammed Taraki rejimine 

karşı mücadele eden Müslüman gerillalar, bir kaleyi el geçirerek 150 
hükümetaskerini esir aldılar. 


Pakistan'da Urdu dilinde yayınlanan "'Nawae Zakat" gazetesinin bildirdiğine göre, hükümet askeri- nin teslim olmak istememesi üzerine çatışma çıktı ve Müslüman ge- 
(Devamı Sa. 5, Sü. 7'de) 


Doç. Bedrettin 
Cömert’ in 


katili yakalandı 


HABER MERKEZİ 
TSİP Burdur İl Başkanının yaralanmasına ilişkin sürdürülen soruşturma sırasında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Doçentlerin- den Bedrettin Çömert'i öldürmekten sanık ko mando Rıfat Yıldırım yakalandı. Yıldırım hakkında Doç. Bedrettin Cömert'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak gyabi tutuklama kararı bulunmaktaydı. 

TSİP BURDUR İL 
BAŞKANINI 
YARALAYANLAR 
SAPTANDI 

Burdur Valisi Kemal Yalçın'ın yaptığı açıklamaya göre TSİP Burdur 
İl Başkanı Mehmet Öztürk'ün yaralanması ola- 


(Devamı sa.7, sü.5'de) 


Bursa'daki U-2'leri protesto toplantısına kalabalık bir halk topluluğu katıldı 


U-2'ler Bursa'da da protesto edildi 


© CHP Yozgat Milletvekili Veli Zeren:”U-2'lerin uçmasını hükümetler istese bile halk kabul etmeyecektir” HABER MERKEZİ 
Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin açmış olduğu “Amerikan U-2 Uçaklarına ve Rusya'ya Teslimiyete Hayır" kampan: 


yasına onceki gün de Uludağ'ın etekle rinden yükselen "U-2'ler Uçamaz, Rus- 


TİKP Bur- 


(Devamı sa 


ya Geçemez" sesleri eklendi 


7, sül'de) 


bombalayanların polis olduğu şeklindeki haberin asılsız olduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerince o açıklandı. 
Açıklamayı yapan yetkililer, "Yengeç Operasyonu" adında bir operasyon yapılmadığını da 


belirterek, iki komiser muavini ve 13 öğrenci polisin gözaltına alın- 


(Devamı sa.7, sü.6'da) 


Demirel, MHP” yi polislerin bombaladığını doğru kabul ederek hükümeti suçladı 


ANKARA (ÖZEL) 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, MHP' yi bombalayanların polis olduğu şeklindeki haber üzerine dün bir basın toplantısı düzenleyerek, Pol- 


(Devamı sa.7, sü.4'de) 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Bir 
“intihar” 
olayı 


16 Haziran 


Cezaevimizde keyfi 


miştir. 


runlu kılmıştır. 


© rak sabittir. 


denlerle o müşadiyeye 


mir, Aziz Hıraca, 


Rafet Öneroğlu, 


Uydacı, 


yavaş, 


ISTANBUL 
6 


1979 günü Ak-Ajans tarafından 
cezaevinde inlihar elli" başlıklı haberle ilgili olarak evinden tutuklu ve mahkumlar Adalet Bakanlığını *10 imzalı bir açıklama yapmışlardır. Açıklamayı aşağıda sunuyoruz 


davranışlar, suistimaller, rüşvet, işkence, baskı ve tehditler son aylarda büyük boyutlara ulaşmış olup, mahkumların can güvenliğini tehdit eder hale gel- 


© Son olarak 15 Haziran 1979 günü meydana gelen “intihar” (!) olayı bu konudaki başvurumuzu doğrudan bakanlığınıza yapmamızı Z0- 


* “İntihar” (!) olayındaki mahkum 
| İLKER SATIR cezaevimizde bir yılı 
aşkın süredir mutemedlik işlerine bakmaktaydı. Mahkumlara ziyaretçileri tarafından yatırılan paralarla birlikte, bakanlığın cezaevine tahsis ettiği ödenekler de son dönemde, adı geçen kişi tarafından hesaplanmaktaydı. Bu kişinin, parasal işlemler dışındaki cezaevi ile ilgili pek çok faaliyetten bilgisi olup, zaman zaman bu faaliyetlere de katıldığı bilinmektedir. Yine bu kişi, tüm mahkumların genel kanısına göre 

“para” nedeni ile "intihar" edebilecek karakterde biri değildir. Keza bir mahkumun "zimmetine para geçirmesi"nden doğrudan kendisinin sorumlu tutulamayacağı yasal ola- 


Yine “"'intihar''ın gerçekleştiği saat 21.30'dur. Bu saatte cezaevin de sayım yapılmış, gece nöbetçisi gardiyanlar göreve başlamış olup, tüm koğuş kapıları. kilitlidir. Bu saatte, bu kişinin dışarıya çıkartılmasının nasıl olduğu ve neden çıkartıldığı belirsizdir. Eğer bu kişi gece 21.30'da koğuşundan inzibatı ne- 


MAPUSANE 
ÇEŞMESİ À rA 


muştur.) 


götürülmek 


— — S 


1 VE 2. KOGUS 


Timuçin Ütebay, İsmail Özde- 

İdris Elçetin, 

Haydar Çift, Şevket Kırıt, Fettah 

Gümüş, Remzi Mutlu, Mehmet Yıldırım, Hüseyin Çiçek, Yusuf Karapınar, Kenan Polat, Eyüp Ulutaş, 
3. KOĞUŞ 


Selver Gülten, Kesim Kazancı, Ali rak, Şemsi Niş, Mümin Balcıoğlu, Fikret Polat, Arif Ayran, Veysel Aktuna, Hasan Aktuna, Cemal Kazım Akpınar, 
Akpınar, Yaşar Aylan, Hasan Durdu, Erhan Algan Türk, Osman Sevim, Refik Gergin, Salim Demirtaş, 4, KOĞUS 

Mustafa Mutluoğlu, Sedat Ak-İlhan Güney, Mehmet Ali Yaşar, Gavayir Uzun, Fethi Aktaş, Mehmet Gözek, Hamdi Yeniköy, Hasan Altınoğlu, Hasan Ergün, 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


Büyyük bal- 


Hüseyin ci, 


Kayan İni 


wlriş olun 


için çıkartudıysa, niçin “intihar” ettiği zaman, yanmda resmi görevli hiç kimse bulunmamaktadır? Ve niçin bu işlem gündüz yapılmamış-Ur, Yine bu kişi idare binasının 
3. katında bulunan ve gardiyanların yemek yediği odava tek başına nasıl çıkmıştır? "İntihar" ettiği sırada üzerinde pijaması ve ayağında terlik bulunması söz konusudur. 

Bu ve benzeri pek çok sorunun cevabı karanlıktadır. Ve idari personelden bazılarının 
İLKER SATIR ile yakın ilişkileri olduğu ve adı geçen kişinin, bu personele dışarıda bazı uygunsuz ilişkiler sağladığı yaygındır. Bu ilişkilerin içinde cezaevi Müdürü HİKMET BULUT ve gardiyanlardan, VEYSİ AYHAN, CEMAL ERDEN, HAK-KI AYNOK, SELAHATTİN SÖN-MEZ ve ÖMER HAN'ın bulunduğu yaygın olarak söylenmektedir. (Bu gardiyanlar, mahkumlar tarafından "Müdürün gardiyanları” olarak bilinir ve göreve başlamaları 10 ay ol- 


Bu koşullar altında kişinin "intihar” etmeye zorlandığı ve teşvik edildiği düşüncesi doğmaktadır. Bu durumun kısa sürede açığa çikartılmaması, pek çok mahkumun can güvenliğini tehlikeye atabilecektir. 

Biz aşağıda imzası bulunan hükümlü ve tutuklular olarak konunun; gerek mahkumların can güvenliği, gerekse idari personelin tümünün şaibeli en kısa sürede açığa çıkartılmasını ve bunun için bakanlığın özel olarak soruşturma açmasını, saygılarımızla az ederiz. 


Neşat Alkan, Ahmet Mercan 


11. KOĞUŞ 


Metin Tetik, Cevdet Kurak, İshak Özdemir, İsmail Gülen, Ramazan Kuş, İsmet Önder, Şenol Kirim, Perzaf Apaydın, İrfan Saygılı, 

16. KOĞUŞ 


Bedrettin Çelik, Cevat Atik, Hüseyin Gedik, Cemal Boz, Salih Sarılı, Küçük Ağa Yiğit, Serdar Elçiçek, Mehmet Karatepe , Yeltaze Aktaş, Hacı Tağmaç, Cuma Düz, Hacı Şahin, Mevlit Taş, İzzet Ekin-Tekin Bayyiğit, Salih Güven, Menteş Güven 


17. KOGUS 


Rıza Salman, Veysel Toktaş, İbrahim Yalçın, Maşuk Doğan, Faruk Çetin, Süleyman Kaya, Hayrettin Bakış, Kayhan Ayışık, Hayrettin Birlik, İbrahim Sula, Ali Biter, Fahri Çelik, İsa Uzun, Nejat Acil. Emin Taş. 
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Sakarya hapalı Tutuk 


mahkum 


“intihar” eden 


olmaması açısından, 


“Başbakana açık mektup 


BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE TÖS 


2 Mayıs hareketin- 

den sonra halkın özgürlük isteği ve yükselen demokratik akımın etkileriyle, 1961 Anayasasında birçok demokratik hüküm yer aldı. Bu hükümlerden birisi de; çalışanların önceden izin almaksızın sendika kurabilecekleri idi. Böylece devlet personeli dahil meslek sahiplerinin de sendika kurma hakkı doğmuş oldu. 


Gerici güçlerin bu hakkın kullanılmasını dört yıl engellemeleri, demokratik güçlerin direnmesi ile boşa çıkarıldı. 
624 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Bu kanunla meslek mensupları, Özellikle çalışma koşulları- nin iyileştirilmesi, mesleki hakların korunması, özlük haklarına saygı gösterilmesi yolunda, grev yapma hakkı olmasa da, sendika kurma özgürlügüne kavuştu. . 

1961 yılına kadar 
öğretmenler, o dernekler biçiminde örgütlenmişlerdi. Bu derneklerin en üst organı da Türkiye Öğ- 


retmen Dernekleri Milli Federasyonu o (TÖDMF) idi. 


Demokratik baskı gru- bu olarak dernekçiliğin yetersizliğinin bilincin- de olan öğretmenler, yeni Anayasanın devlet memurlarına sendika kurma hakkını tanımasıyla birlikte, harekete geçmişler, Türkiye Öğretmenleri Sendikasının (TÖS) kurulması için hazırlıklara girişmişlerdir. Bu hazırlıklar  TÖDMF'nin Aydın, Antalya ve Eskişehir o kurultaylarında yapılmış ve tamamlanmıştır. TÖS tüzüğü hazırlandığında, 624 sayılı kanun, tasarı halinde bile yoktu. Bu kanunun ka: bul edilmesi ile birlikte 
(8 Temmuz 1965) TÖS' 
te kuruldu. 


Türkiye'nin dört bir bucağındaki öğretmenler, TÖS çatısı altında toplanarak halkın bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi saflarında yer aldılar. Nice 8 Temmuzlarda bu geleneği tekrar tekrar yaşatacağız. 


il ARLA FABRİKASINI ZİYARETE GELDİĞİNİZDE ANLATAMADIĞIMIZ DERTLERİMİZİ DİNLEYİNİZ 


26 Haziran 1979 tarihinde işyerimize yaptığınız gezinize değinmekistiyoruz. Ümraniye'de kurulu (PTT ARLA) PTT Elektronik Haberleşme Cihazları Laboratuvarı ve fabrika müdürlüğünde çalışan yüzlerce emekçinin halini gördünüz. Bu in sanlar, memur kadrosunda bırakılarak 5 bin lira aylıkla şu hayat pahalılığına karşı yaşam kav- 
-gası veren binlerce kamu görevlisinin sadece bir bölümüdür. 

Ülke (o ekonomisinde önemli bir yeri işgal eden işyerimiz çalışanları olarak ziyaretiniz sırasında açıklanması gereken bazı sorunlarımız vardı. Ne yazık ki siz ilgi göstermediniz. Biz de geçmişte yapılan baskı sürgün ve kıyım ve para kesintisi gibi çeşitli cezaların eksikliği içerisinde size açıklamadık. Daha doğrusu bunu yapmamız engeliendi. 
Örneğin atölyelerin hemen girişinde müdürümü-Zün yapmış olduğu kısa bir açıklamadan sonra, çalışmalarınızı yakından görmenize firsat verme- den uzaklaştırılmanız İstendi. Bunu farkettiniz ve çalışmaları yakından 


görmek istediğinizi söyleyerek geri dönüp atölye- ye girdiniz. Çeşitli zaman larda işyerimizi ziyarete gelen yetkililerden hemen hepsine karşı bu engelleme taktiği uygulanmıştır. Bunun bir nedeni olsa gerek. 


Bütün bu korkular, personelden birinin çıkıp gerçeklere değinmesiydi. 

Şöyle ki: Bize malzeme aracı diye yutturulmak istenen, idarecilerin ise bal gibi servis aracı ola rak kullandıkları arabalara kendi isteklerinin haricinde büyük çoğunluğu teşkil eden bizlerden bayanlar dahil, birinin binmesi halinde kolundan tutulup atılması, sahahları işyerine 10 dakika geç gelen herkesten savunma istenmesi. (Halbuki servis le gelenler bu uygulama nın dışında bırakıldı.) 
Günlük birer ikişer saatlik idari izinler, 8 saat bir gün hesabı ile toplanarak yıllık izinlerden kesilme- si. (İstanbul'daki diger PTT işyerlerinde olmayan bu uygulamayı danış taya götürmüş bulunuyoruz.) Dışarıdan gelen tele fonların ne kadar acil olursa olsun bağlanmayıp 


görüştürülmemesi. Ve daha sayfalar dolusu sorun. 


Bütün bunlara yasal yollardan hareketle çare aradık. Cevap: Eski Tophaneli kabadayıların deyimiyle “Raconunuzu iyi seçin" oldu. 


İşyerinizde çıkan kalitesiz yemeklerden dolayı personelin yüzde doksanının zehirlenmesi sonucu yapılan direniş bardağı taşıran son damla oldu Genel müdürlük müfettişlerince alınan ifadelerimiz sonucu ast her Zaman suçlu zihniyetiyle sürgün ve yüzde elliye varan yan ödeme kesintisi uygulanmıştır. 

İçinde bulunduğumuz ekonomik darboğaz göz önünde tutularak idarepersonel ilişkilerinin düzeltilmesi ve üretimin arlırılması yoluna gidilmesi gerekirken baskılar daha da artırılmış, sürülen lerin haricinde birçok mühendis, teknisyen ve memur sayılan kol emekçisi de istifa veya tayin yoluyla işten ayrılmış, ürelim ise gözle görülür şekilde azalmıştır. 

Kendi sorunlarımızın dışında TÜBİTAK paralarının kimlere peşkeş çekil- 


diği, kitap paralarının kimlerin cebine aktığı ve bu paradan teklif edildiği halde adaletsiz bulup reddeden demokrat mühendislere baskı yapıldığı soruşturmaya değer saniriz. 


İşyerimizden ayrılacağımız sırada PTT Genel Müdürü Sayın Garip Ağaoğlu'nun “burası PTT' nin en sorunsuz, en sakin yerlerinden birisidir” şek linde ilginç bir açıklaması olmuştur. Halbuki Ümraniye 1 Mayıs Mahallesinin kurtarılmış bölge ilan edildiği dönemde söz konusu mahalledeki anarşistlerin işyerimizde ör - gütlendiklerini söyleyen Müdürümüz Fikret Yücel' dir. 

Hangisinin doğru oldu ğuna siz karar verin. 

Haberleşme dalında Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından biri olan işyerimizdeki sorunların sadece bir bölümünü açık lamakla yetinerek ilgilerinizi bekliyoruz. 
Saygılarımızla 


PTT ARLA 
Çalışanları adına 

Bir grup memur 


Mehmet Zeyrek 


Öğretmen e r E E yemem esse bitmeyen fedakarlığıydı. ( *€5 ge OTE IES tam bağımsızlık için nında bozuk düzeni ve mücadeleyi Bunun dışında sırtını da- onun sonuçları olan biyayacak dayanak arayan (ün bozuklukları; istekleprogramının baş anlayışlara hiç mi hiç rini, düşüncelerini, iö ji itibar etmedi. ABD'nin. nançlarını açık açık söykösesine koymuştu barış gönüllülerine, uz. /eyebiliyor. ad e Ji TÖS, bütün çalışma manlarına, ülkemizde kinjarenas maa ehad. 


programlarında ve ele aldığı eğitimle ilgili meselelerde emperyalizmi hedef alan, tam bağımsızlığın gerçekleşmesini amaçlayan bir mücadele çizgisi izledi. Öğretmen ve meslek sorunlarının yurt sorunlarından ayrı olmadığını, yurdumuzun da en temel meselesinin ulusal bağımsızlık olduğu noktasından hareket etti. 


"Bugün içinde bulunduğumuz toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlar önünde öğretmen susarsa ne kalkınmamız gerçekleşir, ne de tam bağımsızlığımiza sahip olabiliriz. Ulusal bağımsızlığın eksiksiz sağlanması ve korunmasında, teknik ve ekonomik kalkınmanın önemli rolü vardır. Ama hemen belirtelim ki, teknik ve ekonomik kalkınma ancak uyandırılmış halkımızın bilinçli ve istekli çabası ile sağlanabilir. Bu gerçeklerin kültür alanındaki öncüleri öğretmenlerdir. Çünkü bağımsızlık ve kalkınma aynı zamanda bir kültür hareketidir." (TÖS sürekli çalışma programı, 5.12) 


"İnanıyoruz ki, tam bağımsızlık ve eşitlik bütün ulusların ve halkların temel haklarındandır. 
Bundan en ufak bir fedakarlık yapmak, varlığı- nın bilincine varmış uluslar ve halklar için mümkün değildir. öğretmen, hem kendi bağımsızlığı- nın titizlikle korunmasi- nın ciddi savunucusudur, hem de öteki ulusların bağımsızlıklarına karşı saygılıdır. (age,44) 


TÖS'ün öğretmenlere bıraktığı zengin bir mücadele mirası vardır. Bugün bu mirası yok etmek isteyen mirasyediler türemiş bulunuyor. Akıllarınca TÖS mirası üzerinde kurulan bugünkü öğretmen örgütü TÖB-DER'i sosyal-emperyalist Rusya'nın kanalına sokmak istiyorlar. Bunu başaramazlarsa da parça-bölük yapıp mücadele dışı bırakmayı amaçlıyorlar. Ama bağımsızlık ruhu sinesine yer etmiş öğretmenlere ve onun örgütlenmesine hiç bir güç, böyle bir kara oyunu oynayamayıcaktır. Bunun garantisi de geçmiş Öğretmen mücadelesidir, TÖS'ün bıraktığı gelenektir. Bu zihniyete öğretmenler on yıllar önceden karşı olduklarını ilan etmişlerdir. 


"Yabancıların memlekelimizde tesisleri artlıkça devlet yönetimindeki baskıları da ağırlaşmaktadır. Tarihte bu türlü ilişkilere giren ülkelerin er-geç bütünü ile sö- 


mürgeleştiği görülmekte- 


dir. 20. yüzyılın ikinci yarısında Kurtuluş Savaşı Türkiye'sine yaraşmayan böyle bir niteliği reddetmeyi görev biliriz. (age. Yurt Sorunları) 


TÖS, bağımsızlık mücadelesinde kendi gücü- ne güven ilkesini savundu. Onun için, bağımsızlığımızın gerçekleşmesi ve pekişmesinin biricik 


kurduğu tesis ve üslere, yurdumuzu 'küçük Amerika" yapacağız diyen işbirlikçilere karşı mücadele verdi, Bu mücadeleyi karalamaya çalışan Amerikancılar, "Bunlar Rusyacıdır" diye saldırdılar. 
Ama TÖS onlara gereken cevabı veriyordu. "Ancak ya Amerika, ya Rusya diye kafasını çalıştıranlar Osmanlının mandacı kafasını taşıyor demektir. Türk öğretmeni böyle bir kafa taşımayı reddeder, "Aynı zamanda öğretmenler, yaptıkları miting ve gösteriler- de, "Ne Amerikan, ne Rus, yabancı uzmana kökten karşıyız" pankartları ile yürüyorlardı. 


TöS kalesi demokrasi 


temelinde yükseldi 


“Tek ve güçlü sendika" ilkesinden hareket eden TÖS, öğretmenlerin, en geniş demokrasi temelinde birliğini gerçekleştirdi. Düşünce farklılıklarından dolayı bölünmeye karşı çıktı. 
"TÖS'ün temel ilkesi birleştiriciliktir... 32 milyo- nun eğitim sorumluluğunu yükselen 130 bin eğitimcinin 40 kampa ayrılmasını Türkiye'nin geleceği için zararlı sayarız..." 
diyen TÖS, örgütlenmesinin ilk iki yılında 35 
bin öğretmeni bağrına çekti. Bir ikinci yılda ise bu sayı iki katına çıktı. 


TÖS'e bu gelişmeyi sağlayan neden, içinde uyguladığı demokrasi idi. 
Alınacak herhangi bir örgütsel kararda, tabanın görüş ve fikirlerini alır, uygulama safhasında ise bütün üyelerini yanında bulurdu. Nitekim TÖS'ün 
1969 yılındaki dört günlük boykotuna 80 binden fazla öğretmen katıldı. 
Bu sayının içinde üye olmayan öğretmenlerin sayısı oldukça kabarıktı. 


O zamanın Türkiye" 
sinde etkili eğitimci ve uzmanlarla birlikte - çalıştı. Onlardan öğrenme- ye önem verdi. Bu ilişkilerde görüş ayrılıklarını bir kenara bıraktı. Fakat görüşlerin tartışılması için zemin yarattı. Bu tutum örgütte canlı bir fikir hayatı doğurdu. Bu canlı fikir ortamı öğretmenlerin, meslek ve yurt sorunlarında daha gerçekç: ve bilimsel görüşler kazanmasına yol açtı. 


TÖS, fikirlere karşı zorbalık ve baskı yolunu tutmadı. Tam tersine karşı olduğu fikir sahiplerini tartışma alanına davet etti. Buna en güzel örnek TÖSün düzenlediği Devrimci Eğitim Şurasıdır. Bu şuradaki demokratik tutum belgeler- de şöyle dile geliyor: 


"TÖS bu Şuraya 'Hyde Park' dese daha yerinde 


GIDA—TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ÇIFTELER HARASI MÜDÜRLÜĞÜ 


ÇİFTELER HARASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1- Kurumumuz yetiştirmelerinden olup Kadro fazlası ortalama canlı ağırlıkları 26 kilo gelen (287) Baş Süt Kuzusu 17. Temmuz 
1979 Salı günü saat 10.00 da partiler halinde 
Hara Esenbel Mevkiinde açık arttırma ve pazarlık suretiyle satılacaktır. 


2- Hayvanların satış gününe kadar Esenbel mevkiindeki Kozan Ağılında ve Şartnamesinin Kunımumuzda görülebileceği ilan olunur. 
(Bas n: 17543-671) 


.rüşlerine uymadığı için karşı görüşleri kaba kuvvetle susturma yoluna gidenlerin de bulunmasını isterdi. Kimse onlara saldırmazdı. 
Kimse onları sürmez, kıymaz, sadece dinlerdi." 
(DEŞ, 507) 

Bugünkü öğretmen örgütü TÖB-DER'e baktığımızda kavgasız gürültüsüz geçen nadir kongreler, toplantılarda taşlı sopalı saldırılar, üyelere olmadık baskılar olağan işler haline gelmiş. Canlı bir fikir tartışması yerine, farklı fikirden öğretmenler arasında düşmanlık tohumları (o yeşertilmeye çalışılmış. Farklı görüş- te öğretmenleri hor görme, bu öğretmenlerle araya duvar çekme diz boyuna çıkmış. Bu anlayışlar ve uygulamalar, öğretmen örgütlenmesi- nin ve mücadelesinin geleneklerine ters zihniyet ve uygulamalardır. Öğretmenler bu anlayışları ergeç yok edecekler, geleneklerimize uygun birliğimizi pekiştireceklerdir. 


Milli ve demokrafik eğitim mücadelesinde TÖS 


TÖS, geniş bir hizmet alanı olan eğitim sorunlarına el atmış, bu sorunları ulusal çıkarlara uygun bir biçimde ele alarak, verimsiz, basmakalıp, fırsat eşitliği tanımayan, tüketici ve dışa 


bağımlı eğitim sistemi ile mücadele etmiştir. 
Bu mücadeleyi üyeleri öğretmenlerle eğitim 


kurumlarına taşıyarak, düzenin bugünkü sınırları içinde bile halka yararlı ve aydınlatıcı çalışma yapabileceğini göstermiştir. 

"Milli kültürümüz gelişme imkanlarını yok eden ve onu yozlaştıran kültür emperyalizmi ii savaşacaktır... Kül > müzün kendi milli ihtiyaçlarımıza cevap veren, milli niteliğini ve bağımsızlığı koruyan yaratıcı ve devrimci bir gelişme içine girmesinde örgütümüze düşen görev yerine gelirilecektir."' (1967- 
1969 çalışma programı) 

TÖS, milli eğitim politikamızın kendi ulusal çıkarlarımıza göre ve kendi uzmanlarımız tarafından hazırlanmasını savundu. Ama bu dönemde, Amerikancılar egitim (o politikalarımızın tespitini ABD uzmanlarına bırakmışlardı. Cumhuriyetin ilk yıllarından beri toplanan eğitim şuralarını işlemez hale getirmişlerdi. 

Bu yönde eksikliği tespit eden TÖS, ilk kez Devrimci Eğitim Şurasını topladı. Türkiye'de milli eğitimin sorunları, ilişki ve çözüm yolları tartışılarak sonuçlar çıkarıldı. 
Toplumun gelişmesinde rol alan eğitimin, halka en uygun bir biçimde nasıl yürütülmesi gerektiği tartışıldı. "Devrim için eğitim" ilkesi tespit edildi. Okullarda okutulan derslerin içerik ve yapılarından alalım da, halk eğitimi, okul öncesi eğitim ve boş zamanların €- ğitici bir şekilde ele alınmasına kadar her mesele tartışıldı. Bildirgeler sunuldu. Bu Şuradaki tartışma ve sonuçlar kitaplar halinde basılarak öğretmenlere dağıtıldı. Öğretmenleri, okullarda "gramofon plakları gibi hareket etmemeye, yaratıcı ve üretken bir eğitim faalivetinde bulunmaya çağırdı. TÖS'te bütün fırsatları değerlendirme 


bunları halk yararına kullanma anlayışı vardı. 

Bugün bu tür çalışmalara pek tanık olamıyoruz. Bunun yanında okullarda eğitim ve öğretimi reddeden yanlış anlayışlar nerdeyse hakim hale gelmiş. Öğrenciler, burjuva bilimi diye öğrenmeyi ve bilimi reddeden anlayışlar içindeler. Yerli-yersiz boykot ve (o kavga-gürültü boy atmış durumda. Okullar birer eğitim yuvası olmaktan çıkmış, anarşi ve kargaşalık alanları haline gelmiş. Öğrenciler neyin mücadelesini vereceklerini bile bilmiyorlar. 
Bu gelişmede biz öğretmenlerin ve örgütümüzün de payı vardır. Bunun bir nedeni ise öğretmenler 0- larak, örgütsel olarak; egitim ve öğretim mücadelesinin dışına düşmektir. 


öğretmen sorunları için mücadele 


TÖS, öğretmenlerin mesleki, özlük, eğitim ve öğretim sorunlarına kararlılıkla sahip çıkmış, verdiği mücadele ile üye- 


lerinin güvenini kazanmıştır. İktidarların öğretmenler üzerinde uy- 


guladıkları baskılara karşı direnmiş, bu direnme- de bütün demokratik güçlerin desteğini almıştır. 

TÖS, milli eğitim kademelerindeki (o anti-demokratik yapı ile mücadele etti. Öğretmenlerin, yöneticilerini kendilerinin seçmesini savundu. Eğitim ve öğretim programlarının hazırlanmasında, öğretmenlerin söz ve karar sahibi olmalarını istedi. Bu talepleri gerçekleştirmek için aktif mücadele yolu izledi. Bu nedenle, ülke çapında dört günlük boykot halinde işi bırakma eylemini gerçekleştirdi. 

TÖS'ün bu mücadelesi hakim sınıfları çok tedirgin etti, Onun varlığına dahi tahammül etmediler. 12 Mart'ın demokratik güçlere karşı yürüttüğü saldırı TÖS'ün üzerinde de uygulandı. 
Yüzlerce öğretmen ve 
sendika yöneticisi 12 
Mart'ın karanlık zindanlarına gönderildi. Ağır baskılar uygulandı. Baskıların hiç biri öğretmenlerin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde sat tutmasını engelleyemedi. Buna rağmen öğretmenler örgütlenmesini ve mücadelesini devam ettirdi. TÖB-DER'i kurdu. TÖS'ün mücadelesi önüne barikat kuran revizyonistler, öğretmenleri bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinden alıkoyamayacaklar. Öğretmenlerin bağımszlık ve demokrasi tutkusu bir avuç revizyonistten çok daha büyüktür. 


SOLDAN SAĞA: 1) Doğudaki bir cinayet ve terör şebekesinin elebaşı- sı (lakabı)- Adalet işleri. 
2) 13 ve 14. yüzyıllarda yaşamış olan ünlü bir halk ozanımız - Tersi acı belirten bir ünlem. 3) Kürkü değerli bir av hayvanı - Bir müzik aleti - Ödenti. 4) Su satarak hayatını kazanan kimse- Ter- 


lütfü oflaz 


MİT ajanlarının hikayesi (!) 
MHP'deki gelişmelere aylar öncesi (o dikkat çekmiştik. . . 

2 Şubat 1979 tarihli, "Ve MHP" başlıklı yazımızı şöyle bitirmiştik: 

"Uzun vadede MHP'den Diyarbakır karpuzu gibi bir çatlama sesi duyabilirsiniz, dikkat (!)” 

Nitekim duyuyorsunuz işte. 

Türkeş; kendisine muhalif ne kadar MHP'li varsa, hepsini MİT ajanlığıyla suçluyor... 

MİT ajanlığıyla suçladığı MHP Beşiktaş İlçe Sekreterini gazetelere- ihbar ediyor... 

Dün bundan nasibini; MHP camiasında kitapları satış rekorları kıran ve MHP uğruna sırtın- dan kurşunlanan Necdet Sevinç almıştı... 

Kimdi Necdet Sevinç? 

Hani o meşhur, "Ülkücüye Notlar"'adlı, ülkücülerin rehber kitabının yazarıydı. ... 

Çok değil birkaç yıl öncesine kadar da MHP' nin resmi yayın urganı Hergün gazetesinin Genel Yayın Müdürlüğünü yapmaktaydı. . . 

Sonra n'oldu? 

Evvela, Başbuğun emriyle, Hergün gazetesinden kapı-dışarı atıldı. . . 

Daha sonra da, hakkında, MHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Mit tarafından şu açıklama yapıldı: 

"Son günlerde teşkilatımıza nereden kaynak: landığı malum olan (Gizlilik taktik) başlıklı bir broşür gizliden gizliye dağıtılmaya çalışılmaktadır. Sözü edilen broşürde Necdet Sevinç ve Ülkücüye Notlar kitabından paragraflar yazılmıştır. , Necdet Sevinç'in milliyetçi hareket ve onun ülkücü gençliğiyle hiç bir ilişkisi yoktur.." 

(23 Ocak 1979) 

Evet.. Açıklamada aynen böyle .nilmekteydi. . . 

Derken Necdet Sevinç'in MHP'yle ilişkisi kesilmekteydi. .. 

Tıpkı Nihal Atsız gibi. . . 

Nihal Atsız kimdi? 

1944 Turancılık davası sanıklarındand:., . . 

Turancılık konusunda, o zamanlar teğmen olan Alpaslan Türkeş'in hocasıydı. . . 

Nitekim teğmen Türkeş, adı geçen davada Atsız'a olan hayranlığını ve onun fikirlerinden etkilendiğini açıklamaktaydı. . . 

Ne var ki yıllar yılları kovaladı. . Ve birgün başbuğ Türkeş teşkilatına şöyle bir ferman yayınladı: 

“Nihal Atsız'la her türlü irtibat kesilecek. . 
Atsız, camiamızdan tasfiye edilecek. . '." 

Nitekim edildi de. . 


Nedendi bütün bunlar? 

Bunun nedeni şöyle özetlenebilirdi: 

44'lerde teğmen Türkeş "İslamcı" değil, Şamanistti. . . 

Ancak sonraları ansızın "İslamcı," kesilivermişti. .. 

“İslamcılığa" karşı çıkan hocası Nihal Atsız'i da tasfiye edivermişti. . . 

Yine Türkeş işe demokrasi yanlısı değil, darbe yanlısı olarak girişmişti. .. 

Bilindiği gibi Talat Aydemir'le önce bir askeri darbe için işbirliğine girişmiş, sonra da Aydemir'i ihbar edivermişti ! 

Hele 1 MC'de üç milletvekilliğiyle iki bakanlık kapıp köşeyi dönünce, bu sefer de birdenbire demokrasi havarisi kesilivermişti. . . 

Gerçi ne islamcılığında, ne de demokrasi yanlılığında samimi değildi ama şimdilik bu kisvelere bürünmek isine gelmekteydi... 

Böyle olunca da, kendisinin bu yeni politikalarına ayak uyduramayan tüm muhaliflerini tasfiye edegelmişti... 

Ancak sen zamanlarda, partisi içerisinde, şahsına karşı "Mason maşası" tipinde suçlamalar yöneltilmekte ve muhalefetin sesi giderek yükselmekteydi. . . 

Çaresiz kalan Türkeş de, parti-içi muhalefetin ileri gelenlerine "MİT ajanlığı" suçlaması yöneltmekteydi. .. 

Yöneltmekteydi ama bu iddiası hem MİT Başkanlığınca, hem de Sıkıyönetim Komutanlığınca resmen tekzip edilmekteydi. . . 

Tüm bunlara rağmen, Türkeş şöyle demekteydi: 

"MHP Beşiktaş İlçe Sekreterinden başka tespit ettiğimiz daha birçok MİT ajanı var partimizde..." 

Yani Türkeş'e karşı olan; birçok il yöneticisi, İlçe Sekreteri var demekti bu. 

Ve Türkeş bunların topunu tasfiyeye hazırlanıyordu... 

Böylelikle de bir taraftan parti-içi muhalefeti kapıdışarı atmayı, diğer taraftan da MHP'nin işlediği cinayetleri, MİT ajanlığıyla suçladığı bu kişilerin üzerine yıkmayı amaçlıyordu... 

Son günlerdeki, MHP içindeki MİT ajanlarının (hikayesi işte buydu. 


BULMACA 


si kimyada Demir'in simgesi - Büyük tepsi. 5) Motor- 


lu bir kara taşıtı - 


Bir geyik türü, 6) Tekrar yapmak, 


DÜNKÜ 


yinelemek. 7) Zemin ya da dünya - Bir çeşit işleme- 


li başörtü, 8) Keşmekeş, kargaşa - Ege Denizi kıyısınyeri. 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Osmanlılar zamanında cami haline getirilen bugün de müze olarak kullanılan, İstanbul'daki eski kilise. 2) Silah (eski dil) - Genişlik. 3) - İnce biçimli bir spor yelkenlisi. 4) Uzatma, ilave etme, 5) Başkaldıran - Ozanın yarısı. 6) Büyük feodal bey va da zorba. 7) Tersi mililitrenin kısa yazılışı - Ağ biçiminde örülmüş iplikten yapılma torba, 
8) Kuzey İrlanda'da İngilizlere karşı savaşan bir yeral- 


da bir sayfiye 


Bir sayı 


onan unz 


ta örgütü. - Tersi iş, işlem (eski dil). 9) Umutsuzluktan doğan karamsarlık - Tersi kötü. 10) Karşı koyan güç, mukavemet. 11) Ev, konut - Tersi eşek sesi. 12) Sinema ve tiyatrolarda gündüz gösterisi. 


Orta Dod 


Sorunu 
Sosyalist 


J 


Enternasyonal Toplantısında 


ele alınacak 


Arafat-Krei 


Avusturya Başbakanı Kreisky. 


görüşmesinde önemli 


noktalarda görüş birliğine varıldı 


@ israil görüşmeyi protesto için Viyana Büyükelçisini geri çağırdı 


VİYANA 


Filistin Kurtuluş Ör gütü (FKÖ) Lideri Yaser Arafat ile Avusturya Başbakanı Bruno Kreisky arasında yapılan görüşmelerden sonra bir 


ortak 


sorununun biçimde ele alındığı, bir çok önemli noktada go rüş birliğine varıldığı be lirtildi 


göre Sosyalist Enlernas yonal Lideri Willy Brandt görüşmeler hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlaya rak örgüte iletecek ve FKÖ ile ilişkilerin geliş tirilmesini önerecektir 

bildiriye Bu arada Viyana'ya 


bildiri. yayınlandı 


Bildiride, Orta Doğu 


ayrıntılı bir 


Ortak 


gelişinde bir demeç veren Arafat. yapacağı go rüşmelere "büyük önem" verdiğini, FKÖ'nün İsrail' e karşı tutumunda bir değişiklik olmadığını belirtmişti. 


ABD'NIN KORFEZ ÜLKELERİNE MUDAHALE OLASILIĞI TARTIŞILIYOR 


Fahd, ABD'ye Israll'in işgal ettiği 


topraklardan çekilmesi gerektiğini yineledi 


© Abu İyad, ABD müdahaiesi olursa 


RİYAD 
ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Robert 


Strauss'un Suudi Arabistan liderleri ile görüşmelerini tamamlayıp ülkeden ayrılmasının ardın dan, Veliahd Prens Fahd, OrtaDoğuda kalıcı bir barışın, Israil'in işgal et- 


tiği topraklardan çekik mesine bağlı olduğunu 


yineledi. 

Fahd, Filistin halkının yasal haklarının FKÖ önderliği altında tanınması gerektiğini de belirttikten sonra, ABD temsilcisine bu koşullar yerine getirilmeden bölgede barış olmayacağını kesinlikle yineledi > 

ABU İYAD'IN 
AÇIKLAMASI 

El-Fetih Merkez Komitesi üyelerinden Abu İyad (Salah Halef), Beyrut'ta İngilizce yayınlanan haftalık bir gazeteye verdiği demeçte, ABD' nin petrol üreten ülkelere bir askeri müdahalesi olursa, bu ülkelerin kuyularını havaya uçuracağını söyledi. İyad, ABD'nin askeri müdahaleden bahsetmesini, petrolü bir silah olarak kullanacak Arap ülkelerini korkutmaya yönelik bir manevra olduğunu söyledi 

İyad, ABD'nin askeri müdahalesi olduğu takdirde Filistinli gerillala rın, petrol tankerlerini batırmaktan, petrol boru hatlarını havaya uçurma- ya kadar her şeyi yapabileceğini söyledi 

Bu arada, ABD'nin 
Körfez ülkelerine müdahalesi tartışmaları sürerken, bir ABD savaş gemi- si Birleşik Arap Emirliklerine üç günlük bir "nezaket" ziyaretinde bulundu. 

KİSSİNGER'İN 
GİRİŞİMİ 

Kuveyt'te yayınlanan 
“Al Kabas" gazetesinin bildirdiğine göre, ABD Dışişleri eski Bakanı Henry Kissinger, İsrail ile FKö'nün karşılıklı olarak birbirlerini tanımaları 


için çaba göstermektedir. Gazete, Kissinger' in Orta Doğuda yap- 


makta olduğu gezinin, bu amaca yönelik olduğunu haber verdi. 


ABD'ye gelen 
Muzorewa, Rodezya'nın tanınmasını istedi 


SALİSBURY 
Rodezya'da sahte seçimlerle işbaşına getirilen Başbakan Abel Muzorewa, Amerika ve İngiltere'yi ziyaret etmek üzere dün Salisbury'den ayrıldı. 
Bu ülkelere yapacağı ziyaretin, "Bugüne kadar Rodezya Başbakanları tarafından yapılmış en önemli ziyaretler" Olduğunu söyleyen Muzorewa. 
Salisbury Oo Havaalanında verdiği demeçte ziyaretlerinin iki amaç taşıdığını belirtti. Muzorewa "İlk amacım bu ülkelerin yeni Rodezya rejimini tanıma larıdır. İkinci amacım ise Rodezya'ya uygulanan ticari ambargonun kaldırılmasıdır"' dedi. Muzorewâ gerekirse Anayasada değişiklik yapabileceğini" de ileri sürdü. 


Arapların petrol kuyularını havaya uçurabileceğini söyledi 


e Kissinger, FKO ile Israil’ in birbirini tanıması için çaba gösteriyormuş 


“Güney 


Lübnan'da 


patlayan 


İSRAİL'İN TEPKİSİ 

Arafat- Kreisky buluşmasına tepki gösteren İsrail hükümeti, görüşmeler hakkında bilgi almak ve 


Avusturya hükümetini protesto etmek için Viyana'daki (o büyükelçisini 


geri çağırdı 

İşçi Partisi Başkanı Simon Perez'in de bir konuşma yaparak Avusturya'yı kınayacağı öğrenildi. 

Bilindiği gibi İsrail İşçi Partisi. Sosyalist Enternasyonal üyesidir. 

Perez ayrıca, Brandt'a gönderdiği mesajda: konunun bu ay sonunda Stockholm'de toplanacak olan Sosyalist Enternasyonal (o kongresinde ele alınacağını bildirdi 


Sandinista gerillaları ABD'nin yeni uzlaşma önerisini de reddetti 


© ABD, kurulacak ılımlı hükümete karşılık iç savaş zararlarına yardım yapmayı önermişti 


MANAGUA (AJANSLAR) 

Nikaragua'da Sandinista gerillaları, iç savaşın durdurulması için ABD'den gelen öneriyi reddederek, Başkan Anaslasio Somoza'nın diktatörlüğünü yok edinceye dek savaşı sürdüreceklerini belirttiler 

ABD, Sandinista gerillaları ile birlikte ılımlı politikacıların da yer alacakları bir hükümetin kurulmasını o önermişti. Bunun karşılığında Nikaragua'ya iç savaştan doğan zararların giderilmesi için yardım yapabileceğini belirtmişti. 

Bu öneriler üzerine bir açıklama yapan Sandinista gerillalarının sözcüsü Ernesto Cardenal, “Tulumumuz açıktır, Somoza düzeninin Nikaragua'da sürdürülmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi. Sözcü, Sandinisla hükümetinin her iki öneriyi de incelediğini ve bunları reddettiğini sözlerine ekledi. 

Başkentteki diplomatik kaynaklar ise, Sandinista gerillalarının Somoza'nın "Ulusal Muhafızlar"ı ile ortak bir askeri yönetime gidilmesi önerisini hiç bir zaman kabul etmeyeceklerini belirttiler. 

Sandinista sözcüsü, Somoza'nın "Ulusal Muhafız” gücünün ortadan kaldırılacağını ve yerine yeni bir ordu kurulacağını açıkladı. Sözcü, "Bu yeni ordu içinde Sandinista gerillaları olduğu kadar, halka karşı suç işlememiş olan Ulusal Muhafız subayları ve askerleride o yer alabileceklerdir" dedi. 

SOMOZA'NIN SÖZLERİ 

Öte yandan Somoza, bir Amerikan haber ajansına telefonla yaptığı açıklamada, “ABD Sandinista gerillalarını “Ulusal Muhafız Örgütü ile Liberal Partinin ortadan kaldırılmaması konusunda ikna edemediği sürece istifa etmem söz konusu değildir" dedi. 


Somoza daha sonra şöyle konuştu: "ABD hükümeti Sandinista gerillalarına büyük ölçü: de sempati göstermekte. Durum tam bir çıkmaz- da olduğu için ben de yerimde duruyorum." 


KOSTA RİKA'DA GÖSTERİ 
Bu arada Kosta Rika'da pazar günü,iki eski devlet başkanının da katıldığı 10 bin kişi y: yüş yaparak, gerillaların kurduğu Geçici Hükümetin tanınmasını istedi. 


Şimdiye kadar Geçici Hükümeti tanıyan devletler Irak, Libya, Vietnam ve Panama'dır. 
Diplomatik kaynaklar, Venezüella, Kolombiya, ve Bolivya'nın da yeni hükümeti tanımak üzere hazırlık yaptıklarını bildirdiler. 
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Tayland Başbakanı bütü 


= Ülkelerin Vietnam'a ardımlarını kesmesini istedi 


© General Sithi, Demokratik Kamboçya 


klarını yineledi yönetimi, uzun süre 


Vietnam desteğiyle ayakta kalamaz” 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Dışişleriyle görevli Fransa Devlet Bakanı Olivier Strin, Vietnamlı göçmenlere yardım konusunda Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur' da görüşmeler yaptıktan sonra Avusturalya'ya ha- 


bombanın sesi Türkiye'de duyuluyor” 


@”Ne diye geldiniz ki buraya?” 


Kahveye inip yerli halkla biraz konuşmak istediğimi söyledim. 

Gana Fiji birliklerinin denetiminde 2-3 bin kişilik bir köy. Burası ateş hattına pek yakın olmadığı için Haddad buraya saldırmamış. Ama İsrail jetleri hergün buradan geçiyor. 

Köyde sakin bir hayat var. Dükkanların çoğu kapalı. Sokaklarda insanlar biraz başı boş dolaşıyor. Kahveye girdiğimizi gören gençler bizi izliyorlar. Bomboş kahve bir anda toplantı salonuna dönüyor. Hele Türkiyeli ve Müslüman olduğumuzu söyleyince ilgi biraz daha artıyor. Kahveci: 

— Ne diye geldiniz ki buraya, burada durum berbat, savaş var diyor. 

— Biliyorum . Sizin bu konuda ne yaptığınızı ne düşündüğünüzü öğrenmeye geldim. 


Gençten bir çocuk Fransızca bildiğini söyleyerek öne atılıyor. 

—Si.'aş başladığından bu yana insanlar buradan göç etti. Biz 9 kardeştik şimdi üç kardeş kaldık. Ağakardeşlerim 


beyilerim ablalarım, Fransa'ya gittiler. 


| 
| 
— 


— Ne ile geçiniyordunuz? 

— Toprağımız vardı. Çiftçilik yapıyorduk. Ama bizim tarla bombalandı. Başkalarının tarlası da her an bom balanabilir. 

O sırada 55-60 yaşlarında biri söze karışıyor. Önce kendini tanıtıp, kısaca özyaşam öykü«'nü anlatıyor. 
30 yıl Kuzey Afrika'da, Amerika'da, 
Fransa'da tüccarlık yapmış."Ama insanın kendi öz memleketi gibi olmuyor" diyor. Yaşlı dostumuz, Lübnan’ daki durum konusunda hem çok karamsar hem de oldukça dar bir bakış açısına sahip. 

— Lübnan'ın yarısını Suriyeliler diğer yarısını da Filistinliler işgal etmiş. Artık sonumuz geldi... 

Bu söz üzerine bir delikanlı biraz da sinirli bir şekilde, "İyi ama Filistinlilerin zaten yurdu yok ki! Onların memleketini İsrail işgal etmiş!" diyor. 

Kahve halkı arasındaki tartışma bir ara epey heyecanlanıyor ama Arapça konuştukları için pek bir şey anlayamıyorum. Sonra yaşlı dostumuz tutumunu biraz daha açıkça ortaya koyuyor: 


eBölge halkı sürekli olarak göç ediyor 


Gana kahvesinde sohbet 


— Bakın mesela Mısır'da Enver Sedat var, cin gibi zeki bir adam. Oturdu barış yaptı, Simdi orada savaş bit- 


Müslüman olduğu için Haddad'a karşı büyük bir antipati var. 
Gana köyü kahvesinde çaylarımızı 


ti! içerek bir süre daha sohbet ediyoruz. 


-- İyi ama İsrail jetleri hâlâ buralari bombalamıyor mu? 

— Begin, Lübnan'a da barış anlaşması önerdi, ama bizim hükümet kabul etmedi. 


Sonra yeniden köyün sorunlarına dönüyoruz. Bütün halk İsrail saldırılarının bir an önce son bulmasını istiyor Köyün nüfusu her gün azalıyormuş. Halk BM'nin katkılarından 


Sonra Hollanda ve Fransa birliklerinin bulunduğu bölgelere gitmek üzere yeniden jipe biniyoruz 


TURKIYE'DEN 
DUYULAN BOMBARDIMAN 


Timur Göksel dostumuz, AYDIN-LIK'ın Güney Lübnan'a gelen ilk Türkiye gazetesi 

— Gerçekten çok iyi ettiniz kardeşim. Burası bizim memleketin burnu- 


olduğunu söylüyor. 


memnun ama, "bu ne zamana kadar sürer, elbet onlar da bir gün gidecek- 


ter” diyorlar. Köyün bütün nüfusu 


Fransız birliğine bağlı askerler Sur kentindeki BM merkezinden hareket etmek üzere cemselere biniyorlar. 


nun dibinde. Ankara'dan uçakla Beyrut'a bir saatten az zamanda geliyorsun. Burada patlayan bomba bizim memlekette duyuluyor. Ama bizde kimsenin Orta Doğu ile ilgilendiği ok. Bu he biçim iştir anlamıyorum? 
Göksel hükümet, TRT ve Anadolu Ajansı yetkilileri ile konu üzerinde yaptığı tartışmaları aktarıyor. 

— Üstelik biz de Orta Doğu ülkesiyiz. Dünyanın gözü bu bölgede. 
Bizimkilerin ise Batı gazeteleri kadar bile olaylar hakkmda bilgileri yok. 

Timur Göksel'in söyledikleri kuşkusuz doğru. Ancak Türkiye hükümetinin meselesi, "Batı gazeteleri kadar bilgilenmekten'' çok, açık ve berrak politikalar tespit etmek olması gerek ve bu politikaları kararlı bir şekilde uygulamak.. 


YARIN: 
BM askerleri, Isra ve Fiistin hakkında ne düşünüyor? 


reket ederken, Tayland Başbakanı General Kriangsak Çamanan da bütün ülkelerin Vietnam' a yaptıkları yardımı don durmalarını istedi 

Hatırlanacağı üzere 
AET, Vietnam'a yaptığı yardımı keserek, bunu, Vietnamlı göçmenlere yapacağını açıklamıştı. 

Japon "Jiji" ajansının bildirdiğine göre Kriangsak, Japon "'Komei Partisi'' Genel Sekreteri Jan- ya Yano ile yaptığı görüşmede, "Bütün ülkeler Vietnam'a yardımı kesmelidirler. Çünkü bu yardım Vietnam'ı  güçlendirmekle kalmamakta, Sovyetler Birliği'nin de yükünü hafifletmektedir"'dedi, 

"KUKLA PNOM PEN 

YÖNETİMİ AYAKTA 

KALAMAZ" 

Kamboçya sorunu üzerine de konuşan General Kriangsak, Demokratik Kamboçya Başbakanı Pol Pot'un uzun süreli bir mücadele yürüttü- günü belirterek, Pnom Pen'deki kukla Heng Samrin yönetiminin uzun süre Vietnam'ın desteğiyle ayakta kalamayacağını vurguladı 

Bu arada bir açıklama yapan Tayland Milli Güvenlik Kurulu Genel Sek reteri ve Devlet Bakanı Sithi Savetasila, "Pnom Pen'deki kukla yönetimi değil, Demokratik Kamboçva hükümetini tanı yoruz" dedi 


Devlet Başkanı Saveta- 


bir parlamento oturumunda kendisine yö neltilen bir soruya, “Eğer, böyle yapmazsak, 


sila 


BM yasasındaki ilkelere ve BM üyesi ülkeler çoğunluğunun iradesi - nin tersine davranmış 


olurduk" dedi 


öte yandan Tayland 


Dışişleri Bakanı Upadit Pachariyangkun da yaptığı açıklamada Pnom 
Fen yönetimini tanıma 


yacaklarını söyledi. Pachariyangkun birçok uluslararası soruna değinir ken Kamboçya konusun da şunları söyledi 


"Kamboçya'da olan, yabancı bir gücün ülkelerdeki meşru hükümeti devirmesinden çok kısa bir süre önce, bir 'milli birleşik cephe'nin kurulmasıdır. Bu, bütün dünyaca tanınan ilkelerin ihlalidir." 

Dışişleri Bakanı, BM ve Bloksuz ülkelerin dai ma Pol Pot hükümelini tanıdıklarını sözlerine ek ledi 


Sovyetler Birliği, 
Çin'e silah sattığı için Ingittere'yi tehdit etti. 


MOSKOVA 


Sovyetler Birligi'nde yayınlanan ''Sovietskaia Rossia" gazetesi dünkü sayısında, Çinli General Yang Yong'un Londra’ 
ya yaptığı ziyareti yo rumladı. Çin'in "macera cilik" ina karşı İngiltere" nin Çine salarak 
Çin'i yüreklendirdiğini iddia eden gazete İnsi'te re'vi tehdit ett 


silah 


mutanı General Amir Rahimi, bazı yüksek rütbeli subayların kendisine kar- 


şı 


öne sürmesi üzerine görevinden alındı. 


emrinde 7 bir silahlı kişi yulunduğunu söyleyerek görevini 


ni 


Temmuz günü Tahran'da bir basın toplantısı zenleyerek, bazı yüksek rütbeli içindeki 


iii göçüne verildiğini itiraf etti ABDULLAH GÜRGÜN STOCKHOLM'DEN BİLDİRİYOR | 

28 Haziran Perşembe günü Vietnam'ın İsveç i 
ticaret ateşesi Vu Van Thanh Stockholm'de yapüğı bir basın toplantısında, kendini yeni şartlara uyduramayanların ABD ve Çin propagandalarına kanıp ülkeden ayrıldığını iddia etti, Kanuni şartları yerine getirenlerin ülkeden ayrılmada serbest olduklarını söyledi. Ticaret ateşesi kanuni şartların resmen açıklandığını da sözlerine ekledi. 

İsveç televizyonunun verdiği bir haberde konuşan Vietnam Dışişleri Bakanı ise bu konuda: 'MVietnam'ın insancıl kanunları herkese yurt dışına çıkabilme hakkı veriyor. Herkes kanuni işlemleri yerine getirmek şartıyla istediği yere gitmekte özgürdür." dedi. 

Vietnam'da göçmen gönderme işiyle uğraşan birçok özel büro açılmıştır. Bunlar paranın bir kısmı ile resmi işlemleri yaptırmakta,bir kısmı ile iyi-kötü bir gemi satın almakta diğer tarafını da ceplerine indirmektedirler. Vietnam makamları ise göçmenlerin diğer ülkeler için büyük sorunlar yaratacağını, veya denizde boğulacaklarını bile bile bunlara izin vermektedir. 

Birçok politikacı ve gazeteciye göre Vietnam böylelikle hem Hitler'in Yahudilere uyguladığını uyglamakta, çoğu Çin kökenli olan bu insanları temizlemekte, saf Vietnam ırkı fikrini işleyerek halklar arasına nifak sokmaya çalışmakta, ve yayılma politikasına ortam hazırlamaktadır. 
Hem de insan ticareti yaparak ve gidenlerin mallarına el koyarak kazanç sağlamaktadır. 


İran'da karşı-devrimci darbe olduğu iddiasında bulunan Rahimi azledildi 


© Muntazari, CIA ve siyonistlerin ülkede bölücülük yaptığını beliriti © Homeyni at ilan etti 


himi daha sonra "Olayı bir darbe olarak nitelemeyeceğim, ancak devrime karşı bir hareket planlanmaktaydı" dedi. 
CIA FAALİYETTE 
"İslam Cumhuriyeti" Partisi Danışma Konseyi üyesi Şeyh Muhammed Muntazari, 8 Temmuzda AFP'ye verdiği demeçte, CIA ve siyonist ajanlarının İran'da hâlâ etkili olduklarını, Ayetullah Homeyni ve İran halkının istememesine karşın, bu ajanların Fransa-İran ilişkilerini baltaladıkları- 


TAHRAN 


İran Askeri Polis Ko 


komplo hazırladığını 


General Rahimi ise 


terketmeyeceğibildirdi 


General Rahimi 9 


dü- 


subayların ordu rakip grupları 


karşı karşıya getirmek ve devrimi yıpratmak amacıyla kendisini devirmeyi planladıklarını öne sürmüştü. Rahimi Ayetullah Homeyni'nin desteğini de sağlayarak bu komployu açığa çıkardı-Sını iddia etmişti. 

Olay üzerine bir açık- ama yapan İran Genelkurmay Başkanı Gene- 
¿al Nasır Farbud, orduda karşı devrimcilerin komplosuyla ilgili hiç bir bilgisi olmadığını, ancak Rahimi' nin açıklaması izerine olayı soruşturduğunu belirtti. 

Bu arada Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada General Rahimi'nin görevinden alındığını bildirdi. Bu açıklama üzerine, Rahimi kendisinin Savunma Bakanlığından daha güçlü olduğunu iddia ederek görevden ayrılmavacağını söyledi. Ra- 


nı belirtti. Paris'e gelen Muntazari, Fransa'nın konukseverliğini unutmadıklarını çok yakında Fransa halkına şükranlarını kanıtlama fırsatı bulabileceklerini söyledi. 
Muntazari, CIA ve siyonistlerin, her yerce olduğu gibi, İran'da Kürt, Türk, Belüci azınlıklar va da Şıi, Sünni gibi mezhepler arasında kışkırtıcılik yarattığını belirtti. 


AFİ 

Aye ülkedeki Üye tuklular için by etti. 

"İslam Cumhuriyetinin Sesi" radyosunun verdiği habere göre, 


adam öldürenler, cinayetleri kışkırtanlar ve devrik rejimin ayakta kalabilme- si için işkence yapanlar af kapsamının dışında tutuldular 


söylenti var. 


kuracağı söylentisi. 


DİSK'ten bir : grup, 


ziyaretleriyle alelacele 


bunların arasında: 


düzenlenen Temsilciler 


yor. 


bir sendikadır. 
Maden-İş'tir. 


Yeni barikat 
Uzun süredir DİSK çevrelerinde dolaşan bir DİSK'in metal işkolunda yeni bir sendika 


Hatırlarsınız, bundan on ay kadar önce yine ir bir Erişim olmuştu. Hani tam da Demir Döküm mücadelesinin ilk günlerinde. Demir Döküm işçilerinin Devrimci Maden-İş'e geçmek amacıyla toplantılar yaptıkları o günlerde... 


koşuşturmuş, geceyarısı toplantılarıyla ve ev 


kalkısmıstı. Hatta biz de o zamanlar bu olayı değerlendirmiş, "yeni bir barikat oluşturmaya çalışıyorlar"' diye yazmıştık. 

Bugünlerde kulağımıza bu söylenti yeniden çalınmaya başladı. Bazı kişilerin aynı meseleyi tekrar gündeme getirdiklerini, bu yolda faaliyetler yürüttüklerini duyuyoruz. Gerçi kamuoyuna henüz böyle bir girişimin haberi yansımadı ama, bakıyoruz sendikal çevrelere yakın kimi TİP'liler, TK? liler şimdi bunu konuşuyorlar Anlayacağınız bir hesaptır dönüyor ve fısıltı gazetesi aboneleri de bu haberi laflıyorlar. 

Dahası, ortalıkta dolaşan bu söylentiyle ilgili adlar da anılıyor. Bu isimlerden bazısı insanı şaşırtıyor, hayrete düşürüyor, kimler yok ki 


Maden-İş yöneticilerinin sillesini yediğinde hakkını savunmakta bile acze düşerek, uğradığı iftirayı sineye çekip bir köşede kalanı mı? 

Son ana kadar Türkler'in ayağının dibinden ayrılmayıp, Maden-İş'in Demir Döküm'de gemi- si sulara gömülürken can havliyle ayrılanı mı? 

Düne kadar ''aman yapmayın, etmeyin, bölmeyin, içinde muhalefet edin" yalvarışlarıyla işçinin önüne geçip dizinden tutmaya çalışanı mı? İşçilerin "hiç Şah'lar, diktatörler seçimle yıkılır mı " deyip TKP'li çeteye karşı mücadeleye atıldığı bir sırada, mahkeme kapılarında Maden-İş'in tüzüğüyle uğraşanları mı? 

Bu kişilerin böyle cümbür cemaat yeni bir sendika kurma faaliyetine kalkışmaları ilginçtir doğrusu. Görülen o ki, DİSK, Maden-İşi kesin ihraç etmeye karar vermiştir. Geçenlerde 


bir bakıma bunun belirtileri göze çarpıyordu. 

Öyleyse Maden-İş'ten doğacak 'boşluğun' kapatılması aynı hazırlığın bir parçası olarak ele alınmaktadır. Maden İş 'in yerine metal işkolunda yeni bir sendika kurma girişimi şu sözünü ettiğimiz "boşluk" düşüncesinden kaynaklanı- 


Ama DİSK yöneticileri bir noktada yanılıyorlar. Maden-İş DİSK'ten: kesin ihraç edilmese de bu boşluk vardı. Bu boşlük hem de 1975'lerden itibaren doğmaya başladı. Yani, Maden-İş yönetimiyle, personeliyle, uzmanıyla TKP 'lileştikten bu yana, işçi smıfına ihanet üstüne ihanet tezgahlayan işçi düşmanı bir kuruluşa dönüştükten bu yana boşluk vardı. 

Metal işçileri birkaç yıldır yeni bir arayışın içinde iken, Maden-İş tabanı kaynaya kaynaya Erdemir'de patladığı zaman boşluğun nasıl doldurulacağı da ortaya çıktı. Hemenardından Demir Döküm işçilerinin mücadelesi patlak verdi. 

İşte TKP'ye ve Rus uşağı sendikacılığa nefreti kabarmış metal işçilerinin Maden-İş'in karşısına çıkardığı alternatif, Devrimci Maden-İş, bu mücadelelerden doğdu. 

Ya DİSK yöneticilerinin kurmaya çalıştığı sendika? Onun Maden-İş'ten farkı ne olacak?Hangi ihtiyacı karşılayacak? 

Açıktır ki, DİSK yönetimi bugünkü politikasıyla ve biraraya getirdiği takımla metal iş kolunda bir sendika kurarsa, bu sendikanın Maden-İş'in isminden başka pek bir farkı olmayacaktır. Oysa işçilerin seçeneği, TKP nin ismine de, siyasetlerine de, ardındaki sosyal-emperyalizme de karşı kararlı bir mücadele verebilecek Bu sendika ise Devrimci 


telaş içinde Silahtar'a 


bir sendika kurmaya 


Meclisi toplantılarında 


Dikimevi ve Anatamir işçileri, Türk Harb-Iş Ankara Merkez Şubesini uyardı: 


“SENDIKADA DEMOKRASI UYGULANSIN IHRAÇÇILIK SON BULSUN 


4 ANKARA (ÖZEL) 
o Türk Harb-İş üyesi Dikimevi ve Ana Tamir 


- fabrikası işçileri bir bil- 


diri yayınlayarak sendikanın Ankara Merkez 
Şube yönetiminin ihraçcı tutumuyla bölücülüğe ortak olduğunu belirttiler. Dikimevi ve Ana Tamir işçileri bildirilerinde Ankara Merkez Şube yö- 
“netimini uyararak sendika- dan bir tek işçinin dahi ihraç edilmemesini talep ettiler. 


işçiler (o bildirilerinde şunları belirttiler: "Bizler işin başın- 


dan beri Ankara Merkez Şube yöneticilerine sendikada demokrasi uygulanmasını, gelişmeleri işçilere açıklamasını, Rus uşağı Aster-İş'e ve sendi- 


kadakı kollarına karşı kararlı mücadele edilmesini .önerdik, Ama yöneticiler (o uyarılarımı- 


za sürekli kulaklarını tıkadı.Ankara Merkez Yöne timin bu tutumu fesatlığa, dölücü tutuma ortak ol-- muştur." 

Dikimevi ve Ana Tanir işçilerinin bildirisinin sonunda ihraçcılığın Rus yanlısı sendika ağalarının — 


bir silahı olduğu kaydedilerek, Ankara Merkez Şube yönetimi son kez uyarılmakta ve sözkonusu taleplerin hayata geçirilmesi istenmektedir. 


Hava-İş'in yeni 
Yürütme Kundu belirlendi 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Hava-İş Sendikasının yeni seçilen Yönetim Kurulu kendi arasında işbölümü yaptı. 
Merkez Yönetim Kurulunun Genel Başkanı İbrahim Öztürk'ün başkanlığındaki toplantısında Yürütme Kurulu şu üyelerden oluşturuldu: 

Genel Başkan Vekili Cavit Güngör, Genel Sekreter Raim Çeçen, Genel Mali Sekreter Arif Bayraktar, Teşkilatlandırma Sekreteri Erkan Uğur ve Eğitim Sekreteri Soner Yakər 


© Kongrede delegelerin büyük tepki a Vatan artililer ayrı liste çıkardılar 


© Olağanüstü Genel 
Kurul VP’ tileri yönetimden uzaklaştırdı 


İSTANBUL(ÖZEL) 

Türk-İş'e bağlı Deri- 
İş Sendikasının 19'uncu olağanüstü Genel Kurulu iki günlük çalışmalarını tamamladı. Sendikanın Genel Başkanlığına yeniden Yener Kaya seçildi. Bu arada Genel Kurulda delegelerin büyük tepkisini çeken Vatan Partililerin çıkardığı muhalefet listesi pek az oy alabildi. Böylece VPliler Yönetim Kurulundaki üyeliklerini de yitirdiler. 

Deri-İş Genel Kurulunun ilk günü açış konuşmasını sendikanın Genel Başkanı Yener Kaya yaptı. Yener Kaya konuşmasında enflasyon, pahalılık, vergi adaletsizliği ve devalüasyonların emekçi halkı zor durumda bıraktığını belirtti. 

Yener Kaya konuşmasında asgari geçim indirimi yasasının çıkarılmamasını da eleştirdi. 

Daha sonra divanın 


işçi sendik 


19.Olağanüstü Genel Kurul sona erdi 


Deri-iş Sendikası 
Genel Başkanlığına 


Yener Kaya seçildi 


g a 


Deri-İş 19. Olağanüstü Genel Kuruluna katılan delegeler 


oluşturulmasına geçildi ve Türk-İş 1. Bölge temsilcisi İsmail Topkar Divan Başkanı seçildi. 
DELEGELERIN 
TEPKİSİNİ 
ÇEKENLER 
Divan seçimlerinden sonra VP yanlısı Kazlıçeşme Şube Sekreteri Hüseyin Ateş ayağa kalkarak olağanüstü kongreye gidilmesinin nedenlerini sordu ve tartışma açılmasını istedi. 
Divan Başkanı, Hüseyin Ateş'in usulsüz konuşmak yerine divana takrir vermesini söyledi. 


ları üzerinde duruldu. 


Ancak Hüseyin Ateş divana bu yolda önerge vermediği gibi, sık sık ayağa kalkıp usulsüz konuşmalara devam edince delegelerin tepkisine yol açtı. 

Divanın delegelere sunduğu bir önergeyle Çalışma Raporunun 


okunmasına gerek görül. 


medi. Hemen ardından Çalışma Raporuyla ilgili delege konuşmaları: na geçildi. Çok az delegenin söz aldığı bu gündem maddesinde çeşitli sendikal ve işçi sorun- 


Elektrometal'den atılan işçiler fabrika önünde 


Elektrometal'de 300 işçi 


© Hurda ile çalışan fabrikadan işçiler hammadde yokluğu gerekçe 


gösterilerek çıkarıldı 


© Maden-iş 14. Bölge Temsilcisi hiç bir 


açıklama yapmadan işverenle görüşmeleri sürdürdü 


İSTANBUL (ÖZEL) Alibeyköy'de bulunan Elektrometal fabrikasın- da 300 işçi izin paralarını almaya gittikleri gün işten atıldı. İşveren 600 işçinin çalıştığı işyerinden işçileri atarken malzeme darlığı nedeniyle fabrikanın 3 bölümünü kapatacağını öne sürdü. Bu iddiaya karşılık işçiler fabrikanın hurda ile çalıştığını söyleyerek "Hurda- nın da kökü kurumaz ya" dediler. 

Elektrometal fabrikasından atılan işçiler çok sıkı önlem alan güvenlik kuvvetleri nezaretinde çıkışlarını aldı. Polis amirinin bulunduğu odaya tek tek alınan işçilerden bazıları çıkışlarını imzalamadı. Polis işçileri baskı altında tutarak tehdit etti. 

Grup sözleşmesi kapsamında olan işyerinde sözleşmeden önce atılan işçilerin yerine yeniden işçi alınacağı söyleniyor. 
İşçiler işverenin tensikatt planını son derece gizli tuttuğunu belirttiler, 

İşveren (temsilcilerle işçilere "Gelsinler izin paralarını alsınlar" diye yanıltmak için bir gün önceden haber göndermiş. İzin paralarını almaya giden işçiler işyerinde jandarma ve polisin önlemleriyle karşılaş- 


ita. 


Öte yandan Maden-İş Sendikası 14. Bölge Temsilcisi olaydan sonra hiç bir açıklama yapmadan işverenle (görüşmelerini sürdürdü. 


işten atıldı 


Sokağa atılan Aldıkaçtılar Fabrikası işçileri 


Aldıkaçtılar Fabrikası resmen kapandı 


GEBZE (ÖZEL) 


Gebze'de kurulu Aldıkaçtılar Demir Döküm Fabrikası kapandı, Gebze Bölge Çalışma Müdürlüğü fabrikanın resmen kapatıldığını Otomobil-İş Sendikasına bildirdi. Bu durumda 4 aydır maaşlarını ve tazminatlarını alamayan işçiler işveren Orhan Aldıkaçtı tarafından "resmen" sokağa atılmış oluyorlar. 

Bu arada öğrenildiğine göre, işçilere 3 aylık maaşları ödendi. Geriye kalan 2 ikramiye ve 1 aylık maaşlarının ise 10 gün içinde ödeneceği söyleniyor. Bunun yanı sıra fabrikanın el değiştirdiği kıdem ve ihbar tazminatlarının yeni sahipler tarafından ödeneceği 


de ileri sürülüyor 


Ote yandan Otomobil-İş Genel Başkanı Aydın Özeren ve Gebze Şube Başkanı Mehmet Okan fabrikaya gelerek işçilere gelişmeleri anlattılar. Sendika yöneticileri işçilere fabrikanın resmen kapanmasına rağmen haklar alınıncaya kadar işyerini terketmeyeceklerini 


belirttiler, 


Otomobil-İş yöneticileri ayrıca Aldıkaçtı işçileri- ne yardım amacıyla tüm sendika üyelerinden 100'er lira toplandığını açıklayarak, işçilere yardımı sürdü- 


receklerini bildirdiler. 


İşçiler ise Orhan Aldıkaçtı bu kadar işçiyi 4 ay aç bıraktı. Şimdi de sokak dilencisi mi yapmak istiyor. Ev kirası veremediğimiz için çadırlarda yaşıyoruz. Devletin başındakilere sesleniyoruz. Biz Orta 


Çağda mı 


yaşıyoruz? Köle miyiz? Gel sen beş yıl 


burada kızgın demir karşısında ömür tüket, sonra d kapı dışarı edil. Hangi adalete sığar bu? Ormanda mı 


yaşıvoruz?" diye konuştular. 


Vatan Partisi yanlısı Hüseyin Ateş'de bu bölümde söz aldı. Ateş'in konuşması başladığında delegelerin salonu terkettikleri görüldü. 

VATAN 

PARTİLİLERİN 

KARAR ÖNERGESİ 

REDDEDİLDİ 

Hüseyin Ateş konuşmasını tamamladıktan sonra Divan Başkanlığına Vatan Partisinin görüşlerini içeren bir karar önergesi (o verdi. 
Bu önerge divan tarafından delegelerin oyuna sunuldu. ve büyük çogunlukla reddedildi. 

Deri-İş Sendikasının Genel Kurulunun ikinci günü de Vatan Partililer usulsüz (o davranışlarını sürdürdüler, Salonda bulunan delegelerin sabrını taşıracak derecede tepkilere yol açtılar. 

İkinci gün Tüzük Tadil Komisyonunun önerisi de tartışıldı. Tabii delegelikler kaldırıldı. 
Aidatlar 100 liraya çıkarıldı. 


TOPKAR'IN 
KONUŞMASI VE 
SEÇİMLER 


Divan Başkanı İsmail Topkar kongrede son konuşmayı yaptı. Topkar, süper devletlerin silahlanmaya devam ettikleri halde SALT-2 Anlaşması imzaladıklarını, söyledi. 'ABD ne kadar bizi sömürüyorsa Rusya nın da aynı amaçları var. 

Türkiye için en gaddar emperyalist devlet Rusya'dır' dedi. Topkar ayrıca VP'lileri kastederek, "Burada işçileri birleştiremeyenler bütün dünyanın işçilerini hiç birleştiremezler" diye konuştu. 


Seçimler sonunda 
Yener Kaya tekrar Genel Başkan olurken, Başkan Vekilliğine Yusuf Aydoğdu, Genel Sekreterliğe Ali Zengin, Mali Sekreterliğe Rıza Akar ve Teşkilatlandırma Sekreterliğine 
Ali Doğan getirildi. 


e 
DYF-iş, TCDD'de uyuşmazlığa gitti 


ANKARA (AA) 


Türk -İş'e bağlı DYF- 
İş Federasyonu ile TCDD İşletmesi adına Türk Taşıt İşverenleri Sendikası (TÜTİS) arasında sürdürülen 8. dönem toplusözleşme görüşmelerinde anlaşmazlığa düşüldü. 


DYF-İş tarafından yapilan açıklamaya göre 
45 bin işçiyi kapsayan 
toplusözleşme görüşmelerinde 34 maddede anlaşmaya varılırken parasal ve toplumsal haklarla ilgili 35 maddede ise anlaşmaya varılamadı. 


DYF -İş Genel Sekreteri Ömer Sönmez ile Mevzuat Sekreteri Mehmet Acıdereli, uzlaştır- ma kurulunun 13 Temmuzda toplanması gerektiğini belirterek, bazı toplumsal haklarda geriye gidilmesi şeklindeki değişiklik önerilerini kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledi 


Gm m İİ aa 


lAydınlıkfI 


SAMSUN'DA ÜÇ KiŞi ÖLDÜRÜLDÜ ADANA'DA BİR KiŞi öLü BULUNDU 


© Ankara” da bir eve ateş açan 4 komandodan biri yakalandı bir ev ile bir iş yerine patlayıcı 


HABER MERKEZİ 
Samsun'da önceki gün meydana gelen iki ayrı olayda üç kişi öldü, iki kişi ağır şekilde yaralandı 

İlk olay Sosyal Mesken evlerinde meydana geldi. 
Yolda yürüyen iki genç komandoların saldırısına uğradılar. Saldırı sırasında kaçan iki gençten 18. 
yaşındaki Ahmet Çamurcu'yu, komandolar yakaladılar. Çamurcu'yu ilk- önce döven komandolar, daha sonra başından kurşunlayarak ağır yaraladılar. Ahmet Çamurcu hastaneye kaldırılırken öldü. Olaydan sonra kaçan komandoların arandığı bildirildi. 

IKİNCİ OLAY 

Bu olaydan sonra Soğuksu Mahallesinde de bir kahvehane kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tabanca ile tarandı. 

Saat 22.30'da meydana gelen olayda, Hüseyin Öztürk, Mehmet Aydemir, Ahmet Akçay ve Feridun Öztürk adındaki kişiler çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandılar. 
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Öztürk ve Mehmet Aydemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldüler. Saldırganlar olaydan sonra kaçtılar. 


ANKARA'DAKİ 
OLAYLAR 


Önceki gece ve dün sabaha karşı bir ev ile bir işyerine atılan patlavıcı maddeler hasar meydana getirdi . 

Cebeci Çolak Sokak- ta bulunan Rıza Polat' ın evine saat 22.00 sıralarında atılan patlayıcı madde, evin camlarının kırılmasına yol açtı. 

Etlik Aşağı Eğlence deki İbrahim Kocaman" 
a ait bakkal dükkanına sabaha karşı 02.00 sıra- 


madde atıldı 


© Gaziantep’ te iki yurttaş öldürüldü 


larında atılan patlayıcı madde, dükkanın tümü ile hasar görmesine neden oldu. Patlama çevrede panik yarattı. 
Yetkililer patlamalarla ilgili soruşturmaya ln söylediler. 
BİR EVE ATEŞ AÇAN 
4 KOMANDODAN 
BİRİ YAKALANDI 
Aktepe semti Köşk Mahallesi Şekerci sokak- ta bulunan Seyfi Genel adlı kişinin evine önceki gece saat 23.30 sıralarında 4 komando tarafından tabanca ile ateş açıldı. 
Can kaybı olmayan olayla ilgili olarak Abdullah Korkmaz adlı komando çevrede yapılan arama sonucu yakalandı. Önder Celp, Hüseyin Gülhan ve Ragıp Naki Doğan adlı komandoların da arandığı bildirildi. 
GAZİANTEP'TE Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde önceki gün meydana gelen çatışmada 70 yaşındaki bir şahıs tabancayla vurularak öldürüldü. Yavuzeli Hürriyet Mahallesinde önceki gece Ahmet Çakmak, Sıtkı Kaplan, Recep Güngör, Hüseyin Kaplan ve Mustafa Çakmak adlı kişiler arasın daki tartışmanın kavga- ya dönüşmesi üzerine kimin tarafından sıkıldığı henüz saptanamayan kurşunlarla Mustafa Çakmak ve Ahmet Çakmak öldüler. 
İKİ POLİS 
TUTUKLANDI 


Gaziantep'te kaçak mal bahanesi ile kentin 20 km dışında bir kamyonu durduran ş6- 
för Mehmet Gezer'in 30 
bin lira parasını alan iki polis dün mahkemece tu- 


MERTER EV EV ARANDI 


4 saat süren aramaya çok sayıda polis ve asker 
katıldı. Aramalar sonucu 19 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda kitaba el kondu 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul Merter Semtinde dün sabaha karşı polis ve askeri birliklerin katıldığı geniş bir arama yapıldı. Semtteki bütün evlerin kontrol edildiği aramadan sonra 19 kişi gözaltına alındı. Ayrıca çok sayıda silah ve mermi bulundu ve 5 bin dolar, 165 bin lira ile vasaklandığı öne sürülen çok sayıda kitaba el konuldu. 


Dün . sabaha karşı Ol sıralarında polis ve askeri birlikler tarafından Merter semti kontrol altına alındı. Çevrenin kontrol altına alınmasından sonra semtteki tüm evler- 


de aramalar başlatıldı. 
Saat 05.'e kadar. süren aramalar sonucu oazı evler- 


de çok sayıda silah ve mermi bulundu. Yine aramalar sırasında yasaklandığı öne sürülen kitap ile birlikte 5 bin dolar ve 
165 bin liraya el kondu. 
El konulan kitapların çogunluğunun piyasada satılan kitaplar olduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 19 kişi Davutpaşa kışlasına götürüldüler. Yetkililer gözaltına alınan kişilerle ilgili soruşturmanın  sürdürüldüğünü söylediler. 

Öte yandan Merter'de dün 4 saat süren operasyonun bir süre önce Cinayet ve Ağır Suç Masası Amiri Başkomiser Ahmet Ateşli'yi ağır yaralayan MLSPB hücresini açığa çıkarmak için düzenlendiği öğrenildi. 


tuklandı, Edinilen bil- 


? giye göre Gaziantep Em- 


niyet Müdürlüğünde görevli Osman Körkuşu ve Gazi Düzkaya adlı polisler o Büyükaraplar köyü yakınlarında şoför Mehmet Gezer yönetimindeki 27 AV 518 plakalı kamyonun önünü kesip şoföre arabada kaçak mal ihbarının olduğunu söyleyerek arabayı aradılar. Ancakkaçak mal bulamayınca şoförü tabancayla tehdit ederek üzerinde bulunan 30 
bin lirayı alan iki polis olay yerinden uzaklaştılar. Şoförün şikayeti üzerine gözaltına alınan polisler ilk sorgularından sonra tutuklandı. 

Öte yandan Gaziantep'in Nizip Caddesindeki bir un fabrika sahiplerinden silah tehdidi ile 
17 bin 500 lirayı alan 
iki kişiden biri ve sanıklara yardım eden bir kişi olmak üzere iki kişi yakalandı. Hilmi Özcan ve henüz soyadı saptanamayan Ahmet isimli kişiler ilk sorgularından sonra tutuklandılar. Güvenlik kuvvetlerince yakalanan Hilmi Özcan'ın üzerinden bir tabanca , onyedi mermi ve iki şarjör bulunduğu açıklandı. 

İSTANBUL'DA 

Kadıköy Fikirtepe'de genellikle sağ görüşlü ki: şilerin devam ettiği bir kahveye açılan ateş so nucu iki kişi ağır yara landı. Dün saat 18.30 sı ralarında Fikirtepe Mu: ratpaşa Caddesindeki Süleyman Yılmaz'a ait 


kahvehaneye gelen kimlikleri belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu Atatürk Eğitim Enstitüsü öğrencisi Hayri Çetinol ile boyacılık yapan Yılmaz Erol ağır şekilde yaralandılar. Güvenlik kuvvetlerinin olay yerinde yaptıkları arama sonunda altı adet boş kovan ve dört mermi bulundu. 

öte yandan Kadıköy Kozyatağı'nda karakolun 100 metre ilerisin- de bir torba içinde kesik erkek ayağı bulun du. Daha önce de aynı yerde kesik bir baş bu-, lunmuştu. 

Yetkililer iki olay arasında bir bağın bulunup bulunmadığının araştırıldığını belirtti. 


ADANA'DA 
BİR GENÇ ÖLÜ 
BULUNDU 


Adana'da Yeşilevler semtinde Önceki gece saat 22.30 sıralarında bir genç öldürülmüş olarak bulundu. 

Yapılan araştırma sonucu cesedin Mahir Üstün .adlı gence ait olduğu saptandı. 


TEKEL SATIŞ DEPOSU SOYULDU 


Denizli'nin Sarayköy İlçesi Tekel satış deposu dün silahlı ve maskeli dört kişi tarafından soyuldu. 

Olay saat 11.30'da meydana geldi. Soyguncular, görevlileri tesirsiz hale getirdikten sonra, kasada bulunan 244 bin 
lirayı alarak 20 DU 102 
plakalı bir otomobille olay yerinden hızla uzaklaştılar 


Viranşehir” de bir mezra basıldı. 
Uç kişi kurşuna dizildi 


Viranşehir 


İlçesinin 


URFA(THA) 
Kadıköy'üne bağlı 


"Şükri" mezrasında silahlı üç kişi baskın yaptıkları evde biri kadın üç kişiyi kurşuna dizerek 


öldürdüler. 


Edinilen bilgilere göre, “kimlikleri belirlenemeyen silahlı üç kişi, önceki gece saat 20.00 sıralarında "Şükri" mezrasında Adem Erol'un evini bastılar. Silahlı saldırganlar baskın sırasında evde bulunan Adem Erol, eşi Kamile Erol ve oğlu Mehmet Erol'u ellerindeki otomatik silahlarla kurşuna dizerek öldürdüler. Olaydan sonra kaçan saldırganların kimliklerinin tesbit edilmesine çalışıldığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü 


MEZHEP ÇATIŞMASINDA 
15 KİŞİ YARALANDI 


Söke İlçesinin Bağarası bucağına bağlı Yeniköy'ünde önceki akşam mezhep tartışması nedeniyle çıkan çatışmada 15 kişi yaralandı. 

Olay, önceki gece saat 20.00 sıralarında köy kahvesinde meydana geldi. Kahve önünde toplanan çeşitli gruplar arasında mezhep ayrılığı nedeniyle önce tartışma çıktı. Tartışma kısa bir süre sonra gruplar arasında çatışmaya dönüştü. 
Jandarma birliklerinin gelmesi üzerine fazla büyümeden önlenen çatışmada, yaralanan 15 kişi Aydın ve Söke Devlet Hastanesine kaldırılarak 


bildirildi. 


tedavi altına alındılar. 


Jandarmanın çatışmadari 


sonra gözaltına 


aldığı Sezgin Tekgül, Ekrem Olca ve Fehmi 


Yolca adlı 


kişiler, gönderildikleri mahkeme 


tarafından ilk sorgularından sonra tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 


Ankara'nın NATO Yolu, imar-iskan Evlerinde 


“TIKKO” cular, önce halktan bir kişinin karısını kaçırdılar, sonra da kocasını “Halk Mahkemesinde” yargıladılar 


ANKARA (OZEL) 
Ankara Nato Yolu, 
İmar ve İskan Bakanlığı evlerinde. başlarını "'Kir- ve" lakabını: kullanan Hacettepe Üniversitesi öğrencisi bir kızla, Orhan isimli sarışın birinin çektiği 15 kişilik bir "TİK-KO" çetesi, halkın üzerinde terör estiriyor. 
Genel olarak ilerici bilinen mahallede, bu gruptan gelen kişiler tarafından sık sık silah araması yapılıyor. 


“MADEM KARIN 
SENİ SEVMİYORDU, 
NİYE EVLENDİN" 


Her gün mahalleye gelerek halktan kişilerin evlerinde parasız yemek yiyerek kalan "'TİKKO"'cuların bu geliş gidişleri devam ederken, Celal isimli bir "TİKKO"cu, mahalle halkından Arap Ali isimli birinin 3 çocuklu karısını kaçırdı. TİKKO' cular, bu olay yetmiyormuş gibi bir de "'Halk Mahkemesi''.kurarak , kadının kocasını ''Madem karın seni sevmiyordu, onunla niye evlendin" diye yargıladılar. İlk duruşmada ifade veren 
Arap Ali, daha sonra 


3 çocuğunu da yanına 
alarak mahalleden kaçtı. 


ARSA DAĞITACAĞIZ 


"TİKKO"'cular,ilk olarak "Size arsa dağıtacagız, sizi gecekondu sahibi yapacağız" diye geldiler. Belediyeye ait arsaları, parselleyerek, mahalleden bazı kişilere dağıttılar. Halk, bu arsalara temel attıktan ve duvarlarını ördükten sonra tekrar gelerek, bazı inşaat sahiplerinden "örgütümüze silah alacağız" diyerek 10 bin, 20 bin, 
30 bin lira arasında haraç istediler. Haracı vermeyenleri döverek, evini kurşunladılar. Yapısını 


çok beğendikleri bazı ev sahiplerini ise "siz faşistmişsiniz, biz sizin 


faşist olduğunuzu bilmi- . 


yorduk"' diyerek mahalleden kovarak inşaatlarına el koydular. 
TİKKO'cular, en son haraç vermek istemeyen ve evinden çıkmak istemeyen bir aileye taş ve silahla saldırdılar, bir kadını silahla göğsünden yaraladılar. Bu olaydan sonra taraftarları arasında bir çözülme oldu. Bunun üzerine grupların- 


dan ayrılmak isteyen 20 
kişiyi ölümle tehdit ettiler. 

BAKKALIN 
ÖLDÜRÜLMESİ, 
OĞLUNUN 
VURULMASI OLAYI 

TİKKO çetesi, bir süre önce, mahallede bakkallık yapan emekli öğretmen Mustafa Güneş' 
in 11 yaşındaki oğlunu "faşist" diye dört kurşunla vurdular. Çocuk, aklını kaybetti felç oldu. İki ay önce de aynı bakkalı vurarak öldürdüler. Bakkalı öldüren Orhan isimli "TİKKO" 
cu olduğu halde, olayla ilgisi olmayan halktan bir kişi sanık olarak gözaltına alındı. Halen tutuklu bulunuyor. 


KAPI, PENCERE 
HIRSIZLIĞI 


"TİKKO"'cular, mahalleden kişilerin gecekondularına ait kapı ve pencereleri, gece gelerek söküyor ve başkalarına para karşılığı satıyorlar. Çevrede bulunan bazı traktör sahipleri, sahte solcuların kapı pencere çalarken gece kendi traktörlerini kul- 


landıklarını itiraf ediyor. 


MAHALLE HALKI 
NE DİYOR? 


Mahalleden bir kişi, bir komşusunun başına gelenleri şöyle anlattı: 

"Siz bu adamlara sahte solcu diyorsunuz. Bize göre bunlar solcu molcu değil, sahtesi bile deiller. Güpegündüz gelip Karslı bir komşunun bahçesine ev temeli attılar. 
Karşı çıkınca da gece evini kurşunladılar. 
Adam, çaresiz boyun eğdi. 

“Mahallede herkes bunların elinden kurtulmak için göçmek istiyor. 
Fakat kımse korkudan evlere müşteri olamıyor. 
Ya evimizi bırakıp gideceğiz. Ya da bunlara boyun eğeceğiz." 


Başka bir mahalleli de bu konuda şunları söyledi: 

"Ben köyden geldim, Eskiden köydeyken radyo dinlerken bir solcu- nun öldürüldüğünü duysam üzülürdüm. Şimdi geldim bunları gördüm. 
“er bunların yaptığı solculuksa ben solcu değilim,” 
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Ehtivet volsuzluğu tartışması aldı yürüdü 


Adana’ da Trafik Ehliyet Sınavları durdu 


@ Trafik 
Müdürlüğü emrinde çalışan bir çok memurun yri değiştirildi 

ADANA (ÖZEL) 
Adana'da ehliyet yolsuzluğu tartışmaları sürüyor. Şoförler Federasvonu 


ve Karayolları, imtıhan komisyonuna üye vermi- 


yor, ehliyet sınavları yapılamıyor, yolsuzluğa adı karışanlar, Adana 


Emniyet Müdürünü görevden aldırmak için yoğun çaba harcıyorlar YOLSUZLUK 

Geçtiğimiz haziran a yında yıllardır dedikodusu süregelen ve hiç bir yetkilinin eğilmediği bir ehliyet yolsuzluğu meselesi Adana'da birden alevlendi. Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul yurttaşların yaptığı ihbarları değerlendirdi. 
Önce ruhsat sonra da ehliyet işlemlerinde Sınavlarda yolsuzluk oldugu ortaya çıktı. Yolsuzlukta rplü olanlar gözaltına alındı, sorgulardan sonra olay Adana Sıkıyönetim “Komutanlığına iletildi. Şu anda 30 civarında kişi tutuklu bulunuyor. 

DAYAK İDDİALARI 

Olayın basına yansıması ile birlikte gözaltına alınanların karakollarda dayak yedikleri- ne dair iddialar yer almaya başladı. Gözaltına alınanlardan bazılarının Belediye Başkanı Selehattin Çolak'ın yeğeni olduğu, bunların da karakollarda dayak yedikleri ile ri sürüldü. Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul dayak iddialarına karşılık ''Rapor alsınlar, dayak yediklerini ispat ederlerse dava açsınlar" dedi. 


arada yolsuzluklarda parmağı olduğu ileri sürülen Trafik Müdürlüğü emrinde çalışan birçok memurun yerini değiştirdi 
SINAVLAR 
YAPILAMIYOR 

Şoförler Federasyonu yöneticileri ortaya çıxan yolsuzluklardan dolayı, yöneticilerinin de tutuklanmasından sonra $t 


nav komisyonuna üye vermemeye başladılar. 
Karayolları da komis- 


yona üye vermeyince trafik ehliyet sınavları yapılamıyor. Adı geçen iki kuruluşun yetkilileri Adana Emniyet Müdürü değiştirilmeden üye vermeyeceklerini ileri sürüyorlar. 


ÇOLAK'IN ROLÜ 

Adana (o Şoförler Federasyonu yöneticileri AP yanlısı olarak biliniyorlar. Çoğunluğunun dol- 


muşu veya taksisi var. 
Son belediye seçimlerin- de bütün güçleriyle Selehattin Çolak'ı desteklemişlerdi. Hatta kitle taşımacılığına yönelinmesini de bu dernek yöneticilerinin istemediği ileri sürülüyor. Bu yüzden Adana'da yurttaşların ulaşımı hurdaya çıkmış eski model dolmuş taksilerin insafına terk edilmiş durumda, Belediye otobüsleri son derece yetersiz. Selehattin Çolak Belediye Başkanı olduğu günden bu yana şu kadar otobüs getiriyoruz, yakında gelecek türünde demeçler veriyordu. Ancak şimdiye kadar hiç bir otobüs alınmadı. 

Öte yandan Adana 
Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un tayini onaylandı. Yurdakul bir süredir vekaleten yürüttüğü görevini asaleten yürütmeye basladı. 


Çelişkileri artıyor 
TKP, TIP” i sağ oportünizmle suçladı 


TİP ile TKP arasında bir süredir devam eden ayrılıklar, TKP'nin yayın organı "Savaş Yolu" dergisindeki bir yazıyla yeni boyutlara ulaştı. 

Savaş Yolundaki "İşçi Sınıfı Hareketinde Baş Tehlike: Sağ Oportünizm" adlı yazıda, DİSK'te TKP'nin giderek güç kaybettiği, bu durumun sebebinin de sosyal demokrasi olduğu belirtiliyor. Bu akımın işçi sınıfı hareketi içindeki temsilcilerinin de TİP olduğunu söyleyen TKP, TİP'i "sağ oportünizmden kaynaklanan görüşleri işçi sınıfı içine taşımaya çalışmakla suçluyor. 

TKP'nin TİP'le ayrıldığı başlıca noktalar şunlar: 

TKP Türkiye'nin faşizm ya da ileri demokratik devrimi hemen gerçekleştireceği bir yol ayrımına doğru hızla yaklaşmakta olduğunu ileri sürerken, TİP bu tespiti" goşist, iradeci " bir görüş olarak değerlendiriyor. Bu farklılığın TKP içinde ve dışında tartışılan "iç savaş" siyasetinin bir devamı olarak ortaya çıktığı görülüyor 

İkinci ayrılık noktası TKP'nin bugün için işçi sınıfının ağırlığında ileri demokratik bir hükümet adıyla lanse ettiği Rusya yanlısı bir darbeye TİP'in karşı çıkması. TKP bu karşı çıkışı “faşizm tehlikesi canlıyken, Yürüyüş yazarları yığınlara hiç bir hedef göstermiyor" şeklinde 


HABER MERKEZİ 


4 Temmuz tarihli gazetemizde yer alan ve Rum tarafının iki bölgelilik hakkındaki görüşle- 


rini ortaya koyan bir Rum yetkilisinin özel demecinden sonra , iki 


bölgelilik terimi üzerindeki tartışmalar yoğunlaştı. 


Bu tartışmalara son olarak Kıbrıs Türk Toplumu lideri Rauf Denktaş da katıldı. 7 Temmuz tarihli Milliyet gazetesin- de yer alan bir habere göre Denktaş, iki bölgeli federasyon teriminden ne anladığını şöyle ifade etti: 


“Çeşitli ülkelerde federasyon çeşitli kelimelerle kullanılır. Ancak bunların anlam ve kavramı federasyonu oluşturan çoğrafi bölgelerin var. 
lığı ve bu çoğrafi bölgeler içinde kendi kendini idare eden insanların mevcudiyeti ile belirlenir " 


Rauf Denktaş, konuş masının başka bir yerinde de, bu deyimden, “Ada'nın kuzeyinde bir Türk ili ile, güneyinde bir Rum ilinden oluşan federal bir Cumhuriyetin" belirtildiğini açıkladı. 


Denktaş'ın konuşmasında dikkati çeken bir nokta da "Kıbrıs'ta şu anda iki ayrı devletin mevcut olduğunu" belirt- 


Kıbrıs” ta toplumlararası görüşmeler yeniden başlıyor, 


iki bölgeli federasyon tartışmaları yoğunlaştı 


Denktaş:”iki bölgelilik, 


iki eyaletli federal bir cumhuriyettir” 


© Toplumlararası görüşmeler yaklaşırken Moskova yanlıları Yunanistan çapında gösteriler düzenleyerek ” uluslararası konferans” öneriyorlar 


RUM TARAFI 

Bilindiği gibi Rum tarafının en yetkili görevlilerinden biri de bir süre önce gazetemize bir açıklama yaparak, Rum tarafının iki bölgeli federasyondan ne anla- 


üzerinde tarafların şimdiye kadar net görüşler ortaya koymadıkları ve bu nedenle bu meselenin kamuoyu önünde tartışılmasının yararlı olacağını belirtiyorlar 


dığını ortaya koymuştu MOSKOVA Rum yetkili bu demecin YANLILARININ de özetle şöyle demişti: GÖSTERİLERİ 


"Dünyada 21'e yakın 


federasyon vardır. Fakat Yunanistan'da "Pan- bu federasyonların hepsi Helen o Kıbrıs ,,Halkına de teker teker bir mem- Destek Komitesi" adıyla lekettir. Bu federasyonla- kurulan bir komitenin rın bir tek merkezi vardır (ülke çapında miting ve ve bir tek ülke durumun- gösterilere (o hazırlandığı dadırlar bildirildi 

"Biz federal devlet is- 15-20 Temmuz tarihtiyoruz. Her iki taraf leri arasında yapılacak kendi kendini yönetsin gösterilerin amacının Yu- 


fakat tek bir ülke olsun Dünyadaki diğer federasyon örnekleri böyledir.” 

Bu arada çeşitli siyasi çevreler, iki o bölgelilik 


nanistan'ın Kıbrıs halkına desteğini (o güçlendirmek olduğu belirtiliyor Gösteriyi düzemleyenler, ayrıca Kıbrıs sorunu- 


TAM GÜN UYGULAMASI BAŞLADI 


Sağlık Bakanı Mete Tan: ”15 milyon vatandaşa 


nun uluslararası bir kon- 


feransta ele alınmasını istiyorlar. Bilindiği gibi Kıbrıs için uluslararası 


bir konferans toplanması tezi. Sovyetler Birliği tarafından sık sık ileri sürülmektedir. 


Büyükelçi Yiğit, Karamanlis tarafından kabul ediliyor 


ATİNA (AA) 

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi özdemir Yiğit'in bugün Atina'da Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Bü yükelçi Yiğit, bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Rallis'i de ziyaret edecek. 

Türkiye ile Yunanistan arasında Dışişleri Bakanlıkları Genel Sekreterleri düzeyinde sürdürülen görüşmelerin dördüncü sü dün Atina'da başladı 

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Özdemir Yiğit ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Byron Theodoropu- 


los dün „bir saat başbaşa görüştüler Görüşmelere daha sonra, iki ülke heyetlerinin katılınasyla devam edildi. İki ülke Dışişleri Bakanlıklarının Ege hava sahası, kıta sahanlığı, ve Kıbrıs işleri ile görevli teknisyenlerin- den kurulu heyetler, çalışmalarını dün öğleden sonra da sürdürdüler. 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili sorunların incelendiği, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları Genel Sekreterleri düzeyinde sürdürülen görüşmelerin dördüncüsü bugün tamamlanıyor. Büyükelçi Yiğit'in başkanlığındaki Türk heyeti yarın Ankara'ya dönüyor. 


Emniyet Müdürü bu 


Şimdi bu siyasetlerle Türkiye' nin sağlık sorunları çözülebilir mi? 

Sağlık hizmetlerindeki insan gücünü ele alalım: 9 bin hekim nöden serbest çalışıyor? Üniversitelerdeki, SSK'lardaki, Devlet Hastanelerindeki hekimlerin bir kısmı niçin tam gün çalışmiıyor? 


“MADDİ ÖZENDİRME": 
TEMEL POLİTİKA 


Hekimleri bu yola iten,bugu- ne dek uygulanan sağlık politikasıdır. Cumhuriyet hükümetleri- nin, zor şartlar altında görev yapan hekimleri çalıştırmak için uyguladığı esas siyaset, "hekimleri maddi özendirme yoluyla çalıştırmak" olmuştur. Sayın Dr. Erdal Atabek'in dediği gibi, hekim hiç bir alt yapısı, tabii imkanı olmayan yerlere gönderilmiş, kendisinden mucizeler beklenmiş ve "sana az maaş veriyoruz, fakat orada muayenehane iyi para getirir" denmiştir. 
Böylelikle halkla hekim karşı karşıya bırakılmış, esas sorumlu aradan çekilmiştir. 

Hükümetlerin emperyalizme bağımlılığı ve feodalizmi tasfiye etmeyen politikaları sonucu sürekli artan entlasyon, devlet memuru olan hekimleri de zor durumda bırakmıştır. Grevli, toplusözleşmeli sendikal hakları olmayan, sabit gelirli memur durumundaki doktor çareyi, önüne açık yol olarak bırakılan serbest çalışmada görmüştür. 

1961'de Milli Birlik Hükümeti döneminde getirilen "Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi"" ülkemizin gerçeklerine uyan bir sağlık politikası getirmiş, ancak bu, daha sonraki hükümetler elinde bir "Maddi özendirme yasası"'na dönüşmüştür. 1968'lerde ilk kez uygulanan tam süre çalışmada da maddi özendirme temel politika olmuştur. Hatta buna ek olarak hastanelerin de muayenehane gibi kullanılmasını sağlayan "'Hastanelerde döner sermayeye katkı için özel muayene" sistemi getirilmiştir. 

Bugün uygulanan Tam Süre Yasası da aynı siyaseti devam ettirmektedir. Hekimlerin sağlık kurumlarında daha verimli çalışabilecekleri ortamı sağlayacak köklü çözümler yerine, bir elinde "'maddi özendirme", diğer elinde "kanun gücü" ile hekimle- 


TAM GÜN YASASI 


değerlendiriyor. 


ri kamu kuruluşlarında çalışmaya "ikna" için uğraşmaktadır. 

öte yandan, sağlık kurumlarında hizmetin büyük kısmını yüklenmiş 250 bine yakın yardımcı sağlık personeli,Tam Gün Yasası ile ücretlerinin artırılmasını istediğinde, içlerinden 200 
bine yakınının ücret artışı, "sağlık hizmetleri ile doğrudan ilişkileri olmadığı "gerekçesiyle yapılmamaktadır. 

Ancak sağlık emekçileri, grevli toplusözleşmeli sendikal hakları için mücadele ettiklerinde, sendika hakları kararnameler ile gaspedilmekte,, zorla memur yapılmakta, sağlık işkolu stratejik ilan edilmekte ve grev yasağı konulmaktadır. 

Kısacası, maddi özendirme politikası, yardımcı sağlık personelinin büyük çoğunluğu sözkonusu olduğu zaman unutulmaktadır. 


FİNANSMAN SORUNU 


Sağlık hizmetlerinde yapılan harcamaların mali kaynağı son on yılda giderek artan biçimde halkın sırtına yüklenmektedir. 
Döner sermaye uygulamaları, hastanelerde özel hasta muayenesi, sık sık gündeme gelen Genel Sağlık Sigortası bu yükü iyice artırmaktadır. 

Ayrımsız bütün hükümetler sağlık alanında da mali meseleyi bir türlü çözememişlerdir. Bu durum zorunlu olarak sağlık hizmetlerinin örgütlenmesini de etkilemiştir. Böylece Milli Savun-Silahlı Kuvvetlerin ü, SSK, işçilerin sağlık örgütünü kurmuş ve bu hizmetlerin maddi yükü tümüyle subay, assubay ve işçilerin sırtına yüklenmiştir. Böylelikle, Türkiye'de kırkın üzerinde sağlık örgütü oluşmuştur. Kamu kuruluşlarındaki 14 bin 500 hekimin 
5 bin 400'ü SSYB'de çalışırken, 
9 bin 200'ü SSK, Milli Savunma 
üniversiteler vb, kurumlarda ça lışmaktadır. 

Mali yükün bu derece fazla olmasının diğer bir yönü de sağlık politikasının esas yönünün hastalıklardan korunmaya değil de hasta olduktan sonra tedavi edici hizmetlere verilmesidir. 

1923'den bu yana, koruyucu hizmetleri esas alan siyasetin tek uygulavıcısı uzun bir dönem Sağlık Bakanlığında kalan Dr. 
Refik Saydam olmuştur. Refik 


INCELEME-ARAŞTIRMA 


300 BİN SAĞLIK EMEKÇİSİ SEFERBER 
EDİLMEDEN TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SORUNLARI ÇÖZÜLEMEZ 


lidir. 


mesi oldu. 


Hazırlayan:Özer Sever 


Saydam'ın siyaseti milli bağımsızlığımızı koruyarak sağlık hizmetlerini tüm ülke düzeyine yaymada önemli bir mirastır. 

Bugünkü Tam Süre Çalışma Yasasının, koruyucu sağlık hizmetlerini esas alan ve bu hedefe varmak için hekim, hemşire, hastabakıcı, hademe diye ayırmadan tüm sağlık emekçilerini seferber eden bir anlayışı yoktur. Bu alanda hizmet gören personele verilen tazminat ya düşük tutulmuş ya da hiç verilmemiştir. 
Öte yandan uzmanlaşma teşvik edilmiştir. 

SAĞLIK HİZMETLERİ BİR 

EKİP HİZMETİDİR 

Sağlık hizmetlerinin bir ekip hizmeti olduğunu gözardı etmek, sağlık alanında büyük oran- da insan gücü kaybına neden olmaktadır. Bu durum hem hizmeti aksatmakta, hem de maliyeti çok yüksek düzeye çıkarmaktadır. 

Durum böyle iken, ülkemizde sağlık meselesinin çözümünde 
200 bine varan yardımcı personelin - ki çoğunluğu hastanelerde hademe kardrosunda çalışmaktadır- ağırlığı sürekli küçümsenmekte, bu kadar emekçinin ekip çalışmasındaki yeri görmezlikten gelinmektedir. Yardımcı sağlık personelinin büyük gücünü seferber etmedikçe ülkemizde sağlık sorunlarını çözmek mümkün değildir. "İşin sağlık hizmetleriyle doğrudan ilişkisi" gibi meseleye dışarıdan bakan anlayışlar terkedilmeli, yardımcı sağlık personeli ayırım gözetmeksizin Tam Süre Calışma Yasası kapsamına alınmalıdır. Sağlık personelinin kararname ile gaspedilmiş sendikal hakkı tanınmalı, sağlık işkolunda grev yasağı kaldırılmalıdır. 

Tam Gün Yasası, SSK'da işçi durumundaki sağlık personelini nemurlaştırmak için baskı aracı olarak kullanılmamalıdır. 

Türkiye'nin sağlık sorunları yüyüktür. Büyük sorunları çözmek için büyük güçleri birleştirmek ve seferber etmek gerek-Ülkemizin sağlık sorunlarını çözecek olan en önemli güç tüm sağlık kurumlarında çalışan 300 bine yakın sağlık emekçisidir. Bu güç seferber edilmeden Türkiye'nin sağlık sorunlarının üstesinden gelmemiz mümkün değildir. 


BITTI 


sağlık olanağı sağlanacak” 


HABER MERKEZİ 

Sağlık Bakanı Mete Tan, Tam Gün Yasasının uygulanmaya başlaması nedeniyle, dün İstanbul'da Bakanlığına bağlı nastanelerin başhekimleri ile bir toplantı yaptı. 

Mete Tan, toplantıda Tam Gün Yasasına uyarak hastanelerde çalışan hekimlerin muayenehanelerini kapatıp kapatmadıklarının sıkı şekilde denetlenebileceğini açıkladı. 

Bakan, bu arada yasaya uyma konusunda şunları söyledi 


"Ben de çalışan hekim olsaydım istifa eder” dim. Benim için.saat 8'deişbaşısapmak, me- 


mur gibi çalışmak zor. Ayrılan arkadaşlarımı mazur görüyorum. Ama Türkiye'nin sağlık gerçeği de bu. Yasa bunun için çıktı." 

Sağlık Bakanı Mete Tan, toplantı sırasında yasanın "ilerici" bir yasa olduğunu, 15 milyon vatandaşa yeni sağlık olanakları sağlayacağını söyledi 

Bakan bunun yanı sıra, Tam Gün Yasasının mali yükünün yaklaşık net 8 milyar lira olduğunu belirterek, "Sayın Demirel ve başkaları 
25 milyar lira diyorlar. Nereden çıkarıyorlar? 
Hesapların hepsi ortada'' dedi 

Mete Tan, toplantıda başhekimleri tek tek dinleyerek, eksik kadroları tespit etti. Bazılarına hemen atama yapılacağını söyledi 

Toplantıda Bakan ayrıca, özellikle protez lerin yapılacağı büyük diş kliniklerinin yapı lacağını da sözlerine ekledi 


Tertip komitesi, bütün halkı Adapazarı-İzmit ”U-2” lere ve Rusya’ ya Teslimiyete Hayır” 


(açıkça Hi 


Jivkov’ a nota 


Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov Antalya'da. Ecevit ile iki ülke arasındaki sorunları görüşecekler. 

Ecevit ile Jivkov'un görüşme gündemlerinde hangi konular var. Bunu da, en az Jivkov kadar Rusya'ya bağlı olan Politika gazetesinden okuyalım: 

“Ecevit-Jivkov görüşmesinde, iki ülke arasmda çözümü gereken büyük siyasi bir sorun bulunmadığı, gündemde ekonomik konuların yer aldığı öğrenildi.” 

Politikadır, yazar. Onlara göre Türkiye ile Bulgaristan arasında hiç bir sorun yoktur. Bulgaristan'ın Türkiye'ye yıllardır kaçak silah sokması, bu silahların Türkiye'deki anarşinin körüklenmesinde kullanılması diye bir olay da yoktur. Ortalık güllük gülistanlıktır. 

Oysa Türkiye'ye sokulan silahların nereden geldiği araştırması dönmüş dolaşmış Jivkov'da düğümlenmiştir. 

Türkiye'de gerici bir iç savaş çıkarmak isteyenlerin kullandığı silahların bir çoğunun Arjantin yapısı olduğu saptanınca, Türkiye hükümeti, Arjantin'e bu konu için resmen başvurdu. Arjantin hükümeti, gerekli araştırmayı yaptı, Türkiye' ye giren Ârjantin yapısı silahların seri numaralarından bunların Bulgaristan'a verilen silahlar olduğunun anlaşıldığını açıkladı. 

Bunun üzerine Türkiye, Bulgaristan'dan bilgi istedi. 

Ama Bulgar yetkililer sanki ağızlarına kilit& vurmuşlar. Doğru dürüst birşey söylemediler. 
“Bu silahları Arjantin'den ithal eden, bizim resmi ithalat-ihracat firmamızdır. Biz onların işine karışamayız" dediler. 

Biraz daha ısrar edince de, "Bilemeyiz ama, Orta Doğu ülkelerine silah gönderiyoruz. Belki «* de bizim Orta Doğuya gönderdiğimiz silahlar oradan Türkiye'ye sokuluyordur,” gibilerinden bir laflar gevelediler. 

Ne güzel iş! 

Türkiye'ye silah sok. Ondan sonra da "Efendim, silah ticaretini bizim resmi firmamız yayar, onun işine karışamayız" de, Ya da "Siz *Orta Doğu ülkelerinden şüphelenin" diye suçu üstün- den atmaya çalış. 

Bunların hepsi laf-ı güzaf. 

Türkiye'ye Bulgaristan'dan karayoluyla da deniz yoluyla da silah sokulduğunu sağır sultan bile duydu. 

Hatta silah ticaretiyle ilgili son operasyonlarda Tahtakale silah kaçakçılığı Mafiasının Bulgaristan'la ilişkileri de ortaya çıkarıldı. 

Belki bunlara da Jivkov, "Efendim ticaret hürriyeti var, bizim silah ithalat-ihracat firmamızla, sizin Tahtakale 'deki işadamlarımız ticaret yapr yor, buna nasıl karışalım?" diyebilir. 

Ama Türkiye hükümetleri bu cevaplarla yetinemez. 

“İçişleri Bakanı silah kaçakçılığı konusunda 


Aydınlık 


yürüyüşüne çağırdı 


HABER MERKEZİ 


14-15 Temmuz günlerinde Adapazarı-İzmit arasında yapılacak olan “Amerikan U-2 uçaklarını ve Rusya'ya teslimiyeti protesto gençlik miting ve yürüyüşünün hazırlık çalışmalarının polis, MHP'liler ve sahte solcular tarafından engellenmeye çalışıldığı açıklandı, Yürüyüş Tertip Komitesi bir bildiri ya- 


yınlayarak Türkiye gençliğini ve halkını yürüyüş ve mitinge çağırdı 
Tertip Komitesi adına 


katılmaya 


Hademe (!) kadrosunda oldukları için "Tam Gün Yasası"'ndan yararlana- 


mayan 19 senelik emekçi Tevfik Kaya ve 12 senelik emekçi Muharrem Tuna, ameliyattan yeni çıkmış bir haslan'n pansumanını yaparken. 
(Fotoğraflar: Korhan ATAY) 


YILLARDIR 
FILEN 


HASTABAKICILIK YAPIYORLAR 


Hademe kadrosunda oldukları gerekçesiyle onbinlerce kişi 


grup. 


“Tam Gün Yasası"'nın tüm hastane çalışanlarına eşit olarak uygulanmasını isteyen personelden bir 


"Tam Gün Yasası” ndan yararlanamıyor 


dımıcılığından, pansu- 


İSTANBUL (ÖZEL t mancılığa kadar akla ge- 


Hastabakıcı vunadık- lebilecek her türlü işi yaları gerekçesi ile ''Tam pan onbinlerce kişi iş Gün Yasası" kapsamına para ödemeye gelince 


alınmayan hastane per- “sen hademe kadrosunsonelleri değil, hastaba- dasın, sağlık hizmetlekıcıların, hemşire vedok- ri ile doğrudan ilişkin torların yapmaları gere- yok" denilerek, dirsek, ken işleri yapıyorlar dirseğe çalıştığı aynı işi 

Her gün, ameliyat yar- yaptığı arkadaşınır yarısı 


kadar ucretle yetinmek zorunda bırakılmakta, 


Bu uygulama giderek yasadan yararlanamayanlarla, şanslı (!) arkadaşları arasında sürtüşmelere, tartışmalara yol açmakta ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır 


Fevzi Bursalı tarafından yayınlanan bildiride özetle şunlar yer alıyor: 

“8 Temmuz Pazar günü Amerikan U-2 uçaklarını ve Rusya'ya teslimiyeti protesto eden gençlik yürüyüşünün propagandasını yapan bir grup genç arkadaşımızın üzerine silahlarını çeviren polis, arkadaşlarımıza küfrederek, tartaklayarak emniyete götürmüştür Arkadaşlarımızın dağıtmış olduğu bildiri ve broşürleri evlerden geri almaya çalışarak halkı tedirgin etmiştir. 

“Tavşantepe Mahallesinde de ülkücü komandolar, arkadaşlarımıza propaganda faaliyetleri esnasında saldırmış, bunun sonucu bir arkadaşımız yaralanmıştır 

“Diğer taraftan sahte solcu çeteler dağıttıkları bildiride Amerikan U-2 uçaklarına ve Rusya'ya teslimiyete karşı yaptığımız yürüyüş ve mitinge “sahte Amerikancı miting", ''NATO'yu destekleme mitingi" diye arsızca söylenmektedirler. 
Biz Amerikan U-2 uçaklarına karşı yürüyoruz. 
Dünyanın en azgın hay- 

33) Brejnev'e teslimiyetı protesto için yürüyoruz 

“Bütün Türkiye gençliği ve halkımızı, anarşinin kaynağı olan Rusya, MHP ve sahte solcu çetelere karşı mücadele- ye, 14-15 Temmuz Adapazarı-İzmit arasında yapılacak olan yürüyüş ve mitinge katılmaya çağırıyoruz."' 


ambulans aldılar 


SİMAV (THA) 
Kütahya'nın Simav Ílçesinin Beyce kasabası Almanya'da çalışan kasabalı işçilerin yardımıyla bir ambulansa sahip oldu. 
Beyce kasabası Belediye Başkanı Ali Kaya Almanya'da çalışan ka saba işçilerinin örnek bir tulum gösierdiklerini belirterek şöyle dedi: "'Kasabamızdan olup halen Almanya'da çalışmakta olan işçi hemşerilerimizin bu hareketini takdirle karşıladık. Ambülansla tüm köylerimize hizmet vereceğiz. Koylerimizde bir acil durum karşısında ambülans hastayı alarak süratle hastaneye yetiştirecektir. 


ne biliyorsa açıklasın" diyen Demirel de susamaz. 
Çünkü Arjantin yapısı silahların Bulgaristan kanalıyla Türkiye'ye sokulduğu onun Başbakanlığı zamanında ortaya “Çıkarilmıştır. Onun Dışişleri Bakanı Çağlayangil'de bu konudaki temasları sürdürdüğü için olayı yakından bilmektedir. 

Öyleyse AP de bu konuda ne biliyorsa kamuoyuna açıklamalı, Bulgaristan'ın açıklama yapmasını istemelidir. Yoksa herkesin aklına, geçenlerde Bulgar basınının ,""Türkiye'yi,en iyi Demirel idare eder" diye yazması yüzünden sustukları takılabilir. 

Silah kaçakçılığı konusunda susanlar boşuna “Anarşiye karşıyız” gibi laflar etmesinler. 

TKP'nin yayın organı Politika gibi Rusyacılar da boşuna çırpınmasınlar. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında çözümü gereken çok önemli bir siyasi sorun vardır. 

Türkiye halkı, Bulgaristan'ın Türkiye'ye ne amaçla silah soktuğunu öğrenmek istiyor. Bunun 


arkasında bulunan Rusya'nın, Türkiye'de yürüttüğü yıkıcılık faaliyetinin üstüne gidilmesini istiyor. 


Jivkov bu sorular karşısında eveleyip gevelemeye devam ederse hükümet Bulgaristan'a silah sokmayı durdurması için nota vermelidir. 

Yoksa bu notayı halk verecektir. 


Kayseri” de parti il başkanlarını bekçiler koruyor 


tedbiri olarak bekçile- 


KAYSERİ (ÖZEL) i $ rin görev yapmasını ka- 


Siyasi parti yönetici- rarlaştırdı. 
lerine Türkiye çapında Şehirde son bombalasaldırılar yöneltilmesi ma ve saldırı olaylarının 


siyasi parti yöneticilerine yönelmesi halkı tedirgin ederken, Valiliğin yeni kararı önceki günden itibaren uygulamaya sokuldu. 


üzerine, Kayseri Valiliği, muhtemel olayları önlemek amacıyla, şehirde kurulu tüm siyasi partilerin İl Başkanlarının evlerinin önünde güvenlik 


sayıda 


ə Doğu Perinçek 
Erciyes Zirvesi 


» TIKP Merkez Komitesinin Parti Meclisi 4.Toplantısına Raporu 


e Selahattin Firat EEA Mao Zedung ve Milli Burjuvazi 


e Teknik ve Siyasi Yönleriyle SALT-2 e TiKP' den Haberler 


e Ayın içinden 


ün 


10 TEMMUZ 1979 


TAOL Rehramoğlu'nun adı 70 kuşağı Şairleri arasında geçer. Daha önce 3 şiir kitabı yayınlanan Behramoğlu'nun 1978 Aralığında çıkan son şiir kitabının adı "Kuşatmada". Ataol Behramoğlu "Sanat Emeği" dergisinin Yazı “Kurulunda. "Sanat Emeği" TKP'nin sanatçılarla ilişki kurmak ve bu çevrede etkinliğini artırmak için yayınladığı bir dergi. Son Genel Kurulda Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kuruluna da seçilen Ataol Behramoğlu halen TKP mihrakının önde gelen adları arasında yer alıyor. 
Ataol'un şiiri ve duyarlılığı incelenmesi, üzerinde durulması gereken önemli bir konu. Onun dizelerinde yansıyan ruh hali ve yaymaya çalıştığı duygular, temsilcisi olduğu siyasi çevrenin “ yapısı ve felsefesi hakkında bize ilginç © we uyarıcı örnekler veriyor. Şairin 76-78 yılları arasında yazdığı şiirleri kapsayan "'Kuşatmada" adlı kitabını tazeliğini ve güncelliğini koruduğu ve bu duyarlığın en son örneklerini içerdiği için yazımıza esas aldık, 


Behramoğlu” nun birtürlü gerçekleşmeyen intihar tasarıları 


İntihar teması Behramoğlu'nun eskiden beri işlediği temaların başında geliyor. Önceki şiirlerinde yazdığı gibi, "Cebinde intihar taslakları ile karanlık sokaklarda dolaşan'' Behramoğlu son kitabındaki "Gece Dönerken" adlı şiirinde gene aynı temayı işliyor. Bu şiirde geç vakit vapurla dönerken ve kafasından intihar fikirleri geçerken ateşçiyi görmesini, onun görüntüsünün ve konuştuğu bazı emekçi tiplerin kendisini bu fikirden uzaklaştırmasını anlatıyor. Şiirin girişi şöyle: 

Gece/ Dönerken/ Denize bakıyor/ Ve bireyci şeyler düşünüyordum/ Bu deniz/ Evren gibi derin/ ve uzay gibi karanlık/ Atsam kendimi/ Bu derinliğe/ ve saire.../ Birden/ Ateşçiyi gördüm... 

Ve devam edip gidiyor şiir. İntihar kisisel bunalımlarını aşamayan insanların başvurduğu bir kaçış yolu. Çöken sınıfların psikolojisini yansıtan bu ruh haline sanatçı çevrelerde daha sık rastlandıgıda bir gerçek. Ancak 70'lerden beri intiharkonusunu sürekli bir şekilde işleyen Behramoğlu'nda bu artık bir "tema" olmaktan çıkmış, "meta" haline dönüş- 


müş durumda. Adeta okuyucusunun il- 


gisini "Bak intihar ederim ha!" diye ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak fazla 


bataklık 


şairi: 


Kerem Çalışkan 


tekrar edildiği için okuyucuda şairin içtenliği konusundaki inancı da sarsıyor, Herhalde Behramoğlu da aynı inançsızlik içinde, Çünkü atsam kendimi derinliğe" dizesinin ardından gelen "Ve saire" sözcükleri artık gerginliğini yitirmiş ve yozlaşmış bir bunalımı, bir bıkkınlığı da ifade ediyor. Bizce Behramoğlu artık bu temayla oynamaktan vazgeçse, cebinde- ki yazıları çoktan silinmiş taslakları bir boş vaktinde vapurdan denize atsa daha "gerçekçi" davranmış olur, 


Halkından kopuk bir insan 


Devrimci bir şair gücünü ve duyarlılığını halkından alır, halkının duyarlılığını kavrayıp yansıtabildiği ölçüde başarılı olur. Nazım Hikmet'in "Memleketim- den İnsan Manzaraları" bu konudaki en yetkin örnektir B.oğlu ise şiirlerinde halktan ne kadar kopuk olduğunu ortaya koymaktadır. O, İstanbul'un en yoksul sokaklarından geçerken halka bir Yahya Kemal kadar uzaktan ve yabancı bakmaktadır. Behramoğlu'nun "Kirazlı Mescit Sokağı" şiiri buna iyi bir örnektir. 


“Fotoğraflarla Çocuklar” konulu Karacan Armağanı Yarışması 


Milliyet gazetesinin kurucusu Ali Naci Karacan adına her yıl düzenlenmek- te olan Karacan Armağanı Yarışmasının bu yılki sonuçları açıklandı. 

1979'un Dünya Çocuk 
Yılı ilan edilmesi nedeniyle konusu "Fotoğraflarla Çocuklar" olarak saptanan bu yılki Karacan Armağanı Yarışmasında Ahmet Duman'ın keçi güden bir küçük çocuğu görüntüleyen renkli fotoğrafı birincilik ödülüne değer bulundu. Cihan Özyağmur'un "Çırak Çocuk" adlı renkli fotoğrafı ikinci, Dr. Nazif Anıl'ın aynı okul sırasında farklı yiyeceklerle kahvaltı eden bir zengin ve bir yoksul çocuğunu yanyana gösteren "Beslenme Saatinde İki Çocuk" adlı siyah-beyaz fotoğrafı da çok az oy farkıyla üçüncülük ödülüne değer bulundu. 

388'i siyah-beyaz, 756'sı wa olmak üzere 
1144 fotoğrafın katıldığı 
yarışmada İl fotoğraf finale kalmıştı. İlk üç derecenin dışında finale kalan 8 yarışmacının adları şöyledir: Dr. Adnan Güner, Ayhan Erolgil, Cengiz Cıva, Osman Aziz Ye- 


sonuçlandı 


şil, Selim Cebeci, settin Albayrak ve Zeynel Yeşilay. 

"Fotoğraflarla Çocuklar" konulu 1978-79 Karacan Armağanı Yarışmasının Seçici Kurulu ise şu 


Şem- 


adlardan oluşuyordu; Turhan Aytul, Gültekin Çizgen, Şakir Eczacıbaşı, Ara Güler, Şemsi Güner, Özdemir Gürsoy, Onat Kutlar, Nüvit Özdoğru, Uzman Sağlık. 


“Fotoğraflarla Çocuklar" konulu Karacan Armağanı Ya rışmasında birinci seçilen Ahmet Duman'ın fotoğrafı. 


Uluslararası#?7. İstanbul Festivalinde bugün 


TRT ANKARA RADYOSU 
ÇOK SESLİ KOROSU 


Şef: Walter Strauss. Yer: Aya İrini Kilisesi, Saat: 19.00. Fiyatlar; 100, 75, 50 lira 

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu, 
1970 Temmuzunda açılan bir sınav sonucu 56 
elemandan oluştu. 1972 Ekim ayına kadar ça- 


lışmalarını Hikmet sürdürdü, 


Mayısından itibaren 


F Şimşek'in şefliği altında 
İki yıl şefsiz kaldıktan sonra 1974 
Alman Orkestra 


Şefi 


Walter Strauss'un yönetiminde çalışmaya baş- 


ladı. Koro bugün Çağdaş 


Türk müziği koro 


eserleri ile Türkçe sözlerini çoğunlukla koro üyelerinin yazdığı, yabancı kaynaklı koro eser- 


lerini seslendiriyor. 


MOISEYEV 
DANS TOPLULUĞU 


Yer: Açıkhava Tiyatrosu. Saat: 21.90. Fiyatlar : 200, 150, 100, 75, 50 lira. 


Şairin yolu nasılse düşmüş bu sokağa. 
Başka bir dünyaya gelmiş gibi anlatıyor: 

Yoksul ahşap evler,cumbalı pencereler, yol üstünde örgü ören kadınlar, asma- 


lı zahve önünde çatık yüzlü erkekler, Kürt- 


çe konuşan delikanlılar, yorgun bir kırıtmayla geçen solgun giysili kızlar... 

Kırıtma Behramoğlu'nun kendi çevresinden fazla aşina olduğu bir hareket olmalı ki, yokuş çıkan işçi kızlar, onda hemen bu çağrışımı uyandırıyor. 
Şöyle devam ediyor şiir: 

Yüz yaşında bir hamal' Yüz kiloyla didişir/ Minnacık oğlanlar/ Çöplükte küfürleşir/ Konuşsam bu bebelerle/ Söyleyebileceğim ne var. 


İşte bu acı bir itiraftır! Gerçekten de şairin Kirazlı Mescit Sokağının insanlarına söyleyebileceği bir şey yoktur. Çünkü emekçi halkın dünyası ile Behramoğlu nun dünyası apayrı iki dünyadır. Şairle halk arasındaki uçurum Nedimlerin, Abdülhak Hamitlerin, Haşimlerin, Yahya Kemallerin "avam "la aralarında olan uçurum kadar derindir. Hatta belki çağımız sözkonusu olduğunda daha da derindir. 

"Parkta Rastladığım Adam" şiiri buna başka bir örnektir. Şair parkta rastladıgı Tekirdağ'dan gelmiş yaşlı bir kişi ile konuşur, Bu "Bir kızı veremden: ölen, bir kızı akıl hastası olan, karısının zoruyla İstanbul'a gelen, bir oğlu şoförlük yapan, diğeri de bir tamirhanede ömür çürüten" yaşlı bir köylüdür. Fabrikada yılını doldurmadan kolunu çar- ka kaptırmış ve tek kolla tazminatsız olarak işten atılmıştır. Şiir bu dizelerle biter: “Kendisine rastladığımda/ Düşünüp duruyordu bir kanapede/ Ben sor- 


dum o anlattı/ Güzelim Tekirdağ şivesiy le" 


Behramoğlu'nun şiirin sonunda vurguladığı ve ilgisini en çok çeken şey adamın "şivesidir", Ötesi gene şairin deyimiyle "bilinen hikayedir." Doğrusu bir dil araştırmacısının bile bu durumda dikkatini şive üzerinde yoğunlaştırma- sı zordur. Ama Behramoğlu halka ve halkın sorunlarına öylesine kaderci ve mistik bir tarzda yaklaşmaktadır ki, böyle “Sıradan vakalar" onun yüreğini oynatamamaktadır. Onu adamın anlattıklarının özünden çok, şivenin ahengi ilgilendirmekte, belki de adamı sırf o ahengin hatırı için sonuna kadar dinlemektedir. 

Halka karşı tutuma diğer bir örnek de Behramoğlu'nun "Akdeniz Günlükleri" şiirinde geçen "İnsan çocuğu gibi tanımalı halkını" dizeleridir. Nazım'ın "Onlar ki suda balık/ havada kuş/ toprakta karınca kadar çokturlar/ cesur/ cahil/ hakim ve çocukturlar/ kahreden ve yaratan ki onlardır" diyen ünlü şiirinde de bir "çocuk" benzetmesi vardır, ama aynı dizelerde halkın dünyayı değiştiren güdi ve şairin kendini bu gücün bir parçası olarak algılaması da yatar. Behramoğlu'nda ise halk korunulacak ve savunulacak, zayıf ve aşağılarda bir imajdır. 
Halka karşı tutum yurduna bakışla bütünleşince bu nokta daha iyi açığa çıkıyor. Aynı şiirde "İnsan vücudu gibi kadının, tanımalı yurdunu"! diyor ve “Göllerini, ırmaklarını, dağlarını, denizlerini, kırlarını, ormanlarını" diye şiiri sürdürüyor. Halk ve yurt kavramları çocuk ve kadın kavramları ile özdeşleştirilince (o ortaya burjuvazinin dünyayı ancak kendi evinin ve ailesinin sınırları içinde algılayabilen evreni çıkıyor. İnsan vücudunu ve o evreni aşan "halk ve yurt" gibi kavramlar Behramoğlu'nun sözcük cenderesinde herhalde epeyce bunalıyorlardır. 

Şair bazen de birlikte yaşadığı çevreye ve insanlara karşı nefretini gizleyememekte, "Gece Vakti Kimdir Kapıyı Çalıp Gelen" şiirinin son bölümünde olduğu gibi açıktan haykırmakta şöyle demektedir: 

Bağırarak bu kansız evlerin suratına/ Bağırarak bu kansız sokakların suratına/ Bağırarak bu kansız insanların suralına/ 


Bağırarak yüreğimdeki kan/Gece vakti kimdir kapıyı çalıp gelen 


Evlere, sokaklara, birlikle yaşadığı şehrin insanlarına bir futbol seyircisi rahatlıgı içinde "Kansızlar" diye tempo tutan Behramoğlu'nun bu derin nefretinin bir sebebi olmalı değil mi? 


YARIN: 


Behramoğlu'nun yaşam felsefesi: Yaşadığı anın tadını çıkarmak. 


TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu. 


Derece beklediğimiz 68 kiloda Türkiye'yi ya Oktay Aklaş temsil edecek yada Fevzi Şeker 


Genc Milli Güreş Takımı Antrenörü Hüsnü Pehlivan: 


“Güreşçilerimizden başarı bekliyorum” 


@ 62 ve Ağır’ ın dışındaki kilolarda iyi derece alabiliriz” © "Balkanlarda aldığımız derecelerden daha iyisini alabiliriz” 


SELAMİ ŞİMŞEK 
3-6 Ağustos tarihleri arasıda Moğolistan'da yapılacak olan Gençler Dünya Serbest Güreş Şampiyonasına katılacak Milli Takım adaylarımız Sarıyer Mersinli Ahmet. 
Tesislerinde kampa girdiler, 


Birçok kilolarda madalya beklediğimiz Gençler Serbest Güreş Milli Takımı adayları, antrenörleri Hüsnü Pehlivan (Oturan soldan beşinci) ve Taştan Ocaklı ile. 


Eski Genel Müdür 
Erman, 

uzmanlık gerektiren bir işin basına ihtisas yapmış kisilerin 

getirilmesi gerektiğini söyledi 


© Daha önce 
Nuri Kılcı 
"Bıraksınlar sporumuzu biraz da uzman olmayanlar yönetsin” demişti 


ANKARA (THA) 


Beden Terbiyesi eski Genel Müdürü Sebahattin Erman Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşan Nuri Kılcı'nın 'Bıraksınlar ülke sporunu biraz da uzman olmayanlar yönetsin, Bugüne kadar spordan anlayanlar ne yapmışlar. Edirne'den öteye gidememişiz"' şeklindeki demecinin gerçekçi bir yaklaşım olmadığını söyledi. 


Eski Genel Müdür konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaplı: 


“Dünyanın hiç bir yerinde uzmanlık gerektiren görevlerin başına başka dallarda ihtisas yapmış kişiler getirilemez. 
Böyle bir yanlışlık olsa bile bunu açıklamak er denili tavır olmaz. 

Sayın Kılerya göre, ameliyat masasında yatan bir hastaya marangozu operatör diye göndersek acaba sonuç ne olur? 
Bugüne değin sporu muzu vonetenlerin hepsi karın ca kararmca büyük hiz meller vermişlerdir. Dün- a olimpiyat şampiyonluklarını alanlar acaba başka ülkelerin sporcula a nmudir™? 

Böylesine eski yöneti aler suçlamak ve onla rn kırmak haksızlık olur ilke sporundaki başarı ar hep kendilerinden ön reki yöneticilerin dönewide meydana gelmiş lir 

Sporun içine politika 


girdikten sonra alinan sonuçlara hiç bir şey söyleyemem. Çünkü o dönemlerde ben dahil kendileri de yetkili makamlarda oturmuşlardır. 

Sporu muza emeği 


geçmiş bütün yöneticileri saygı ile anmak zorunduyız. Sayın müsleşarımızın açıklaması üzücü ve kırıcıdır.' 


B. ALMANYA 


Akii Bua, 1972 Olimpiyatlarında 400 metre engellide 47.82 ile rekor kırarak altın madalya ka- 


31 Temmuza kadar 
recek olan kampa 35 
genç sporcu katıldı, Hüsnü Pehlivan ve Hasan Sevinç denetiminde sürecek olan kampta iki seçme yapılarak takım oluşturulacak. İlk seçme önümüz- 


deki cumartesi günü yapılacak. ve kamptaki sporcu sayısı 20 kişiye indirilecek. 


Çalışmalar ve takımın durumu hakkında bilgisi- ne başvurduğumuz Antrenör Hüsnü Pehlivan şunları anlattı: 


Kamp ve tesislerden memnunuz. zamanda yeterli sayılır. Balkan Şampiyonasının henüz sıcağı geçmiş değil. birçok güreşçimiz zaten devamlı idman almaktalar, Bazı idman almayan güreşçilerimiz için de bu Süre yeterlidir. 


Kampa geçtiğimiz ay da yaptığımız Türkiye Gençler Şampiyonasında, ilk üç sırayı alan güreşçi: lerimiz çağrıldı. Ben Mogolistan'a tam takım götürmek istiyorum fakat 


Ugandalı Akii Bua ailesi iie birlikte, 


Ugandalı Akii Bua başka bir ülke adına yarışacak 


zanmıştı. 

Bua tam 3 yıldır uluslararası müsabakalar nedeniyle dış ülkelerde bulunuyordu. İdi Amin, Bua'nın karısı ve 3 çocu- 


ğunu tehdit edip ünlü atletin geri dönmesi için baskı yaptı. İdi Amin düşünce, Akii Bua'nın karısı ve 3 çocuğu B.Almanya' ya geldiler. 


federasyonun ne kadar düşündüğünü bilmiyorum. 

Takımdan başarı 


bekliyorum. 52 kilodaki güreşçimiz Aslan Seyhanl'dan madalya bekliyorum. Balkanlarda da beklediğim başarıyı vermişti. 68 kilodaki güreşçilerimiz Oktay Aktaş ve Fevzi Seker bunlardan hangisi giderse gitsin madalya alabiliriz. 74 kiloda Doğan Şahin ve Necmi Gençalp bunlarda başarılı olabilirler. 82 kiloda Balkan Şampiyonu olan Şenol Tenekecioğlu ve Gürol Kaplan ikisi de çok başarılı, madalya alabilirler. 90 kilodaki ümidimiz Hayri Sezgin mutlaka madalya alır. Balkanlarda başarılı güreş ortaya koydu fakat hakemlerin kurbanı oldu ve ancak ikincilik alabildi. Madalya beklediğimiz güreşçilerimizden biri de 100 kilodaki Halil o Aras'tır. Fakat burada form tutmayıp orada form tutabilecek güreşçilerimiz de olabiipi 


Şu anda Akii Bua B.Almanya'da 1980 Olimpiyatlarına hazırlanı- 


yor ve eğer kararını degiştirmezse başka bir ül ke adına yarışacak. 


Balkan Gençler Voleybol Şampiyonasında Yugoslavya şampiyon oldu 


©Yugoslavya 6 puanla şampiyon olurken, Bulgaristan 4 puanla ikinci, Romanya 3 puanla üçüncü, Türkiye 0 puanla sonuncu oldu 


İLAN 
ANKARA TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 


. Başmüdürlüğümüz ihtiyacı için 150.000 Metre 2x0,70 mm.lik beyaz veya gri, ikiz, 


iletkenli 


ve TSE'li dahili 


tesisat kablosu 


kapalı yazılı teklif mektubu alma usulü ile 


satınalınacaktır. 


. Kabloya ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. 

. İhale 26.7.1979 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 

. Geciken teklif mektupları kabul edilmez. 

. Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbest olacaktır. 


(Basın: 17784-673) 


BELGRAT (AA) 


Borovo kentinde yapılan maçta Yugoslavya Romanya'yı 3-1 yendi ve Balkan şampiyonu oldu. 
Maçın setleri şöyle: 6-15, 15-2, 15-9, 15-12 


Daha önce oynanan maçta da Bulgarislan 


Türkiye'yi o 8 
(15-1, 15-2, 15-8) 


yendi. 


Balkan Şampiyonasının genel sıralaması şöyle: 


1- Yugoslavya 6 puan 2-Bulgaristan 4 puan 
3- Romanya 3 puan 
1- Türkiye 0 puan 


Futbol Federasyonu, Maliye' yi uyardı 


"Futbolcu transfer ücretlerinin vergilendirilmesi konusunda önlemler 


" 
alınsın 
ANKARA(AA) nomik ücretlerle transfer Futbol Federasyonu Ma- yapmalarına olanak tanımaliye Bakanlığına bir yazı gön dığı kaydedildi, buna karşın dererek futbolcuların trans Futbolcuların çok yüksek befer ücretlerinin vergilendiril dellerle kulüp değiştirdikleri mesi konusunda önlemler al ilade edildi. 
masını istedi. Federasyonun bu konuda Federasyon Başkanı Ce vok titiz davrandığının belir mal Sallık'ın imzası ile Ma tildiği yazıda aynı özenin Baliye Bakanlığı Gelirler Gu kanlıkça gösterilmesinin kunel Müdürlüğüne yazılan va İoplerim bütçelerinin denetzida, kulüplerin (ederin onu © lenmesi açısından yararlı obildirilen bütçelerinin astro Bacağı vurgulandı. 


ANKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


Belediyemizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem Malzemeler 2490 sayılı yasanın 31, maddesi gereğince Kapalı Zarf Eksiltme Suretiyle satın alınacaktır, 
1 — Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir, 

2 — İhaleye iştirak edecekler Tivaret Odası veya mensup olduğu dernekten alacakları vesikaları teklif mektubu ile birlikte vermeleri şarttır. 
3 — İstekliler teklif mektuplarını en geç ihale saalından bir saat evveline kadar Encümen Kalemine 


vermeleri zorunludur. 


Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz 


CİNSİ 


MİKTARI 


1 — B.M.C, Kamyon Yedek Parçası 


2 — Boya Malzemesi 


271 kalem 
27 kalem 


M BEDEL 


7R312.676.- 


GEÇİCİ 


TEMİNAT 


İHALE 
SAATİ 


İHALE 
TARİHİ 


699,380 .- 


0.892.050 175.562 - 


5.7.1979 14.30 
5.7.1979 14,40 
Basın: 17562-672) 


2 
2 
t 
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(Baştarafı 1. Sayfada) sa Il Örgütünün. düzenlediği U-2'leri protesto toplantısı yüzlerce yurtseverin katılmasıyla coşkulu bir hava içinde geçti. 

Öte yandan, çevreler de açıklamalarla, konusunda hükümetin teslimiyetçi tutumuna karşı çıkıyorlar. CHP Yozgat Milletvekili Veli Zeren ve MSP Gölköy 
İlçe Başkan Yılmaz Türker gazetemize verdikleri demeçlerle U-2'leri protesto ettiler. 


çeşitli yaptıkları 
U-2'ler 


BURSA TOPLANTISI 


TİKP Bursa İl Örgütünün önceki gün düzenlediği U-2'leri protesto toplantısı yüzlerce yurtseverin katılmasıyla coşkulu bir hava içinde yapıldı. Katılanların çoğunu 30 yaşın üzerindeki 


Çin Başbakan... 


(Baştarafı 1. Sayfada) meç veren Li-Sien-nien, Vietnam'ın, sınır boyunca Çinlilere ateş açmaya devam ettiğini hatırlatarak, bu durumda Çin'in yasal savunması için karşılık vermesinin mümkün olduğunu söyledi. Bu tür sınır olaylarının tekrarlanması halinde yeni bir savaşın başlayabileceğini bildiren Li Siennien şöyle dedi: "Geçtiğimiz Şubat ayındaki karşı-saldırımızın o Vietnamlılara yeterli bir ders vermediğini biliyoruz." 

Başbakan Yardımcısı 
Li Sien-nien. Vietnam'ın bir "Hindiçini Federasyonu" oluşturma ve Güney- doğu Asya'yı bütünüyle denetim altına alma planlarını şiddetle eleştirdi. 

Vietnamlı o mülteciler sorununa da değinen Li-Sien-nien, Çin'in daha önce 236 bin Vietnamlı mülteciyi kabul ettiğini bildirdi ve şöyle dedi: “20. yüzyılda dünya iki büyük vahşete tanık oldu. Bunlardan biri Hitler' in Yahudilere yaptığı zulümdür. İkincisini ise Vietnam halkı, Vietnamlı yöneticilerden görüyor." 


U-2'ler Bursa'da da... 


emekçilerin oluşturduğu gecede ilk konuşmayı TİKP Bursa İl Başkanı Yusuf- Aydoğan yaptı. 
Daha sonra kürsüye 'TİKE Genel Başkanı Doğu Perinçek geldi. 

Doğu Perinçek konuşmasında, Türkiye semalarında neyin uçacağına Uludağ Volfram madeninde çalışan işçilerin, Pazarcık, Söke, Sazlıköy'deki köylülerin karar vereceğini söyleyerek, "Türkiye halkı bir aydır sürdürülen U-2'lere ve Rusya'ya hayır kampanyasıyla kararını vermiştir, milyon kere hayır demektedir" dedi. 

Perinçek, hükümetin ve Demirel'in teslimiyetçi tutumunu da eleştirerek Milli Birlik Hükümeti programını açık- 


ladı. TİKP Genel Başkanı şöyle dedi: "Biz Türkiye halkı olarak 


koynunda eşkiyaları, canileri besleyen, barındıran hükümetler istemiyoruz. Yeni bir MC hükümeti Türkeş'in hayalindedir. Çözüm yolu ise Rusya'nın yıkıcılığına ve MHP'nin terörüne karşı Milli Birlik Hükümetidir." 

Salonda bulunanların alkışları ve sloganlarıyla konuşmasını bitiren Perinçek'ten sonra halk ozanları ve Aydınlık Korosu da geceye renk kattı. Toplantı coşkulu bir hava içinde sona erdi. 

Geceden sonra, geceye katılan halk ozanlarından Abuzer Karakoç, 2 yıl önce Adana, Mustafakemalpaşa ve Burdur'da katıldığı toplantılarda söylediği türküler nedeniyle tutuklandı. 

Gece çıkışında, polis tarafından gözaltına alınan Karakoç, dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

U—2'LERİN UÇMASINI 
HALK KABUL ETMEZ 

CHP Yozgat Milletvekili Veli Zeren, U-2'ler konusunda gazetemize yaptığı açıklamada "U- 
2'lerin uçmasını hükümetler istese bile halk kabul etmeyecektir" dedi. 

Veli Zeren açıklama- 


© e 


19.05 FLANDERLERİN KÖPEĞİ (37. Bölüm) 19.30 ÇEVRE KORUNMASI: Dizi filmin ikinci 


bölümünde hava kirliliği ele alınıyor ve dünyanın çeşitli yerlerindeki etkisi örneklerle sergile- 


19.00 HABERLER 


niyor. 


19.45 KÖY KAHVESİ: 


Bu bölümde buğdayın 


üretim ve pazarlama sorunu tartışılıyor. 


20.30 HABERLER 


21.15 TÜRK SANAT MÜZİĞİ: (İsmet Yazar) 21.35 TV'DE TÜRK SİNEMASI: Yönetmenliğini Hulki Soner'in yaptığı ve başrollerini Muammer Karaca, Cüneyt Arkın ve Sevda Fer- 


dağ'ın paylaştıkları 


“Cibali 


Karakolu” adlı 


film yayınlanacak. Bir semt komiseri olan Muammer Karaca ve mahalle sakinlerinin yaşantılarının sergilendiği film Muammer Karaca' nın tiyatrosunda sergilediği aynı adlı oyundan 


sinemaya uyarlanmış. 
23.00 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış 

05.05 Türküler 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.20 Dilden Dile 

10.01 Arkası Yarın 

11.20 Türkülər Geçidi 

12.10 Öğle Özəri 

13.00 HABERLER 

15.01 Yörelerimiz, ezgilerimiz, geleneklerimiz 

15.40 Hafif Müzik 

16.20 Türküler 

17.02 Aksama Doğru 


TRT2 


08.00 açmış 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinde: 09.30 Sabah Konseri 10.30 Kadın Sanatçılarımız 12.00 Dünya Folklöründen 12.45 Bir Pınarki 

13.00 HABERLER 

13.30 Olayların içinden 14.30 Konser Saati 

15.30 Türküler 


TRT3 


07.00 Açılış 
08.00 Sabah Konseri 09.00 Türkçe Haberler 09.03 Barok Müzik 
10.30 Piyano Soloları 11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 12,03 İngilizce Haberler 12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 
15.00 Günün Kanseri 


18.01 Çocuk Bahçesi 18.16 Laf Lafı Açar 19.00 HABERLER 
20.12 Hafif Müzik 
20.15 Köy Dağarcığı 20.40 Türküler Geçidi 21.30 Müzik Magazin 23.00 HABERLER 
23.40 Türküler 
00.02 Gece Konseri 
00,55 Günün Haberlerin- den özetler 
01.00 Kapanış 01.05-05.00 Gece Yarısı 


16.20 Arkası Yarın 
16.45 Ses Ustaları 
17.45 Yurttan Sesler 18.45 Hafif Müzik 
19.00 HABERLER 
20,30 Küçük Konser 
21.00 Sanat Olayları 22.30 Solistlerden Şarkılar 
23.30 HABERLER 
23.55 Kapanış 


16.00 Oda Müziği 

17.06 Gençler İçin 

18.00 Stüdyo FM 

19.00 Akşam Konseri 20.00 Müzik Sözlüğü 22.00 Türkçe Haberler 22.03 İngilizce Haberler 22.06 Gecenin Getirdikleri 23.00 Salı Konseri ' 24.00 Gece ve Müzik 01.00 Kapanış 


Sahibi: BAYAŞ Basın-Yayın A.Ş. adına 


Aydınlık 


FERİT İLSEVER 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK 


Genel Yönetmen 


ORAL ÇALIŞLAR 


Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 
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” Amerika, ülkemizi 


sında şunları belirtti: "Amerika Türkiye'yi şimdiye kadar denetimi altında bulundurdu. Barış gönüllüleri, üsler, inceleme komiteleri, heyetleri gibi yollarla ülkemizin en gizli köşelerine girdi. Şimdi bu denetimi sürdürmeye çalışıyor. U 2'lerle denetimi artırmak istiyor. 

“ABD ile Rusya uçurmak konusunda anlaşıyorlarsa, kendi üzerinde uçursunlar. Ülkemiz kimsenin uydusu değildir. 
Bağımsızdır. Ne ABD' 
nin ne de Rusya'nın çıkarı için, çalışmaktadır. 
Rusya'ya karşı tehdit ederek yarn müstemleke ibi sömürdü, Amerika ran'dan sonra Türkiye' yi üs olarak kullanmak istiyor.U-2'lerin uçurulmasına Türk halkı göz yumamaz. Hükümetler istese bile halk kabul etmeyecektir." 


MSP GÖLKöY 
İLÇE BAŞKANI 
YILMAZ TÜRKER 


MSP Gölköy İlçe 
Başkanı Yılmaz Türker ise Ecevit'in U-2'ler konusundaki tutumunu eleştirerek, “Türkiye gerçekten bağımsız bir devlet midir, yoksa ABD ve SSCB'ye bağlı bir müstemleke midir? Şayet bağımsız bir devletse, kendi öz topraklarımız üzerindeki dış güçlerin çıkar ve menfaatlerine uygun U-2 uçuşlarının milli menfaatlerine uygun olup olmadığını kendi. 
hükümetimiz mi daha iyi bilir, yoksa ABD ve 
SSCB mi?" dedi. 


Apocular, TİKP.... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Poyraz ayrıca TİKP yöneticilerinden Ali Sanalan'ı diğer Apocularla birlikte tehdit etmişti. 

Ancak, Gaziantep emniyet yetkilileri ifadesini bile almadığı tanıkları “hadi siz gidin" diyerek geri gönderdi. 

Ayrıca Sev mağazası sahibi Hasan Hüseyin Akkaya da tanık ifadelerine rağmen emniyet yetkililerince serbest bırakıldı. 
Hasan Hüseyin Akkaya, Zeki Ön öldürülmeden önce TİKP İl: binasının Apocu Müslim Erikli tarafından gözetlendiği dükkanın sahibidir. 

Apocuların şehirde ellerini kollarını sallayarak serbest dolaşmaları, TİKP İl binası önünde gezmekten çekinmemeleri ve gazetemizin satışını başbayii tehdit ederek durdurmaları da Gaziantep Emniyetinin bu cinayet şebekesinin üzerine gitmeye niyetli olmadığını gösteriyor. 

Öte yandan, Maraş ve Gaziantep Sıkıyönetim Komutanlıklarındaki bazı görevlilere de Apocuların bulunduğu köylerin bildirilmesine rağmen harekete geçilmemesi de dikkat çekiyor. TİKP Gaziantep yöneticileri, bu ihbar ciddiye alınsaydı mutlaka bir kaç caninin yakalanacağını söylüyorlar. 

PUSU KURDULAR 


Apocular ,Türkiye İşçi Köylü Partisi Tunceli İl Yöneticisi Adil Turan'a pusu kurarak bir suikast girişiminde bulundular. 

Apocular, geçtiğimiz cuma gününü cumartesiye bağlayan gece Tunceli" «nin bir: mahallesinde misafirliğe giden TİKP Tunceli İl Yöneticisi Adil Turan'a pusu kurarak öldürmek istediler. Adil Turan misafir gittiği evde oturduğu sırada Apocular evin etrafını sardılar. Adil Turan'ın gittiği evin etrafındaki evlere yerleşerek Adil Turan'ı gözetlemeye başladılar. 
Ve abluka altına aldılar. 
Daha sonra emniyet kuvvetlerinin olaydan haber- 


.dar edilmesi üzerine po- 


lis ve jandarma da Adil Turan'ın bulunduğu evin etrafında emniyet tedbiri aldı. 'Ancakpolis. 
ve jandarmanın olay yerine geç gelmesi ve evin yerini geç tespit etmesi nedeniyle Apocular olay yerinden kaçmayı başardılar. Daha sonra bir Apocu gözaltına alındı. 
Görgü tanıkları Apocuların Adil Turan'ı öldürmek için evi abluka- ya aldıklarını ve çıkması muhtemel bir olayın emniyet kuvvetlerinin müdahalesi sonucu önlenebildiğini belirttiler. 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 
5 Tek 265244 
İdare Tel: 26 54 37 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 

Baskı; İst, GUNTUR 

Dağıtım: GAMEDA 


(Baştarafı 1. Sayfada) landı. Bu sırada zaten birbirine çok yakın duran AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ile Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yanyana düştüler. Perinçek ile Demirel arasında tanışmadan sonra şu konuşma geçti: 

Perinçek: Rusya'nın yıkıcılığına karşı açıkça tavır almıyorsunuz... 

Demirel: Nereden çıkarıyorsunuz bunu? 

Perinçek: Yabancı basına verdiğiniz demeçlerde "Doğu bölgesinde- 


ki yıkıcı faaliyetlerde Rusya'nın parmağı yok" diyorsunuz. 


Demirel: Gazeteler eksik yansıttı, Hem bu devletin görevidir. 

Perinçek: Aynı zamanda muhalefetin de görevidir, ülkeyi ilgilendiren bir mesele. Sizin de sorumluluğunuz var. 

Demirel: Siz de muhalefet içinde yer alıyorsunuz. 

Perinçek: Biz sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz. 

Az sonra AP Genel 
Başkan Yardımcısı Barlas Küntay da Doğu Perinçek'in yanına gelerek elini sıktı. 


Perinçek, Demirel'e... 


Perinçek'le Küntay arasındaki sohbette ise esas. olarak AP'nin "'antikomünizme" sarılması üzerinde duruldu. 

Perinçek, AP'nin modern bir parti olması, geniş düşünüp geniş bakma- sı gerektiğini belirterek, anti-komünizm silahını bırakmasını istedi. 


Perinçek, "bakın bura, da nasıl el sıkışıyorsak, bunu halkın önünde de yapmalıyız" deyince Küntay, "benim bu samimiyetim bu yakınlığım, okul arkadaşım, dostum Doğu Perinçek'edir, onun fikirlerine değil" şeklinde konuştu. 

Bunun üzerine Perinçek, "bizim fikirlerimiz davranışlarımızdan, dostluğumuzdan ayrı değil. 
Burada nasıl dostça el sıkışıyorsak, bunu halkın önünde de yapmalıyız, bu da sizin anti-komünizm silahını bırakmanıza bağlıdır" dedi ve şöyle devam etti; "Sizin anti-komünizm silahına sarılarak saldırdıklarnız bugün Türkiye'nin bağımsızlığını ve birliğini savunuyor. Hem antikomünizm yapmak, hem de Türkiye'nin bağımsızlık ve birliğini savunmak mümkün değildir." 


— Gözeltına alınan polislerin... — 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malarının emniyetteki iç huzursuzluklardan kaynaklandığını açıkladılar. 
Nitekim gözaltına alınan polislerden sekiz öğrenci dün serbest bırakıldı. 
Diğerlerinin de bugün serbest bırakılmaları! 
bekleniyor. 


Bazı komiserler ile Polis Koleji ve Polis Enstitüsü öğrencilerinin gözaltına alınmalarını MHP Genel Merkezi ile MİSK binasının bombalanmasına bağlanmasınıyr, MHP' nın işlediği suçlardan kurtarma planına ilişkin bir girişim olduğu, ancak emniyet yetkililerinin açıklamaları karşısında bu girişimin de çöktüğü meydana çıktı. 

Dünkü Hürriyet gazetesirde, "MHP'yi bombalayanlar polis çıktı" başlıklı bir haber yayınlanmış, "Yengeç Operasyonu" adı ile yapılan araştırmaya sadece üst düzey görevlilerinin katıldığı bildirilmişti. Operasyon sonunda yakalanan polislerin Türkiye Halk Kurtuluş (o Cephesi-Acilciler grubundan olduklarının anlaşıldığı ve bazı başka belgelerin de bulunduğu yine Hürrilurken, geriye kalan 20- 
25 tonluk bölümü 400- 
500 parça halinde yeryüzüne düşecek. Skylab'in dünyaya düşen parçaları 
6 bin kilometre uzunluğunda, 160 kilometre eninde bir alan üzerinde, 


"etkili olacak. Parçaların 


düşeceği alan uzmanlar tarafından 50 derece kuzey ve güney enlemleri arası olarak belirleniyor. 
Bu alan içinde yer alan, ülkeler arasında, Avrupa, Kuzey Amerika ve Hindiçini ülkeleri bulunuyor. 
Skylab parçalarının Türkiye üzerine düşme olasılığı da var. 

ABD'nin Skylab'i uzaya gönderirken labo-, ratuarın düşmesi konusunda ne gibi önlemler alabileceğini hesapladığı fakat daha sonra uzay harcamalarını kısıtlama kararı aldığı için Skylab'i havada imha etmek için bir şey yapamadığı öğrenildi. N 

Uzay laboratuarının düşüşü ABD'li. uzmanlarca ancak 6 saat önce kesinlikle saptanabilecek ve düşebileceği ülkeler, düşüşten 1-2saati önce belirtilebilecek. 

Uzmanlar, bir evde veya bir arabada bulunmann bu parçalara karşı korunmanın en iyi yolu olduğunu belirtirken, bir apartmanın üzerine düşmesi halinde ise, en büyük parçanın ancak damı ve beton damı delebi- 


Skylab... 


leceğini söylüyorlar. Yine uzmanlar, parçalardan birinin, bir insanın kafasına düşmesi ihtimalinin 
600 milyonda bir olduğunu öne sürüyorlar. 


ALINAN ÖNLEMLER 


Skylab'in düşme olasılığı olan ülkelerde çeşit- _ li önlemler alınırken, Türkiye'de de konuyla ilgili olarak bir komisyon kuruldu. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor'un başkanlığında kurulan komisyonda, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Orgeneral Selahattin Demircioğlu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Oramiral Arif Akdoğanlar, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Haydar Saltık, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun, İçişleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarlarıyla TRT temsilcileri ile öteki ilgililer bulunuyor. , 

Komisyon tarafından yapılan açıklamada ise şunlar belirtildi: 

"Kurulan bu komisyon TRT dahil bütün olanaklardan yararlanarak ve süratle ilgili dış kaynaklarla ilişki kurarak uzay labaratuarının yörüngedeki durumu, düşme alanı ve düşme zamanı hakkındaki bilgileri 


Demirel... 
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Der'i ve hükümeti suçladı. "Polisin idaresini Marksist bir teşekkül olan Pol-Der'e bırakan hükümet sorumludur." 
diyen Demirel, anarşinin resmen himaye edildiğini söyledi. 

Demirel, "Bu baskın olayı hükümetin bir saniye dahi durmadan çekilip gitmesini gerektirir. Ar ve haya hissi olanlara, biraz yüzü kızaranlara, utanmasını biraz bilenlere düşen budur." şeklinde konuştu. 

Demirel, İçişleri Bakanının silah kaçakçılığı ile ilgili sözlerine de değinere, İçişleri (Bakanının, “bu aşamada çeşitli sakıncaları vardır" şeklindeki sözlerini ele aldı ve, "mademki sakıncaları vardı, o zaman İçişleri Bakanı ne hakla siyasal kuruluşlar, işadamları ve politikacıları töhmet altında bırakaçak beyanı yaptı? Israr ediyo-- rum. İçişleri Bakanı ya tükürdüğünü yalamalıdır, yahut da bir saniye kaybetmeden bildiklerini kamuoyuna söylemelidir." 
diye konuştu. 

Demirel, 12 Haziran- da gensoru görüşülebilseydi silah kaçakçılğı içinde hükümetin bulunduğunu meclis önünde açıklayacaklarını da ileri sürdü. 


KAYIP— Nüfus cüzdanımı ve Yurtlar Kredi Kurumuna ait kredi for- 
"mumu kaybettim. Yeni- 
.sini çıkaracağımdan eski- si hükümsüzdür. 

İbrahim SUNACI 


BUROLAR 


ANKARA : Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 

Tel: 13 1090 — 25 25 54 
ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3No:16 


TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


Demirel bir gazetecinin, "Paşbakan Ecevit, 'bazı cinayetleri milliyetçi katiller işliyor' diyor. 
Bu sözleri nasıl yorumluyorsunuz?" sorusu üzerine şöyle konuştu: 


"Saptırmadır. Cinayeti kim işliyorsa onun yakasına yapışılmalıdır. Orta yerde bir ölü varsa bu herşeyden mühimdir. Biri cinayet işliyorsa gidip yakasına yapışın." 

TÜRKEŞ 

MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş de MHP Genel Merkezine düzenlenen saldırının 15 polis tarafından yapıldığı yolundaki haberler üzerine, “polisin dışındaki devlet dairelerinde de komünist militanların Ecevit'in bilgisi dahilinde subaşlarına yerleştirildiğini"' o iddia etti. 


sağlayacak ve durumu doğrudan ilgililere ve sayın halkımıza duyuracaktır.” i 


VALİLİKLER GÖREVLENDİRİLDİ 


Uzay laboratuarının Türkiye'ye düşme olasılığı karşısında Türkiye'nin özellikle güneydeki illeri- nin valilikleri başta olmak üzere tüm mülki amirlikler gerekli önlemleri almak için görevlendirildiler.. Bu arada Komisyon, yurttaşlardan özellikle olayın meydana gelmesinin beklendiği yarından itibaren radyo ve televizyon yayınlarında yeralacak konuva ilişkin haberlerin izlenmesini ve yapılacak uyarılara uyulmasında özen gösterilmesini de istedi. 

SOVYETLER'İN DE 

BİR UZAY 
LABORATUARI 
DÜŞMÜŞTÜ 

Hatırlanacáğı gibi Sovyetleř Birliği'nin de bir uzay laboratuarı bundan bir süre önce Kanada'ya düşmüştü. Sovyetler, o zamanlarda yaptıkları açıklamalarda laboratuarn Alaska'ya düşürülmesine çalıştıklarını, fakat aracın bir yanlışlık sonucu Kanada'ya düştüğünü söylemişlerdi. Sovyetler Kanada'dan özür dilemiş, Kanada ise bu özürü kabul etmeyerek, Sovyetler'i kınamıştı. 


THY UÇAKLARINI 
6 SAAT 

UÇURMAYACAK 

Türk Hava Yolları, Skylab'ın atmosfere giriş anından 3 saat önce ve girişten 3 saat sonra olmak üzere toplam 6 saat uçuşlarını durduracak. 

Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden bu konuda THY'ye bir bildiri gönderildi. Yurt dışında bulunan THY uçaklarının pilotları ise, THY Genel Müdürlüğünün ve bulundukları ülke yetkililerinin bu konuda alacakları önlemlere uyacaklar. 

öte yandan, İATA'nın Skylab'ın düşüşüyle ilgili gelişmeleri çok yakından izlemek ve izlenimleri üyesi olan hava yolu şirketlerine (o zamanında aktarmak için Amerika Sivil o Havacılık Dairesi ile devamlı irtibatta bulunacak özel bir büro kurduğu bildirildi. 


Doç. Bedrettin... 
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yı ile ilgili olarak iki kışi yakalandı. 


TSİP Burdur İl Başkanının eşinin kendisine gösterilen fotoğraflardan saldırganların kimliği belirlendikten sonra yapılan operasyonlarda yaralama olayı sanıklarına yardım eden Burdur 
ÜGD Başkanı Arif Tar ve Bedrettin Cömert'i öldürmekten aranan Rr fat Yıldırım emniyet görevlilerince yakalandılar. 
Sanıklar yapılan ilk sorgularından sonra tutuklandılar. 


BEDRETTİN CÖMERT 
YARIN ANILIYOR 
Geçen yıl faşistler ta 

rafından katledilen bilim adamı ve öğretim üyesi Bedrettin Cömert, ölümünün birinci yıldönümü dolayısıyla yarın mezar başında anılacak. 

Anma toplantısı Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlendi. Anma toplantısına suikastten yaralı olarak kurtulan Bedrettin Cömert'in eşi, yakınları ve öğrencilerinin katılacağı öğrenildi 


YURTDIŞI BUROLARI 


ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


Tel: 103 42 Tel: 


M60 
0611 437 595 


FRANSA 
95 Rue de la 
Jonguiere, 
75017 Paris 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 64 72 120 


yet'in haberinde yer alnış, 

Olay hakkında Başbakan ve İçişleri Bakamna bilgi verildiği ve polislerin anarşist çıktığını, soruşturmayı üst düzeydeki emniyet görevlilerinin (o yürüttüğünü ileri süren Hürriyet gazetesi, Bahçelievler'deki MHP Genel Merkezinin ve MİSK binasınm bombalanması olayında üniformalı kişilerin bulunduğu yolundaki tanık ifadeleri de bulunduğunu ve balistik incelemeleri- nin de anarşistlerin poliş olduğunu gösterdiğini iddia etmişti. 

İki komiser ve 13 öğ- 


renci polisin gözaltına alınması olayının emniyetteki iç huzursuz- 


luğa bağlı bulunduğu ve gözaltına alınan polislerin MHP Genel Merkezini bombalama olayı ile ilgileri bulunmadığı meydana çıktı. Gözaltına alınan öğrenci po- 


lislerden Fahri Ateş, Ahmet Demir, Hasan Palma, Ümit Seydoğlu, 


Yaşar Özcan, Neşet Kaloğlu ve Abdurrahman Sipahi haklarında hiç bir delil bulunmadığı için serbest bırakıldılar. Halen gözaltında bulunan komiser muavini Nihai Horozoğlu ve Durmuş Yılmaz ile öğrenci polis Hüseyin Şahin, Vedat Çankaya, Müslim Öztürk, Tacettin kömür ve Ali Bahçe'nin ise bugün serbest bırakılacakları öğrenildi. 

Öte yandan Antalya' 
dan Ankara'ya dönerken İstanbul Yeşilköy Havaalanında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan İçişleri Bakanı Güneş, komiserlerin ve öğrenci polislerin gözaltına alınmaları olayından haberdar olduğunu, bu konuda açıklama yapılacağını söyledi. 


Afganistan'da... 


(Baştarafı 1. Sayfada) rillalar çatışma sonunda askerleri esir aldılar. 

Bir başka gazete de, başkent Kabil'in güneyindeki Paktya bölgesindeki dağlarda meydana gelen çarpışmalarda çok sayıda hükümet askerinin etkisiz hale getiril- 


diğini belirtti. 
Öte yandan "Jung" gazetesi, İslam gerilla 


kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Kabil'in 
150 kilometre güneyinde- 
ki Gardez kentinde Taraki'ye bağlı askerlerle Müslüman gerillalar arasında çıkan çarrpişmalarda 18 askerin daha esir alındığını açıkladı. 

“Jung” gazetesi, esir alınan 168 hükümet askerinin dışında, 10 tüfek, 
10 makinalı tüfek ve 200 
sandık cephanenin de Müslüman gerillalarca ele geçirildiğini haberlerine ekledi. 


1977 Bütçe 


kanununun 
12. maddesi iptal edildi 


ANKARA (ÖZEL) 

Anayasa Mahkemesi- nin 1977 bütçe kanununun 12. maddesinin iptal edildiğine dair kararı Resmi Gazetede yayınlanarak vürürlüğe girdi, 

1977Bütçe Kanununun, 
12. maddesi özel ve toptu sözleşmelerle istihdan;, olan personele ödenecek ücretler ile sağlanan nakdi ve ayni menfaatlerin yıllık tutarının on ikide birinin gayri safi miktarı 
40 bin lirayı geçemez 
hükmünü getirmişti 

Kendisine ödenen ücretin bu hüküm gereğince bir bölümünün vergi dairesi tarafından geri istenmesi üzerine Danıştay'a başvuran bir davalının 
1977 bütçe kanununun 
12. maddesinin Anayasa- ya aykırı olduğu iddiası Danıştay tarıfından Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmisti 


(Baştarafı 1. Sayfada) Salih Kırıcı firar etti. 
Arama sonunda önce gizli bölmelere yerleştirilmiş 115 orijinal koli içinde 287 bin 500adet Geco marka, 7.65 mm çaplı Alman yapısı mermiler bulundu, Aynı motorda birkaç gün sonra yapılan aramada ise aynı çap ve markada 245 koli halinde612 bin 500adet mermi daha ele geçirildi. 
Böylece toplam mermi sayısı 900 bin'e ulaştı. 

Askeri Savcının düzenlediği iddianamenin bir bi ünde "mermilerin Alkan Keskin'in organize ve koordinesinde Veli Kırcı'nın yönetimindeki Gayret motoru ile Bulgaristan'ın Varna Limanından yüklenerek getirildi gi" belirtiliyor. Sanıklardan Alkan Keskin hakkında ise şunları yazıyor: “mermilerin yurda getirilmesi ve naklinde baş yönetici durumundadır. 
Motoru, personeli, dövizi, nakledicileri, 'temin ve tedarik eden ve bunlar arasındaki görev dağılımını, işbirliğini ve koordineyi sağlayan kendisidir. Daha önceden Bulgaristan'la birçok defa telefon görüşmesi yaparak anlaşmayı tamamlamıştır. Anlaşma uyarınca, üzerinde parola durumundaki 60 sayısı yazılı kartı ve Ömer Kaya dan temin ettiği, bu şahsın Zeki Yıldız'la kendisine gönderdiği 288 bin markı Veli Kırcı'ya vermiştir.” 

Sanıklardan Veli Kırcı ise "Gayret isimli motorun kaptanlığı yanında malın parola ile Bulgaristan'dan alınması, yüklenmesi ve yurda getirilmesinden sonra nakledilme- si" suçlarından yargılandı. 

Sıkıyönetim o Mahkemesinde duruşmaları yapılan sanıklar, sorguların- da eriğin ın Varna Li ından aldıklarını itiraf ettiler. Sıkıyönetim Mahkemesinde yapılan son duruşma- da görevsizlik kararı verilerek dava dosyası İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 


ECEVİT-JİVKOV 
GÖRÜŞMESİ 


Bulgaristan Devlet ve Hükümet Başkanı Todor Jivkov üç günlük resmi bir ziyaret için Başbakan Bülent Ecevit'in konuğu olarak Antalya'ya geldi. 
Türkiye ve Bulgaristan heyetleri arasındaki görüşmelere de dün öğleden sonra başlandı. Görüşmelerin gündeminde Bulgaristan'dan Türkiye" ye yapılan silah ve sigara kaçakçılığının önlenmesi karşılıklı olarak vize zorunluluğunun (o kaldırıl ması, Türkiye'nin Bulgaristan'a ihracatının artırılması, Türkiye-Bulgaristan kıta sahanlığının düzenlenmesi, Rezve deresi ağzındaki sınırın belirlenmesi, TIR taşımacılığı, Meric barajı gibi konular da var. 


Bu arada, Bulgarlarla yapılan görüşmeler sonucunda, o Bulgaristan'dan geçecek TC vatandaşlarından vize harcı alınmaması karşılığında, Bulgaristan'ın Türkiye'den geçecek TIR kamyonların- dan ücret almmaması kararlaştırıldı. Ancak anlaşmanın ne zaman yürürlü- ge gireceği konusunda fikir birliği sağlanamadığından, anlaşma parafe edilemedi. Bulgarlar anlaşmanın 45, Türkiye 15 
gün sonra yürürlüğe girmesini istiyor. Bu anlaşmazlığın hükümet başkanları tarafından giderileceği ve anlaşmanın yarın imzalanacağı öğrenildi. 


ALANDAKİ 
KARŞILAMA 


divkov'u, kızımı ve Dışişleri Bakanı Vladenov, ekoncmik işlerle görevli başbakan yardımcısı Andrei Lukanov, İçişleri Bakan Yardımcısı İlia Kaser'den oluşan he- 


Orman Bakanı Polonya’ ya gidiyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Orman Bakanı İlkan" 
ım, Polonya'da Orman 

Orman Bakanı Vecdi İlhan, Polonya Ormancılık ve Kerestecilik Sana- yi Bakanı Tadaeusz Skwirzynski'nin çağrılısı olarak bugün Polonya'ya gidiyor. İlhan,Polonya'da 
13 Temmuza kadar kalacak. 


iSVEÇ 
Gürgün, 
Duvgrand S/A, 
1 tr. 17236 Utrecht 
Sundbyberg, Tel: 
Tel:08/296 628| 31 47 61 


HOLLANDA 
Bildstr. 53, 


Tel: 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes 1 f 
1020 Renens 


342172 


Bakanlığının hazırladığı Orkop projesinin gerekli makineler için girişim- de bulunacağı bildirildi. 

Bakanlık yetkililerinin verdikleri biiğiye göre, Orman Bakanı İlhan Po; lonya gezisi sırasında endüstri makinaları, ormancılık çalışmaları ve orman kooperatifleri konularında incelemelerde bulunacak 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtiçi 

3 aylık 450TL 

6 aylık 900 TL 

1 yıllık 1800 TL 


Jivkov Türkiye” de... 


yeti getiren Tupolev 154 
uçağı, saat 11.05'de Antalya havaalanına indi. 

Bulgar heyetini Başbakan Bülent Ecevit ve esi, Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal karşıladı. 

Olağan törenden sonra kısa bir konuşma yapan Jivkov, Türkiye'ye gelmekten ve Ecevit'le görüşmekten memnun olduğunu belirtti, "yeni adımlar atılacağını ve iki ülke arasındaki dostluğun daha da artırılacağını” savundu.’ 

Ecevit ise, Jivkov'un iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkılar yaptığını, geçen yıl Varna'da yapılan görüşmelerde önemli aşamalar sağlandığını söyledi,şimdi yapılacak görüşmelerden 


“umutlu olduğunu ifade 


etti. 
GÖRÜŞMELER 

Dün saat, 16'da Jivkov'un ikametine ayrılan vali konutunda başlayan görüşmeler bugün de devam edecek 

Bu görüşmelerde ayrıca Türkiye'ye Bulgaristan'ın her ay yirmi bin ton fuel-oil ve yirmi bin ton motorin satmaya devam etmesi, ayrıca elektrik ithalatının artırılarak sürdürülmesi üzerinde de durulacak. 

Türkiye'nin Bulgaristan'dan elektrikalımından doğan borcunun 16 milyondoları bulduğunu belirten yetkililer, Bulgaristan'ın bu borcu kapatmak için Türkiye'nin satmak istediği malların fiyatına itiraz ettiğini ifade ettiler. Bu konunun genel hatlarıyla. görüşmelerde ele alınacağını da söylediler. 

Ayrıca serbest döviz esası üzerinden yapılan ikili ticarette yakıt ve soda ithalatında görülen artış yüzünden açığın büyüdüğüne dikkat çeken yetkililer bu sorunun da görüşüleceğini belirttiler. 

AKŞAM YEMEĞİ 

Başbakan Bülent Ecevit dün akşam Jivkov onuruna verdiği yemekte bir konuşma yaptı. Ecevit, iki ülke arasında karşılıklı olarak taşımacılık konusunda işbirliği yapılmasının önem taşıdığını söyledi. Konuşma; sında dünya sorunlarına 

değinen Ecevit, şöyle dedi: 

“Bizler bütün dünyanın ilgisini üzerine toplayan bir bölgede yaşıyoruz. Bölge dışı ülkelerin yoğun ilgisi, bölgemizin sorunlarını büsbütün karmaşıklaştırmaktadır. Bu durumda bölge ülkeleri- nin aralarında sağlam bir güven ortamı oluşturabilmeleri, yakın işbirliği ve dayanışma içine -girebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Öte yandan dünyada petrol ve enerji bunalımının çok ileri boyutlara varmış ve özellikle gelişme sürecindeki ülkeleri çetin sorunlarla karşı karşıya getirmiş olması bölgesel işbirliğini ve dayanışmayı yalnız huzur, barış ve güvenlik açısından değil, ekonomik açıdan da zorunlu kılmaktadır. " 


—— —— 


Yunanistan'la ilişkiler konusuna da değinen Ecevit henüz sorunlarımır, za somut çözümler getirilmemiş olmakla birlik te iki ülke arasında başlatılan yapıcı dialog sürmektedir ve karşılıklı güven ortamı oluşturulmak bakımından küçümsenme yecek ölçüde mesafe alınmıştır" dedi. Ecevit, Balkan ülkeleri arasında belirli teknik alanlarda bazı adımlar atılmasına yönelik bir toplantı yapılma- sı eğiliminde birleşilmesinden mutluluk duygu- 


ğunu ifade etti, evit, osilahszlanma ve SALT -2'yi de överek 


“silahsızlanma yarışının durması ve silahsızlanma yolunda ilerlenmesi yalnız dünya barışı açısından değil, yoksulluğa karşı açılan savaşımın etkinlik kazanabilmesi ve hakça ekonomik bir dünya düzeni kurulabilmesi bakımından da gerekli oiduğunu" iddia etti. _ i 

Görüşmelere bugün devam edilecek. 


TSİP'LİLERİN ELLERİ BÖĞÜRLERİNDE 
KALDI 

Jivkov'un gelişi dolayısıyla yoğun faaliyete geçen TSİP'liler şehrin merkezindeki bir kavşağa biri İngilizce, biri Türkçe yazılmış şu pankartları astılar. "Mr. Todor divkov Welcome to our country", "Sayın Todor Jivkov ülkemize hoş geldiniz." Ayrıca bu pankartın çevresinde Jivkov'a tezahürat yapmak üzere bütün güçlerini toplayan TSİP'lilerin bu gayreti, güvenlik nedeniyle şehre giriş güzergahı değiştirilince boşa gitti ve eller böğürlerinde kaldı. 

Öte yandan Antbirlik'i ellerinde tutan Kurtuluşçular da resmi heyetlerin kaldiğı Antalya Otelinin yakınındaki Antbirlik merkezi önünde kurulan taka Bulgarca ve Türkçe "Hoşgeldiniz Jivkov" yazılı pankartlar astılar. 


S.Arif Emre: 
” Hükümet skylab gibidir” 


I pe ANKARA (ÖZEL) 

MSP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman 
Arif Emre dün yaptığı açıklamada, hükümeti Skvlab'e benzetti. CHP sözcülerinin (o hükumetin meşruluğunu savunma- ya çalıştığını belirten Emre, "adeta ortada oksijen çadırında zorla yaşatılan bir iktidar mevcuttur." dedi. 


Olağanüstü 
Genel Kurula gidiyor 

ANKARA (ÖZEL) Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, dün düzenlediği basın toplantısında partisinin olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı. 


Aydın'da komandolar... 


(Baştarafı 1. Sayfada) tışmada iki kişi yaralandı. Çatışmadan sonra şehirdeki militanlarını toplayan komandolar, aynı 


.caddede bulunan TİKP 


ve CHP il binalarına saldırarak, binaların camlarını kırdılar, Komandolar uzun süre binaların çevresinden ayrılmadılar TİKP il binasında bulunan partililer mahsur kaldilar. 

Saldırılar sırasında ve daha sonra polis tarafından hiç bir önlem alınmadı. Bütün uyarılara rağmen MHP yanlısı olduğu bildirilen Emniyet Müdürü, önlem almaktan kaçındı. 

Olaylardan Valinin haberdar edilmesinden sonra, valinin emriyle gerekli önlemler alındı. Vali Münir Raif Güney, TİKP yöneticilerine, olaylardan büyük üzüntü duyduğunu, anarşiyi birlikte önle yeceklerini ve gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. 

"PİLOT BÖLGE" 

Geçen Mayıs ayında Izmir'de bir bölge toplantısı yapan Türkeş, Aydın ve Manisa'yı, yaklaşan senato seçimleri için “pilot bölge" ilan etmiş ti. Bundan sonra MHP'li 


İLAN TARİFESİ 


Yurtaişı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 Tt 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun /snt.) 500 TI. 
Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


ler militanlarını bu ikiile yığmaya ve olaylar çr kartmaya başladılar. Aydın'da bir süredir başka illerden gelen çok sayıda komandonun bulunduğu bildiriliyor. 

Öte yandan geçen cumartesi günü AP Manisa milletvekili Faik Türün' ün Aydın'a geldiği ve bir toplantıya katıldığı öğrenildi. 

Ayrıca MHP'nin önümüzdeki pazar günü "Bir Hammalın Dramı" adlı bir oyunu Aydın'da göstereceği, bunun için MHP'li komandoların yoğun propaganda yaptıkları bildiriliyor. Bu olay, MHP'lilerin pazar günü girişebilecekleri bir eylem için adam toplamaya çalıştıkları şeklinde değerlendiriliyor. MHP'liler daha önce de düğün yapıyoruz diye çevre illerden topladıkları adar.. 
larını çeşitli yerlere saldırtmıştı 

Bu arada Ecevit'in Perşembe günü Aydın'a geleceği öğrenildi. 


—- 
KAYIP- Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim. 


Hükümsüzdür 
Fazilet Filiz VURAL 
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| I iran da Mahabad Kürt Cumhuriyetinin kurulduğu sıralarda Türkiye'deki bazı Kürt ileri gelenlerinin 
osıralarda adı "Komola” olan KDP ile temasları oldu.Bu temasları Molla Gazi Vahap yürütüyordu.Bunun sonucu Türkiye'de de ilk komiteler oluştu.1950'den sonra KDP resmen kuruldu.Sekreterliğe Siverekli 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Bu fotoğraflar 


20. yüzyılın 
1979 yılında 
çekilmiştir 


Doğuda bir köy evi... Mimari açıdan konuşacak değiliz, bize düşmez. Mimarlarımız me ad verir bilmem ama benim gördüğüm burası ev değil magaradır, Evet, basbayağı mağara... Kayaya oyulmuş, önüne kapı takılmış. Yalnız yukardaki mağaranın sahibi bir bakıma şanslı, Çünkü onun mağarası iki katlı, Tek katlı mağarası olanlar da var. 

Burası da mağaranın içi... 
Oldukça büyük, daha küçüklerini de gördük. Bir köşe kiler misali çuvallarla doldurulmuş. 
Buğdayyün çuvalları,.Bir köşede tahta sedirler var. Ortası biraz boş, kadınlar yün'Yâpıyorlar. Bir köşe mutfak. İki taşın arasına çalı çırpı konmuş, üstünde de bir delik. Dumanı alsın götürsün diye... Ama götürmüyor ki. İnsanın gözleri yanıyor. 

Bu kadın bir göz mağarada oturur, Kocası ve kendisi tek başına kalmıştır... Güçleri yoktur. Toprakları yoktur. Kasırga esmiş, çocuklarının hepsini bir tarafa dağıtmıştır. Öylece el- 

| leri böğürlerinde bekleyip du- 
| ruyorlar. Bu kâdın dışarıya 
| çıkamaz. Çünkü güneşe bakamaz. Baksa da göremez. Dünya- 
| sı işte burası, kayanm içine 
oyulmuş bu mağaradır. 

Geldiğimizi duyunca hemen dışarı çıktı. "Otur'' dedik oturdu. Görmeyen gözleriyle nereye bakacağını kestirmeye çalıştı. 
Belki gözleri görürken fotoğraf 

| diye bir şeyi de görmüştü. 

«Güldü ve poz verdi. Sorduk. 
vw nüfuslu köyde 150'ye 

yakın kör var" dediler. Ma- 
| duman... İşte sonucu. 
| Ama son zamanlarda büyük bir 


gara, 


i ilerleme kaydedilmiş. Eskiden 
| hepsi mağaralarda otururlarmış. 
80 hane bir göz ev yaparak 
| yeryüzüne çıkmış, ama mağaralar hâlâ üzerlerine tapulu. 
|| Geriye kalanlar mağaranın Öö- 
İlnüne bir küçük taş oda kon- 
“durmuş, bir mağara, bir oda 
sahibi olmuş... En yoksul 20 
| 
| 
| 


tane ise hâlâ dağın altında, 

Bu fotoğraflar 20. yüzyılın 
1979 yılında ve Siirt Vilayetine 
bağlı köylerde çekilmiştir. Zınk (Kürtçe mağara) köyü, İSikertiyan (Arapça mağara), Hurs, Zıvmge, Şkoko köyleri ve köylüleridir. 

Şikeftiyan'ın adı daha önce 
| de basın tarafından duyurul- 
| muşiu, Ve sanki bilinmezmiş 
| gibi derhal harekete geçen yet- 
| <ilg#terimiz hemen kolları sivayarak iskan evleri yapmaya baş- 
| lamışlar. Ve gazete sütunları 
| Sikeftiyan'ı unutunca, evler de 
l unutulmuş... Şimdi yarım ya- 
| malak evler her gün Sikeftiyan- 
| lılara bakiye». Şikeftiyanlılar da 
| onlara, Peki, Şikeftiyan'dan 

yayan 3 saat ötedeki Zıvınk. 
| Buraları 
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Hurs... bilmiyor mu 


"Kıyade", "Molla". 
Doğuda faaliyet gösteren birçok grup arasında adına en fazla rastlanan halkın içinde bu isimlerle anılan gruptur. Yani kısaca KDP diye bilinen, Kürdistan Demokrat Partisi... 
Veya daha bilinen adıyla Barzaniciler. "Kıyade"' adı, Barzani'nin ayrılmasından sonra KDP'nin yönelimine gelenlerin kendilerine taktıkları "KDP-Geçici Komutanlık 


(Kıyadei Muvakkat) tan ge- 


liyor. "Molla" ise Molla Mustafa Barzani'nin adı yerine kullanılıyor 


Türkiye” de 
KDP” nin kurulma çalışmaları 


Esas olarak Irak'ta ortaya çıkan ve örgütlenen KDP'den başka İran, Suriye ve Türkiye'de de KDP örgütleri var. Bu dört KDP içinde Irak'takinden sonra en etkili olanı İran KDP'dir. Suriye'deki KDP'nin ise, Suriye Baas'ının baskısı ve Talabanicilerle işbirliği yapması yüzünden etkin bir faaliyeti ve örgütlenmesi yok. Türkiye'de KDP'nin kurulma çabaları ise ta 1950'lere kadar gidiyor. 

Irak KDP'ye göre "her parti bağımsızdır, şartla rına ve mücadelesine uygun taktikleri uygulamakta, programlar yapmakta serbesttir" (Irak KDP, Yeni Stratejisi, 5.161). Ancak yine Irak KDP'nin açıklamasına göre "'uluslararası planda dayanışmanın sağlanması bakımından bu örgütler arasında danışma ve da yanışma zorunludur." Bu amaçla örgütlerarası dayanışmayı koordine edecek bir Koordinasyon Kurulunun kurulması yolunda adımlar atılmıştır (age, s.161) Aslında bu konuda ilk adımlar daha KDP'nin kuruluş günlerinde başlamıştı. 1944 A gustosunda İran, Irak ve Türkiye'den gelen temsil ciler aralarında karşılıklı yardım sağlamayı amaçlayan ''Peman-i Se Senur' “Üç Sınır Anlaşması"'nı imzalamışlardı 


Irak KDP'nin uzun yıllar kendi bölgesinde şiddetli bir mücadele 


içinde oluşu, onu bütün bu örgütler içinde en et kili duruma getirmiştir özellikle Türkiye'deki gelişmeler bakımından I rak'taki mücadele de Irak KDP'nin etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Nite kim birçok yerde KDP deyince, akıllara gelen hemen Irak KDP oluyor Türkiye KDP de bugüne kadar esas olarak Irak'ta yürütülen mücadeleyi desteklemek amacıyla hareket ettiği için Irak KDP' nin varlığı ve mücadelele rinden o kadar ayrı bir varlık haline gelemedi 

Bu yüzden Türkiye'de ki KDP'ye geçmeden ön ce, Irak'taki gelişmeler ve KDP'nin ortaya çıkışı üzerinde durmak konuya daha açıklık getirecektir 


Irak KDP” deki 


gelişmeler 


Irak KDP'nin 33 yıllık bir geçmişi vardır. Kuru luş tarihi 16 Ağustos 1946'dır. Ancak KDP'nin Kürtler içinde etki kazan ması ve uzun yıllar tek örgüt durumunu koruma sı 1958 yılında Barzani" nin bizzat parti yönetimini eline almasıyla başladı 

Barzani'nin mücadele: 
si KDP'den de eskilere 1930'lara kadar uzanıyordu. Barzani gücünü, bu bölgedeki en büyük aşiretlerden biri olan Barzan aşiretinden ve bu aşiret üzerindeki dinsel etkisinden alıyordu. Aynı zamanda Barzani ailesinin Osmanlılar devrinde ve daha sonra İngiliz sö mürgecilerine karşı mücadeleler vermiş olmaları da onları aşiretinin ve diğer bazı aşiretlerin gö- 
¿ünde önder bir duruma getirmişti. Barzani'nin agabeyi Abdüsselam Os- 


{ Bucak aşireti reisi Faik Bucak getirildi.Bucak'ın öldürülmesi üzerine yerine Sait Elçi geçti. 


manlı devrinde isyan etmiş ve 1914'te asılmıştı. 
Daha sonra kardeşi Şeyh Ahmet, Abdüsselam'ın yerini almış ve uzun yıllar hapiste kalmıştı. Barzani ise adını ilk kez 
1931 yılında İngiliz sömürgecilerine karşı patlak veren Barzan hareketi sırasında duyurdu. Bu hareket yüzünden Nasırıye' ye, oradan da Süleymaniye'ye sürüldü. 

Barzani 1943 yılında Süleymaniye'den kaçarak tekrar Barzan bölgesine döndü. Yeni bir hareket başlattı. Bu hareketi 1945'te daha büyük bir isyan izledi. Ancak İngiliz hava kuvvetleri isyanı çok sert ve kan dökerek bastırınca, Barzani geri çekilerek, İran'daki Mahabad bölgesine geçti. 
Mahabad bölgesinde bir Kürt Cumhuriyeti kurmuştu. İngilizlerin bu genç cumhuriyete karşı başlattıkları saldırıları püskürtmede Barzani ve kuvvetleri önemli rol oynadı. Bu yüzden kendisine general ünvanı verilirken ünü de artıyordu. 
KDP de bu günlerde kuruldu 

Mahabad'ın düşmesin den sonra Barzani tekrar Irak'a Barzan bölgesine döndü. Burada topladığı en seçkin 500 adamı ile Irak ve Türkiye sınırlarını aşarak Sovyetler Birliği'ne gitti. 

Irak'ta 1958 Temmuz darbesinden sonra tekrar ülkesine dönen Barzani KDP'nin başına geçti ve bütün kuvvetleri etrafında topladı 

KDP ve Barzani'nin adları bundan sonra beraber anılarak iyice yaygınlaşacak ve KDP Kürtlerin içinde en etkili örgüt durumuna gelecekti. 


KDP ne diyor? 


Irak KDP, mücadelelerinin Irak sınırları içerisinde olduğunu ve hedefinin Irak Kürdistan' ına otonomi yönetimi ge tirmek" olduğunu açık 


lıyordu. (KDP Programı, Madde, 3) 
KDP, "Kürdistan'ın 


diğer parçalarında yaşa yan Kürtlerin ulusal haklarının geri alınması için girişecekleri mücadeleleri desteklediğini" ilan ediyordu. "Kürtlerin (oto determinasyon ) kendi kaderini kendisinin tayin hakkı için mücadele ettiklerini" söylüyordu (KDP Programı, Madde 
23) 

KDP kendi niteliğini de şöyle tarif ediyordu; "işçilerin, köylülerin, üc retlilerin, zenaatkarların ve devrimci aydınların çıkarlarını temsil eden, demokratik, devrimci bir öncü parti" (KDP Programı, Madde:2) 

1958'den sonra Barzani'nin dönüşüyle canlanan KDP, o zamanlar serbest faaliyet göstermenin de yarattığı imkanlardan yararlanarak kısa sürede yaygın bir şekilde örgütlenmeye başladı. Çeşitli sınıflardan Kürtler KDP etrafında toplandı 

KDP Programında kendisinin halk sınıflarını temsil eden demokratik devrimci bir örgüt olduğunu söylüyordu. Ancak örgöt içinde Barzani'nin ve bazı aşiret reislerinin feodal otoritesi güçlüydü. KDP'de esas olarak bu ittifaklar temelinde ortaya çıkan, başta Barzan aşireti olmak üzere çeşitli aşiretlere dayanıyordu. Örgütün üzerinde feodal güçlerin ağırlığı daha başından itibaren 


kendisini hissettiriyordu. 


Halkın içindeki uyanışla birlikte çeşitli sınıflardan özellikle aydınların arasından da KDP' ye katılmalar oldu. Bu durum örgüt içinde bir süre sonra feodallerle-aydınlar arasında bir çelişme yarattı. Celal Talabani kendisi de bir aşiret re isi olmasına rağ'nen “Barzani'nin feodal olduğunu" söyleyerek bir muhalefet örgülledi 
1959 yılında KDP'nin 
1. Kongresinde Politbü ro'ya seçilen ve bu büro 


TÜRKİYE KDP'NİN KURULMA ÇALIŞMALARI 


1950'DE BAŞLADI 


ya hakim olan Talabani ile Barzani arasındaki 
mücadeleler 1964 
yılına kadar giderek keskinleşti ve sonunda Talabani'nin KDP'den ayrılması veya atılmasıyla sonuçlandı. Talabani daha sonra Irak ordusuyla birlikte Barzani kuvvetleri- ne saldırdı ve günümüzde ise tamamen Sovyet desteği ile hareket eder hale geldi. 

KDP'nin önderliğin- deki feodal ve milliyetçi etkiler sonucu, mesele sadece bir "milli haklar" ve "ne olursa olsun özerkliği kazanma" anlayışıyla ele alınıyor. Mücadelenin hedefi olarak sadece Irak hükümeti görülüyor, emperyalizm gözardı edili yordu. Bu yüzden KDP kendisine emekçi sınıfların temsilcisi olarak göstermesine rağmen, aslnda emperyalizme, toprak ağalığı ve feodalizme karşı bir program getirmiyordu. Tam tersine onlarla uzlaşıyordu. 

Barzani'ye göre dü 


in- 


Bunlar aralarındaki ikti dar mücadelelerinde yalnız kendilerini düşünürlerdi. Küçük uluslar onla rın arasında ezilirdi. Kürtlerin de başına gelen her felaketten bu iki devlet sorumluvdu. 


Barzani bu tespitleri yapmasına rağmen lrak' ta başlattığı mücadeleyi sürdürebilmek için en başından itibaren bu iki devletten birinin yardımını sağlamayı düşündü. 
Sovyetler Birliği Irak Baas'ıyla ilişkileri geliştirmek peşindeydi. Barzani de 1960 yılında Moskova seyahatinden eli boş dönünce, dikkatlerini daha fazla Amerika'ya çevirdi. Amerika'dan "'yardım" alabilmek için ilk girişimlere başladı. Barzani'ye göre Irak Sovyetlerle ilişkileri geliştirdiği sürece Amerika da Kürtleri desteklemek zorunda kalacaktı. Barzani daha sonra Amerika'nın desteğini sağlamayı başardı. Ama bu destek o nu düşündüğü gibi bir za- 


Türkiye KDP’ nin kuruluşu 


1940'ların sonunda Türkiye'de göze çarpan belli bir örgütlenme yoklu. İran'da Mahabad Cumhuriyetinin kurulduğu sıralarda Türkiye'deki bazı Kürt ileri gelenlerinin İran'da kurulan ve o zamanlar adı "Komola' (Komite) olan KDP ile temasları olmuştu. Bu temasları Türkiye Kürtleri adına Molla Gazi Vahap yürütüyordu. Bu temaslar sonucu Türkiye'de de KDP'nin kurulması için bazı çalışmalar yürütüldü. Ancak Mahabad Kürt Cumhuriyetinin yıkılması bu çalışmalarda bir süre durgunluğa yol açtı. 

1950'lerin başından itibaren Türkiye KDP kuruluşu için tekrar çalış- 


malar başladı. Bu dönemde ortaya çıkan Sait Elçi ve, bazı aydınlar 


KDP'yi kurmak için ilk adımları dttılar. Türkiye KDP'nin ilk sekreterliği ne Siverek'te Bucak aşi- 


daha sonra Bucak öldürülecek ve yerini Sait Elçi alacaktı. 

Türkiye'deki şartların elverişli olmaması yüzünden hareket uzun süre aydınlar ve küçük bir gençlik kitlesinin içinde sıkışıp kaldı. Aşiret reisleri ve din adamları o sıralarda bu meseleye ilgi göstermiyorlardı. 1959 yılında yapılan tutuklamalar ve açılan mahkeme sonucu 49 kişinin hapse mahkum edilmesi hareketi bir süre için sekteye uğrattı. 

KDP Türkiye'de esas olarak 196h'ların ortalarından itibaren gelişti. 
Irak'ta Barzani'nin silahlı mücadeleyi başlatması bu gelişmede tayin edici bir rol oynadı. 


VARIN 


Türkiye KDP 
Barzani'yi destekledi 


yada iki büyük güç vardı ABD ve Sovyetler Birliği. 


fere değil çok acı bir yenilgiye götürdü. 


em Ye WwW 


ÖZET 

Ararat'lan göçmek zorunda kalan koçer Kürtler Osmanlı Dağıstan Beyin elinde bulunan düzlüğe yerleşirler. Dağıstan Bey Kürtleri Türkmene karşı kullanabileceğini planlayarak yerleşmelerine izin verdiğini söyler ve beylerini konağına davet eder. Memdız, Mızo ve Yağo sürü almak için Türkmene vardıklarında yerleştikleri toprakların aslında Türkmene ait olduğunu eski Osmanlı Paşası Dağıstan Beyin bu toprakları gaspettiğini öğrenirler. Türkmen beyine misafir olurlar. Törelerini, sıcaklıklarını severler. 

Bu arada'düzlükte bey konağını.. ıamamlanmasından sonra köy kurulmuştur. Adı "Bey Konağı" olur 


Biz gibi göçebe Oğuzdan töreme Osmanlı. bizi, yaptığımız işi horlamış ayak işlerine koşturmak istemiş, Gençlerimizi asker ve amele olarak hizmete çağırmış, karşılayamayacağımız ağır vergiler yüklemiş sırtımıza, 

Şehirlere yerleşenlerimiz parmakla sayılacak kadar azdır. Yerleşmesine yerleşmişler ama, horlandıklarından topluca kenarlara çekilip ücra kalmışlar. Demircilik, debbağlık etmişler. Rivayetlere göre demircilerimiz öylesine ustalaşmışlar ki, çekiçle yarenlik eder, türlü makamlar tuttu rurlarmış. 

Köylerde oturanlarımızsa, ziraatçı olmuşlar Bey, İşte bizde onlardanız. Yaylağlarımızı kaybettikten sonra hep öyle kalmışız. 

Halen, şurda burda biraz Türkmene rastlanırsa da, halleri yaman olup sonları kötüyedir. 

Araratlılar, Alişar Beyin dediklerini yarım yamalak anladılarsa da, hüzünlendiler. Efkara battılar, Daha çok konuşturmak istemediler. Derede, tepede laf dolaştırıp yarenlik ettiler. 

Alişar Beyin ardından, Dağıstan Bey indi kona- 


ğa. 
Sözü Hacı Osman Beye hoş geldiğinden, üç gün üç gece l cakmadı, gün başı koç kurban ederek ağırladı konuğunu. 

Araratlılar, hizmet için ilk akşamdan varıp konuk odasında kapıya yakın dizildiler. İki Bey, iki köşeye yan gelmiş otururlardı. 

Zerduva, samur kürk giymişti Osmanlı Beyi. 
Heybetli, mağrurdu. Sözünü, gözünün bakışını dirhemle kullanıyor, yalnız Hacı Osman Beyle konuşuyor, bakışını ısrarla onda tutuyor, gerisinin lafına pek itibar etmiyordu. Dağıstan Bey, sözü.dolandırıp beyliğe, beyliğin hallerine vardırınca Araratlı pürdikkat dinledi. 

—Beylikte de iş kalmadı, dedi. . . Beylik"te ayağa düştü. Üç beş çapulcuyu etrafına toplayan divan-ı hümayuna itibar etmez olup, emirlere asi gelir. Başına buyruk hareket eder. Baldırı çıplaklar ileri, geri konuşur oldular. Malımızı talan vurup celalilik eder oldular. Beyliğimizi, paşalığımızı reaya 

indirip tekmiline muzırlık ettirmeye uğraşır oldular. Verdiğimiz cezalar, cürümlerine kıyasla deryada katre kalır. Amma, tahammülümüz bitmek üzere olup gazabımız günbegün ziyadeleşir. Bilfiil, alaybeyi olarak seferlere katıldığımızda bize yüksek tımar olarak verilen bu mülkten sadece öşür 


SEYİTALP İN ROMANI 


yi desenler: sevinç altan 


reti reislerinden Faik Bucak getirildi. Ancak 


“Biz gibi göcebe 
Oğuzdan töreme Osmanlı, bizi, 


yaptığımız işi 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horlamıs 


alırdık. Cürüm-cinayet rüsumları. kan öşrünü sancak beyi, resm-i kısmeti kadı alır idi. Halk, bad-ı havadan bizar olup ümeranın zulmün- den köylerini terke kalkışırdı. Halkın perişanlığına merhamet edip tekaütümüzle beraber, dirlik, beraatımızı "serbeste" havele ettirdik. Ettikki, halk rahatlıya, hayır duası ahiretimizi mamur ede, Beraatımızda, sancak beylerinin, kadıların mülkümüze izinsiz giremeyecekleri yazılıdır. Toprak beyliğimizi diyan-ı hümayun emri olmadan kimse ihlal èyleyemez, 

Şimdiki köye rahat etmeye çekildiğimiz de “fazla masariften kaçınarak, nahiyeliği keyfine lağvedip, topraklarını daha da çoğaltarak toprak beyi olmaya, devlet içinde hükümet sürmeye kasteyleyip dirlik düzeninin ihlal, halkı iğfal eyler" şeklinde divan-ı hümayuna sayısız şikayetlerde bulunulmuştur, Budala Türkmen, Can Dede serkeşe- nin sözünü sahi belleyip zernişin kılıç ve hançerlerini; altın, gümüş kapkacağını, sim dokumalı halılarını mezada çıkarıp yok pahasına satıp savarak, sovısız defa padişah eşiğini aşındırmaya varmıştır. Toprak beyliğimiz tasdikli olduğundan, şikayetleri havaya gitmiştir. 

Lakin çok yoruldum. Mülkümün vergi, kira rüsumunu naiplerime bırakıp gönlümü hoşnut etmeye payıtahta yakın gitmeyi düşünürüm. 

Çiçekli, yün yastıklarda ağır ağır omuz kaydırdı. 
Hazır cigaralardan yaktı. Oldukça heybetliydi. 
Araratlının iki laf etmeye dilleri ağızlarında dönmedi, Osmanlı Beyinin laflarını kitap laflarına benzettiler. Sohbet ederken dili sade olduğu halde, konuştuklarından tek söz anlayamadılar. Buna tuhaf kaldılar. Neden paşadır, neden beydir bilemediler, Don don baktılar. 

Araratlılar, Türkmenin haberci gönderip Beyi davete çağırmalarından ziyadesiyle memnun kaldılar. Bey, rispi Safo'yla varıp bir gece Türkmene konuk oldular. Sonraki sabahın erinde döndüler: Türkmenin atlısı köye yakın uğurladı ikisini. 

Osmanlmın davetine Bey yalnız gitti. Üç gün dönmedi. Döndüğünde pek az değişmiş geldi Araratlıya... Daha çok düşünüyor, rispileriyle daha öz görüşüyor Hacer Hanıma maruz ediyor, geceleri başı yastık tutmuyordu. Kevok'la, Gulember cigara sarmaya güç yetiremez oldular. Benzi sararmış, yüzü incelmiş, hastalığı yakındı. Dolanıp duruyordu konağı. Konak zangır zangırdı ayakları altında. 
Odasına destursuz girilmiyordu. Gecenin karanlığında, sabahın sisinde pusunda bir hayal gibi dolaşıyordu. 

Kendiliğinden durulur diye, beklediler. Durulmadı. Bir sabah atlanıp vardı kayalığa. Ardından giden olmadı. Hışmından ürktükleri için gizli dam aralarından gözlediler. Osmanlıya gittiğini anladılar. 


DEVAM EDECEK 
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